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			Voorwoord

			Het is opvallend in de preken van Spurgeon te merken hoe evenwichtig hij de volle raad van God vertolkt. Voortdurend komen alle aspecten van het christelijk leven aan de orde. Dat is bekering, geloof en wedergeboorte. Uitverkiezing, heiligmaking en verheerlijking.

			Spurgeon ging verder dan het leiden van mensen tot Christus. Hij heeft ook veel aandacht gegeven aan het leven uit Hem, tot Gods eer. Een leven van vrucht dragen. Een leven waarin het beeld van de Heere Jezus zichtbaar wordt. Een aansporing om te staan naar geestelijke volwassenheid.

			Over dat onderwerp gaat het in dit boek: een heilig leven. En zoals we van Spurgeon kunnen verwachten staat daarbij de Heere Jezus centraal. Spurgeon toont de noodzaak aan van groei en hij laat zien dat het ten diepste gaat om het groeien in de kennis van Christus. Hij laat vervolgens zien dat heiligheid uitsluitend voort kan komen uit het verbonden zijn met Christus. ”Ik vermag alle dingen, door Christus, Die mij kracht geeft”. Of dat nu lijden ter wille van Zijn Naam is of om de strijd tegen de zonde, de duivel en het eigen vlees, Christus is de enige Bron waaruit dit voort kan komen. ”Er is geen verdorvenheid, geen boze neiging, geen zwakheid die u niet kunt overwinnen door Christus, Die u kracht geeft”. Hierbij gaat het om het dagelijkse drinken uit de Fontein des Levens.

			Heiligheid en onheiligheid, zo betoogt Spurgeon vervolgens, zijn bepalend voor de eeuwige bestemming van mensen. Het vormt de grote scheiding tussen de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Om tot heiligheid te komen is de wedergeboorte nodig. Uit de hele levenshouding van Gods kinderen zal moeten blijken dat ze door de HEERE apart gezet zijn. Gods kinderen sterven liever dan dat ze zondigen. Alleen als er zo een duidelijk onderscheid blijkt, tussen hen die God wel en niet toebehoren, zal de kerk werkelijk kunnen bloeien.

			

			Daarna spoort hij Gods kinderen aan in alle opzichten de Heere Jezus gelijkvormig te zijn. ”Onthoudt wat we dienen te zijn in een heilige wandel en godzaligheid. Dit is de beste manier om de wereld te bekeren”.

			In de vijfde preek laat Spurgeon zien dat heiligmaking blijkt in volharding. De Heere Jezus staat er met Zijn ”Borgwerk” garant voor dat al de Zijnen zullen volharden. Juist de duivel probeert Gods kinderen echter van het volhardend dienen van God af te brengen.

			Echte heiligheid blijkt uit de vruchten van heiligheid, en niet uit de bladeren van de belijdenis. Christus hongert naar vruchten, Hij hongert naar heiligheid. Spurgeon vindt dat slechts zij zich bij een gemeente aan mogen sluiten die vruchten van heiligheid tonen. Gods oordeel zal uiteindelijk losbarsten over alle onheiligheid.

			Afsluitend laat Spurgeon zien dat heiligmaking vooral bestaat uit het liefhebben van de naaste als zichzelf. Vanuit deze tekst doorlicht hij verschillende omstandigheden in zijn eigen tijd. Hij geeft aan hoe aan deze opdracht concreet gestalte gegeven kan worden. De liefde van Christus moet weerspiegeld worden in hen die zich bij Zijn Naam noemen. Zo sluit hij af door wetsovertreders te wijzen op het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde.

			Kortom, een zeer lezenswaardig boek voor iedereen die er naar verlangt dat zijn of haar leven in overeenstemming is met Gods Woord.

			Bodegraven		drs. T. Visser

		

	
		
			Heiligmaking: opwas in de genade en kennis van de heere Jezus

			”Wast dan op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” (2 Petrus 3:1)

			U zult kunnen opmerken dat dit vers onmiddellijk volgt op het 17e, waar de apostel zegt: ”Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade.” Hij plaatst deze achter elkaar, alsof het één het middel voor het ander moet zijn. In de dagen van de apostel waren er geweest die enige moeilijke gezegden in de brieven van de apostel Paulus verdraaid hadden, en wel tot hun eigen verderf. Daarom waarschuwt de apostel de christenen; hij waarschuwt de geliefde zonen en dochters van God: ”Wacht u, dat gij niet door de verleiding van de gruwelijke mensen mee afgetrokken wordt en zo uitvalt van uw vastigheid”. ”Wast op in de genade”, want de manier om staande te blijven is groeien, de manier om standvastig te blijven is voortgang te maken. Staan is alleen mogelijk door vordering in geloof. Een fiets blijft alleen overeind zolang hij rijdt, maar als een hemelse beweging kon ophouden, zou de christen uit zijn vastigheid vallen. Tot eer van God wordt hij vastgehouden en zal onstraffelijk gesteld worden voor Gods troon. Dus de manier om staande te blijven is voortgang maken. De manier om levend te blijven is volgens de apostel ”op te wassen in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”.

			Eerst zullen we enige opmerkingen maken over de groei in de genade in het algemeen; vervolgens enige opmerkingen over de groei in de genade die nauw verbonden is met de ”opwas in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”.

			Eerst zullen we dan enige opmerkingen maken over de opwas in de genade in het algemeen. Wat zullen we erover zeggen?

			

			De eerste opmerking die we maken is dat in een bepaalde betekenis er geen sprake kan zijn van groei in de genade. Als u onder het woord genade verstaat de vrije gunst en de liefde van God voor Zijn volk, kan er helemaal geen groei zijn. Op het ogenblik dat een zondaar gelooft en vertrouwt op zijn gekruisigde God. Dan is hij door Gods genade gerechtvaardigd en volmaakt in Jezus. En al leeft hij tot zijn haar grijs is, hij zal nooit méér gerechtvaardigd en nooit méér geliefd zijn dan hij op hetzelfde ogenblik is dat hij in God gelooft. Zodra ik een levensgemeenschap met het Lam heb, ben ik in de genade. Laat mij doorleven, laat mijn genade groeien, laat mijn geloof toenemen, laat mijn ijver warmer worden, laat mijn liefde vuriger worden, toch zal ik niet méér in de genade zijn dan ik was. God zal me niet méér liefhebben. Hij zal niet een diepere en zuiverder genegenheid in Zijn hart hebben dan Hij heeft op het eerste moment dat ik me tot Hem bekeer. Zijn genade zal mij ook niet minder rechtvaardigen of mij minder aannemen op het eerste ogenblik dat ik beladen met al mijn zonden tot Hem kom, dan wanneer ik voor de troon sta. Wij groeien nooit in de genade van de verkiezing. Wij zijn altijd verkoren naar de voorkennis van God de Vader. In die zin is er nooit groei of verachtering in de genade. Dit geldt ook voor de rechtvaardiging. In vereniging met het Lam waren en zullen de heiligen altijd vrij van veroordeling zijn. En zij zijn te allen tijde even gerechtvaardigd als zij op een bepaald ogenblik zijn. Ben ik vandaag gerechtvaardigd - morgen zal ik gerechtvaardigd zijn - gisteren was ik gerechtvaardigd. Zodra ik mijn vertrouwen op de Heiland stelde, werd ik in dat opzicht volmaakt in de genade; volmaakt in Christus Jezus. Ik kan niet meer dan volmaakt zijn en daarom kan ik in dat opzicht niet in de genade groeien. Ik kan niet meer rechtvaardigende barmhartigheid ontvangen. Ik kan niet meer schuldvergevende genade ontvangen, want ik heb alles in één keer gekregen en ben zo in Christus volmaakt geworden.

			Maar u zult opmerken dat onze tekst niets zegt over groeiende genade. Het zegt niet dat genade groeit. Het zegt dat wij moeten ”opwassen in de genade”. Er is een groot verschil tussen genade die groeit en onze opwas in de genade. Gods genade groeit nooit. Zij is altijd oneindig; zij kan niet méér doen. Zij is altijd eeuwig, zonder bodem, oeverloos. Zij kan niet méér zijn; de natuur van God zou niet toelaten dat zij minder was. De tekst zegt dat wij moeten opwassen in de genade. Wij zijn in de zee van Gods genade. Wij kunnen niet in een diepere zee zijn; maar laten wij nu groeien, nu we er in zijn. Wij kunnen er niet méér in zijn dan we altijd geweest zijn. Wij zijn in Gods genade. Wij zijn in het verbond. Wij zijn in het verlossingsplan. Wij zijn met Jezus verenigd. Wij kunnen dat niet meer of minder zijn, want wij zijn veilig door het bloed van onze Heiland. Maar terwijl wij daar niet meer in kunnen groeien en dit niet kan toenemen, kunnen wij opwassen ”in de genade”. 

			Ik moet nog een opmerking maken. Het is zeker dat, terwijl Gods genade tot ons niet groeit, er toch zoiets bestaat als de ontwikkeling van de genade. Er zijn mensen die veel bezwaar maken tegen toename in heiligmaking en tegen wat lijkt op opwas in de genade. Mijn broeders mogen bezwaar maken wat ze willen, maar ik weet zeker dat als zij de Schrift lezen (zij hebben vast geen bezwaar tegen Schriftuurlijke uitdrukkingen) zullen ontdekken dat er herhaaldelijk over opwas in de genade gesproken wordt. Als dat niet zoiets betekent als toename in de heiligmaking, versta ik de term ”opwas in de genade” helemaal niet. Het is heel zeker dat er graden zijn in de ontwikkeling van de genade. Men zal niet zeggen dat de jongeman die de laatste paar maanden pas tot bekering gekomen is, evengoed weet wat genade is, evenveel verstaat, evenveel geloof en liefde heeft als de man die de laatste twintig en dertig jaar in dienst van zijn Meester gestaan heeft. U wilt toch niet zeggen dat een man die u nauwelijks in het huis van God ziet evenveel genade heeft als een man die voor Zijn Meester werkt, wiens liefde door ieder gezien wordt en wiens geloof zichtbaar is in de hele gemeente? U wilt toch zeker niet zeggen dat het christelijke leven altijd op één en hetzelfde niveau staat? Als u mij dit wilt zeggen, zeg ik u dat u geen ogen hebt of dat u niet om u heen kijkt. Want het is zeker dat sommigen verder gevorderd zijn dan anderen. Sommigen hebben een groter geloof dan anderen. Er zijn ”sterkgelovigen” en ”kleingelovigen”. Mensen met veel liefde en met weinig liefde. Er zijn vurige geesten in wie de genade meer ontwikkeld is dan in anderen. Weliswaar heeft God niet meer liefde voor hen dan voor anderen; zij zijn niet meer gerechtvaardigd, ook niet meer begenadigd, want in dit opzicht staan we gelijk en is er geen verschil. Maar wat de groei in de genade betreft en de mate waarin de genade in de ziel tot openbaarheid komt, moet iedereen wel toegeven dat er verschil is tussen verschillende heiligen. Ik kan niet zien dat er verschil is in Gods dienstknechten, als het niet komt door de verschillende mate van genade. Sommigen zijn juist begonnen en hebben iets gezegd over de verlossing, maar zij zijn niet zover gevorderd dat zij over de verkiezing kunnen spreken, of althans niet over de levensgemeenschap van elk vrijgekocht kind van God met Immanuël. Of zou dit wel het geval zijn, dan kunnen ze nog niet spreken over de eeuwige veiligheid van de heiligen aan de borst van Jezus, en hoe zij allen tegen wind en tijde op de hemel aan varen. Hiervoor zijn ze nog niet genoeg opgewassen in de genade. Zal iedereen niet toestemmen dat er verschillen zijn in de mate van de opwas in de genade? Toch is het waar dat niemand méér gerechtvaardigd, méér door God uitverkoren en door Hem bemind wordt dan anderen.

			Maar nu de derde opmerking: groei in de genade kan niet worden gemeten in weken en maanden en jaren. Er zijn mensen die kijken hoe oud een mens is om te kunnen zeggen hoeveel hij afweet van Goddelijke zaken. Sommigen zeggen: ”Wat zou die of die jonge man afweten van de genade van God? Er zit hier een grijsaard; die zal vast veel meer weten”. U zult vaak ontdekken dat u het mis hebt. God heeft er een vermaak in om te laten zien hoe Hij de onderscheidingen die mensen maken, minacht en ermee spot. Hij heeft er een vermaak in hoe Hij jonge mensen wijsheid geeft en dat Hij kinderen kennis en onderscheidingsvermogen geeft. Hij heeft altijd geroemd dat ”Hij uit de mond van de kinderkens en van de zuigelingen sterkte gegrondvest heeft om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden”. Weliswaar geloven wij en behoren wij te geloven dat er meer kennis is onder de grijze haren. In het algemeen is dat zo. Toch heeft God, om Zijn soevereiniteit te doen blijken, het zo beschikt dat Hij soms Zijn schatten in aarden vaten legt, die slechts een paar jaar gevormd zijn. Meen niet dat men overeenkomstig leeftijd in de genade opwast. Sommigen wassen sneller op in de genade dan anderen in vijftig jaar. Ik geloof dat sommige kinderen van God in vijf minuten sneller in de genade opwassen dan anderen in twaalf maanden of twaalf jaar.

			Ik mag over mijzelf spreken. Soms heb ik meer opwas gehad in een uur dan op andere tijden in een week, een maand of een jaar, toen het God in Zijn oneindige wijsheid behaagd heeft een gezicht op de Heiland te geven of mijn verdorvenheid bloot te leggen of de bronnen van de boosheid op de bodem van de ziel open te breken. Ik leerde in een uur meer, toen de hand van de Heilige Geest op mij was, dan enkel met mijn studie in weken en maanden. Groei in genade heeft niets te maken met tijd. Gods volk groeit niet op dezelfde manier als bomen. Soms groeien ze plotseling op; op andere tijden groeien zij naar beneden. Soms slaapt het sap kennelijk in de tak - het wordt winter en de boom slaapt. Beste vrienden, meent niet dat u groeit in de genade omdat u ouder wordt. Men waarschuwt jonge mensen voortdurend voor gevaren. Zo zijn wij in gevaar. Maar laat ik u eraan herinneren dat er in de Heilige Schrift geen voorbeeld staat van een jonge man die een smet wierp op zijn belijdenis, maar wel van mannen op middelbare leeftijd en ouden. Dat ligt zo: wij die jong zijn bevinden ons in het grootste gevaar en daarom bewaart God ons om Zijn heerlijkheid te tonen. Maar u, ouden, denkt dat u niet in gevaar bent en daarom laat God u vallen om een vlek te leggen op uw trots en om u te laten zien dat er niets in het vlees is, hetzij leeftijd of staat of rang of stand. Maar Hij houdt de nederigen staande en werpt de hoogmoedigen neer. David viel pas in de zonde toen hij volwassen geworden was en in de bloei van zijn leven; toen zondigde hij met Bathseba. Lot zondigde pas toen hij een oude man geworden was. 

			Als u de Schrift opslaat, waar een betreurenswaardige val plaatsgevonden heeft - Petrus of een ander - ging het om een volwassen man, omdat God ons wilde tonen dat het niet slechts de jaren zijn die ons genade leren. Wel dat jaren en leeftijd en geleerdheid en talenten niets met genade te maken hebben. Als Hij wil, kan Hij een kind van zes jaar nemen en wijsheid en kennis uitstorten op de lippen van dat kind om zo de zieners van de wereld in verwarring te brengen. Dat wil Hij doen. Hij neemt altijd de minst geschikte mensen omdat men zegt dat bevindelijke predikanten grijze haren moeten hebben. Hij zegt: ”Nee, een jonge man zal de schare leiden; het zal een kind zijn. In zijn mond zal Ik woorden van wijsheid leggen, want Ik zal alle menselijke heerlijkheid verduisteren en de mens laten zien dat hij niets betekent in de prediking zonder God. Ik zal laten zien dat het niet is desgenen die wil, maar des ontfermenden Gods. Hij is de man niet, maar God is de Man. Hij kon de mens wel missen. In ieder geval, zal Hij de man hebben die Hem behaagt, op de leeftijd die Hem behaagt en hem de bekwaamheid geven die Hem behaagt.

			Nog eenmaal: opwas in de genade wordt niet beoordeeld naar onze gevoelens. Er zijn er onder u, geliefden, die denken dat u niet opwast in de genade omdat u zich niet zo levendig voelt als vroeger. U zegt: ”Toen ik jong was, was alles nog goed. Welk een vredige uren genoot ik toen. Geen heggen en sloten hielden me tegen als ik het Evangelie wilde horen; het hinderde niet. Ik had zo’n intens verlangen om te horen van God en Jezus Christus, zulk een liefde voor het Evangelie! Wanneer ik maar een dominee hoorde preken, maakte het me niet uit wie hij was, het scheen me allemaal heerlijk toe. Maar nu ben ik zo neerslachtig dat ik niet zo van de woorden kan genieten als vroeger”. Denk nu niet dat u niet gevorderd bent, nu u die wilde vurige liefde niet meer hebt. Als we een vuur aansteken leggen we altijd stro en dergelijke onderaan. Als we het eerst aansteken zijn er grote vlammen en veel rook. Maar als daarna de kolen ontbrand zijn is er niet zo’n laaiend vuur, maar er is wel meer hitte. Een gedeelte van de vlammen en de rook kunnen weg zijn, maar dan komt er een meer gestadig vuur. We warmen liever onze handen aan de kolen dan aan de stro, want dat is zo weg. Zo gaat het ook met de genade. Het begint met een vlam; de lichtere stoffen vatten vlam; de verbeelding en de hartstochten raken in brand. Maar later spreekt zij het verstand aan en maakt de mens een vaste klomp vuur. Het is niet gelijk een vlammetje dat opflakkert zodat de wind met een vlaag het kan doven, maar het wordt zo een sterk vuur dat de wind de vlam slechts aanwakkert en de hitte intenser maakt. Zo gaat het ook met u. Misschien bent u krachtiger geworden, hoewel u minder vurig bent. Denk niet dat er geen groei is, nu u terneergeslagen bent. Veel van Gods planten groeien het best in het donker en Hij plaatst ze vaak in het donker om ze te laten groeien. Als u opschiet, bedenk dan ook dat er zoiets bestaat als neerwaartse groei. Gisteren had u misschien een Godsontmoeting die u naar de top van de lieflijke bergen bracht. U moet niet denken dat u groot bent omdat u hoog staat, want dwergen boven op de Alpen blijven dwergen. Als u erg klein bent, wordt u niet groter door bovenop de Pauluskerk te gaan zitten. U zou nog even klein zijn. Als u diep in een mijn staat, denk dan niet dat u daarom kleiner bent. Ik zeg u dat u vaak sneller groeit in een kerker dan bovenop een berg; maar het is geen aangename plaats. Als wij door Gods Geest aan onze verdorvenheid, aan de woestenij van onze geest, onze grote hopeloosheid en onmacht ontdekt worden, groeien we, geloof ik, sneller dan als we het voorrecht hebben op de vleugelen van serafs de hoogte in te gaan. Meet de groei in genade niet af naar uw gevoel. Sommigen van u maken een soort barometer van hun gevoel. Doe dat niet. Als wij in Christus zijn, zijn we dat door het geloof en niet door gevoel. Bedenk dat u niet meer of minder kind van God bent naar dat uw gevoel goed of slecht is. Zondaar, uw geloof verenigt u met het Lam, niet uw gevoel. Vertrouw op Hem in duisternis, vertrouw op Hem in nood, steun op Hem als u Hem niet kunt zien: als er niets schijnt om op te lopen, loop dan toch want de grond onder de voet van het geloof is vast.

			Denk ook niet dat u opwast in de genade, omdat u toevallig uitwendig iets meer voor de Kerk doet. Wij bedenken vaak: ”Nu maak ik vorderingen, nietwaar? Ik werk hard in het zondagschoolwerk; ik preek; ik doe dit en dat; nu maak ik vorderingen”. Het is een goede zaak heel ijverig te zijn in goede werken en overvloedig in de werken der gerechtigheid, maar als u gaat zeggen: ”Nu groei ik,” om dit of dat, maakt u een grote fout. Het gebeurt vaak dat, als wij heel druk zijn met werk in het openbaar, dat wij erg tekort schieten in het binnenkamerwerk. Ik moet dat zelf bekennen - en dat is erg betreurenswaardig - dan is er niet echt sprake van groei. Een mens kan de handen meer dan vol hebben in het openbaar en denken dat hij veel doet; maar hij groeit helemaal niet. Denk niet dat dit een excuus is voor mensen die niet veel doen. Mensen die op Issaschar lijken, zoals ”een sterk gebeende ezel, neerliggende tussen twee pakken, te lui om ze te dragen,” wil ik geen woord van troost geven. U wast niet op, want u doet niets. En zij die iets doen mogen niet pochen op hun groei. Het heeft meer te maken met binnenkamerwerk dan met de openbare godsdienstoefening. Het heeft meer te maken met meditatie dan met dienen in het openbaar. Wij moeten meer kijken naar de inwendige mens en beslist de binnenkamer niet uit het oog verliezen. Wij moeten ijverig de Schrift lezen en er voor zorgen dat we daarin volharden. Als we dat niet doen worden we niet rijker, hoezeer we ook uitwendig vorderingen maken. Wij maken slechts dunner plaat goud van het kleine beetje dat we hebben en bedekken daarmee de oppervlakte. Hoe meer wij doen voor Christus, des te meer zal Hij voor ons doen. Maar laten we oppassen dat, terwijl wij de wijngaarden van anderen besproeien, die van ons niet verwaarloosd wordt en de stenen ervan verwijderd worden. God geve u, broeders, te groeien in de genade.

			Nu komen wij tot de tweede gedachte: Opwas in de genade is nauw verbonden met de groei ”in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”. In wezen kan er helemaal geen genade zijn tenzij wij Christus kennen en er kan geen groei in de genade zijn, behalve wanneer wij groeien in de kennis van Christus. Op deze manier kunnen wij onze groei altijd wel toetsen: Ken ik vandaag meer van Christus dan gisteren? Leef ik dichter bij Christus dan enige tijd geleden? Toename van de kennis van Christus is de toets en de oorzaak van toegenomen groei in genade. Om dit te bewijzen wil ik enige christelijke deugden nader bezien en u zult zien dat wij erin moeten toenemen naarmate wij meer genade kennen. In betrekking tot de liefde zeggen sommigen onder ons: ”Wat hebben wij Christus weinig lief”. Hoevelen onder u zingen: ”Het is een punt dat ik verlang te weten. Vaak maakt het mij onrustig. Heb ik de Heere lief of niet? Behoor ik Hem toe of niet?”

			Dat is een heel goed lied. Ik vind er niets verkeerds aan. Maar houd het kort, alstublieft. Blijf dat lied niet lang zingen. Nu en dan is het heel goed, maar beëindig het zo snel als u kunt. Ik had liever dat u dat lied zong: ”Als schuldenaar aan genade alleen, zing ik van verbondsgenade. Bekleed met uw gerechtigheid vrees ik niet U mijn persoon en offer te bieden”.

			U zegt: ”Groeide ik maar in de liefde. Ik wil weten of ik Jezus liefheb. Ik wil voelen dat mijn hart naar Hem uitgaat”. Wel, de weg om in liefde te groeien is meer van Christus te kennen. Hoe meer u van de Heiland kent, des te meer zult u Hem liefhebben. Hoe meer u ontdekt van Zijn schoonheid, van Zijn uitnemendheid, van Zijn deugden, van Zijn volmaaktheden en van Zijn heerlijkheid, des te meer zal uw ziel in Hem zijn. U die Christus helemaal niet lief hebt; dat komt omdat u Hem niet kent. Want als u iets van Hem kende, zou u Hem liefhebben in verhouding tot uw kennis. Hoe beter u uw Meester kent, hoe meer zult u Hem liefhebben. U hebt slechts een tip van de sluier opgetild, die Zijn voorhoofd bedekt. U hebt slechts een gedeelte van Zijn aangezicht gezien en nu hebt u Hem lief. O, als u het geloof had om de sluier helemaal weg te nemen en Zijn aangezicht zag, om Zijn majestueuze lieflijkheid op Zijn hoge voorhoofd op te merken. Als u eens kon zingen van Zijn ogen ”die zijn als de vijvers te Hesbon bij de poort van Bath-rabbim”. Als u kon zeggen dat alles aan Hem totaal begeerlijk is, dan zou u Hem te meer liefhebben. Zalig zijn zij die in kennis toenemen! Jezus Christus is één van die Gezegenden; hoe meer u Hem leert kennen, hoe meer u Hem zult beminnen. Lieve Jezus! Toen ik U het eerst zag had ik U lief! Toen Uw gewonde hand en Uw bloedende zijde voor het eerst aan mij geopenbaard werden, had ik U lief. Maar die liefde is niets vergeleken met die ik nu heb. En o, wanneer zal ik U zien, zoals U bent - als mijn ziel helemaal in liefde veranderd zal zijn, zal de liefde die ik nu schijn te hebben, slechts een vonk zijn. Deze liefde zal zelfs haat lijken in vergelijking met de liefde die ik dan tot U zal hebben! 

			Leer Christus meer kennen. Lees meer over Hem. Denk meer aan Hem. Vraag meer naar Hem, omdat u zeker in de genade van de liefde zult groeien naarmate u Christus beter leert kennen.

			Dit is ook zo in betrekking tot het geloof. Wat is de reden dat zovelen van ons zuchten omdat ons geloof zo klein is? Dat komt omdat we niet genoeg van Christus kennen. Er zijn veel mensen die veel over Jezus willen weten. Zij denken dat zij meer geloof zouden hebben, als zij meer over Jezus wisten. De één zegt: ”Als ik op mezelf zie, denk ik: ‘Wat moet er van mij worden’. Dan wil ik zien of er niet enige kenmerken zijn. Ik denk: ‘Wel, die zijn er en het ziet er goed uit.’” Helemaal fout. Helemaal verkeerd! Daar moet u helemaal niet naar kijken! U wast niet op in het geloof door naar uzelf te kijken. Eén blik op Jezus is meer waard dan vijftig op uzelf. Als u meer geloof wilt, houd dan het oog op Jezus. De wonden van Christus op Golgotha zijn de moeders van het geloof. Dit zijn de borsten waar het geloof zijn voeding uit haalt. Als u groeit in het geloof moet u dichtbij het kruis leven. De lieflijke bloem van het geloof werd het eerst gezaaid door een druppel bloed en elke dag moet zij ermee natgemaakt worden. Leer Christus meer kennen; denk meer aan Hem en uw geloof zal toenemen. Uw klein geloof zou sterker worden, als u meer uit Jezus leefde. Als u snel Groothart wil worden en die grote reuzen verschrikkelijke klappen wil geven, zoals Groothart vroeger deed, leef dan dicht bij Jezus. Leef met Jezus. Vier feest aan Zijn feesttafel. Want geen voeding is zo versterkend als het vlees van mijn Heere. Geen wijn geeft zoveel kracht als het bloed van Jezus Christus, onze Heiland.	

			Dit is ook het geval met betrekking tot onze moed, want dat is een christelijke genade, waarin velen verschrikkelijk tekort schieten. Onze christelijke moed zal altijd toenemen naarmate we Christus kennen. Wij hebben soms kleine christenen, die niet genoeg christelijke moed hebben om, ik zou haast zeggen, tegen een luis te spreken. Zij zouden voor het kleinste schepsel in de wereld niet voor de Naam van Christus kunnen uitkomen. Zij zouden zich schamen om bijna tegenover kale muren te zeggen dat zij de Heiland liefhadden, uit angst dat een vogel hen zou horen en het doorvertellen. Zij schamen zich voor hun eigen geloof (en toch is het echt geloof), dat zij nauwelijks durven te spreken. Over het kleinste steentje op de weg zouden zij struikelen. Een strootje zou bijna net zo groot zijn als een bergketen als de Himalaya’s. Zij zouden volledig uit het veld geslagen zijn bij het minste vooruitzicht dat zij een schaduw moesten passeren. Dat komt omdat we, als we Christus niet kennen, voor alles bang zullen zijn. Ik geloof dat als wij Christus leren kennen, wij helemaal nergens bang voor hoeven te zijn. Zullen wij bang zijn van een mens? Nee, maar wij zullen zeggen: ”Oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen dan God”. Zullen wij bang zijn van de duivel als wij Christus kennen? Nee, wij zullen zeggen: ”Christus heeft de duivel aan de ketting en Hij kan altijd de hond terugtrekken als hij probeert te bijten. Christus heeft de draak vast en deze kan geen diepere wonden toebrengen dan Christus wil”. Wij zullen de dood niet vrezen, want wij zullen hem beschouwen als een engel van het verbond om Gods volk naar de hemel te halen. 

			De moed zal altijd toenemen naarmate wij Jezus beter kennen. Als wij Christus elke dag en elk uur bij ons hebben, geloof ik dat alle helse legers, in slagorde opgesteld, ons geen schrik meer zouden aanjagen dan een vlucht vogeltjes die neerstrijkt op ons pad. Wij zouden echter zeggen: ”Staat op, dorst de bergen en vermaalt ze; want de wind zal ze wegnemen”. Als u meer moed wilt hebben, leer dan Jezus Christus beter kennen.

			Zo is het ook met onze ijver, een genade waaraan deze dagen veel gebrek is. Als we meer ijver willen hebben, moeten we dichter bij Christus leven. Als de Zoon des mensen op aarde zou komen, zou Hij ijver op de aarde vinden? Er staat: ”Zou Hij geloof vinden?” Maar zou Hij ijver vinden? Het zou Hem veel moeite kosten voor Hij er veel van onder de christenen zou ontdekken. Er zou goede gezonde rechtzinnigheid zijn, maar geen ijver. Er is onrechtzinnigheid, maar geen ijver. Waar vind je ijver? Slechts hier en daar. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade dat ijverig is voor God. Maar in deze dagen, het spijt ons dit te moeten zeggen, is het dienen van God ontaard in een soort formaliteit. Het is mode om godsdienstig te zijn. Wij zijn voortgegaan op hetzelfde spoor als anderen. Er was een oud wagenspoor en wij volgen het allemaal. Wij zijn dezelfde gang gegaan als onze vaderen. Maar o, als we Christus beter kenden, zouden we meer ijver hebben. Ik kan me niet voorstellen dat men ijver kan missen als men Christus kent. Men zou dan zeggen: ”Heeft mijn Heiland Zijn bloed voor mij gestort en zal ik bang zijn om voor Hem te sterven? Heeft Hij die grote reis gemaakt om een ziel te winnen en zal ik dit dan niet meer uitdragen? Zouden wij zoveel luie dominees hebben als ze meer van Christus in het hart hadden? Als zij meer van Christus verstonden, zouden zij dan zoveel aan hun gezondheid denken en bang zijn om voortdurend te preken? Als men Jezus beter kende, zouden wij dan zoveel luie en trage leden in onze kerken hebben? Zovelen die liever elke verontschuldiging aanpakken dan voor Christus werken, een oplossing heeft voor elk smoesje om niets behoeven te doen. Nee, broeders, als wij de Heiland beter kenden, als we vaker een gezicht op Hem hadden, als wij Hem vaker aan het kruis zagen en aan Vaders rechterhand met de kroon op Zijn hoofd, zouden wij zeggen: ”Ik zweer wraak aan mijn luiheid; ik zal bedenken dat alles wat ik doe, te weinig is voor zo een goede Heere. Als ik enige terughoudendheid zou betrachten en de plicht mij niet zou roepen, zal ik mijn God liefhebben met een ijver die zo groot is dat ik Hem alles zou geven”. 

			

			Het heeft geen zin om meer ijver te krijgen behalve op de juiste manier - Christus beter te leren kennen. En wij zoeken in ijver toe te nemen met enige eigen denkbeelden, enige ”opwekkingen” zoals zij genoemd worden, en al die onzin, dan hebben we een enorme ijver. Die zal meer kwaad dan goed doen. Misschien is er wat vuur en wat licht. Lang­zamerhand sterft het weg tot zwarte as en zal het de kerken overal vergiftigen. Ik heb in Engeland opwekkingen gezien. En ik kan altijd zien waar er ”opwekkingen” geweest zijn door de verkoolde toestand van de plaatsen na die opwekkingen. Wat men ”opwekkingen” noemde, begon met bepaalde buitengewone vergaderingen en opgezweept door bepaalde predikers die vreemde leerstellingen bedachten. Zij preekten hel en verdoemenis en riepen de mensen onophoudelijk op om zich te bekeren, zich te bekeren en zeiden niets van Gods genade. Zij hebben een tijd de mensen in beroering gebracht tot een soort religieus enthousiasme en zij hebben een ware woestijn achtergelaten. Vóór hen was er een hof van de Heere, maar achter hen een wildernis. De kerk is verdeeld geraakt. Er is reactie gekomen; zij zijn gezonken tot een zeer beklagenswaardige toestand. Als wij de echte ijver zouden willen, een echt ”liefdesfeest”, kan dat niet anders dan door de prediking van de goede oude leer, de goede oude waarheid en de prediking van Christus; niets anders. Wat ergens anders vandaan komt, komt van de duivel. Het voert naar de hel. De uitkomst wordt verwoesting en geen zaligheid. Maar als wij de waarheid van God hebben, hebben wij ”opwekking” genoeg. Wij hebben niets anders nodig dan het Evangelie, het goede, ouderwetse Evangelie om de wereld weer op te wekken. Hoewel men nieuwe stelsels uitgeprobeerd heeft, zal God toch een smet op hun eer leggen. Al die ketterijen moeten weggevaagd worden en het echte Evangelie - genade die onderscheid maakt overeenkomstig Gods soevereine verkiezing - moet weer gepreekt worden. En wanneer die gepreekt wordt in al zijn volheid, dan zal de kerk ijverig worden; dan zal Sion opstaan, het stof van zich afschudden en haar heerlijke kleren aandoen.

			Nog één gedachte. Ook als wij willen groeien in broederlijke liefde, moeten we Christus beter leren kennen. Geliefden, wij moeten weer klagen. Er is te weinig broederlijke liefde. Er is een heleboel van dat flauwe soort broederlijke liefde die hierin bestaat: ”Wij mogen nooit iets zeggen waar een ander het niet mee eens is. Als we een dwaling zien, mogen we hem niet aan de kaak stellen, omdat de liefde tot onze broeders inhoudt dat wij het niet zeggen als zij ongelijk hebben”. Maar ik denk dat echte broederliefde altijd de waarheid moet preken en onze broeders zeggen waarin ze ongelijk hebben en hun de rechterhand der gemeenschap geven; te preken wat we geloven dat de waarheid is en vast te houden wat God ons geleerd heeft en dan toch te zeggen: ”Wel, broeder, u verschilt met mij van mening. Ik ben niet onfeilbaar; ik heb u evenwel lief”. Maar het is geen liefde de waarheid te verbergen. Ware liefde maakt ons eerlijk, ijverig en liefhebbend. Waarom hebben wij elkaar niet lief zoals het moet? Dat komt omdat wij de Heiland niet genoeg liefhebben en niet genoeg van Hem gezien hebben. Als we meer van de Heiland gezien hadden dan zouden we Hem vast en zeker meer liefhebben. Ik las onlangs iets vreemds bij de oude Burrough. Hij zegt: ”Als Jezus Christus nu naar beneden kwam om Zijn kerk te bezoeken, zou Hij sommigen van Zijn kinderen met blauwe ogen zien en anderen met schrammen op hun gezicht en sommigen met builen. Hij zou zeggen: ”Waar bent u geweest?” Het antwoord zou zijn: ”Heere, ik heb met mijn broeder gevochten en dit heeft hij gedaan”. Hij zou dan zeggen: ”Kinderen die vechten; de vogels uit één nest zijn het niet met elkaar eens. Wat verdrietig!”

			Een vreemde gedachte om over na te denken, want als Jezus Christus komt en Zijn volk in onenigheid en ruziënd aantreft, wat zal Hij dan zeggen? U weet het verhaal nog dat ik eerder verteld heb. Een oude Schotse ouderling had op een ouderlingenvergadering met zijn predikant een twistgesprek gehad. Hij zei harde dingen en brak bijna het hart van de predikant. Daarna ging hij naar huis en de dominee ook. De volgende morgen kwam de ouderling naar beneden en zijn vrouw zei tegen hem: ”Hé Jan, wat zie jij er vanmorgen verdrietig uit. Wat is er aan de hand?” Hij antwoordde: ”Jij zou ook verdrietig zijn als je zo een droom gehad had”. ”Wel, waar heb je van gedroomd?” ”O, ik droomde dat ik op een ouderlingenvergadering was en ik zei enige harde dingen en ik heb de dominee verdriet aangedaan. Toen hij naar huis ging dacht ik dat hij stierf en naar de hemel ging. Veertien dagen later dacht ik dat ik ook stierf en naar de hemel ging. En toen ik aan de hemelpoort kwam, kwam de dominee, stak zijn hand uit en trok me naar binnen en zei: Kom mee, Jan, hier wordt geen ruzie gemaakt en ik ben blij je te zien.” De ouderling ging meteen naar de dominee om vergeving te vragen, maar deze was dood en hij trok het zich zo aan dat hijzelf ook binnen veertien dagen stierf. En ik zou er niet van opkijken als hij de dominee inderdaad aan de poort van de hemel ontmoette en hem hoorde zeggen: ”Kom mee, Jan, hier wordt geen ruzie gemaakt”. Het zou goed voor ons zijn om te bedenken dat daar geen ruzie gemaakt wordt. Verheerlijkte heiligen maken onder elkaar geen ruzie. Wij zouden elkaar als broeders en zusters liefhebben als we meer aan de hemel en aan de gezegende Jezus dachten. 

			Tenslotte is er nog een genade waarin wij moeten groeien; dat is de genade van ootmoed. Ik weet zeker dat we daarin zouden toenemen als we dichter bij Christus leefden. Ootmoed! wat bent u toch dierbaar, toch zeldzaam! Wie er het meest over praat, heeft er het minst van. Wie er het best over preekt, ondervindt vaak het minst de kracht ervan. Ootmoed! Soms heb ik gedacht dat u een hersenschim was en dat trots werkelijkheid was. Ootmoed, waar bent u? De diepten van de armoede zeggen: ”U bent in mij niet”, want de armen zijn vaak trots. De hoogten van de rijkdom zeggen: ”Hier bent u niet”, want de rijken zijn ook vaak hoogmoedig. Ootmoed! U wordt niet gevonden in de wetenschappen, want filosofie maakt opgeblazen. U wordt in de onwetendheid niet gevonden, juist de moeder van de hoogmoed. Ootmoed, waar kan ik u vinden? Waar bent u? Nergens kan ik u zien of weten wie u bent, tenzij ik zit aan de voeten van Jezus en mijzelf zie als een verloren, ondergegane zondaar, gekocht door Goddelijke liefde. Als u ootmoedig wilt zijn, moet u naar uw Heiland kijken.

			U zult u nooit zo een worm voelen, als wanneer u uw Heiland ziet sterven. U zult nooit uw eigen nietswaardigheid zo goed kennen, als wanneer u de grootheid van uw Heiland ziet. Als u groeit in Gods genade, dan zult u vast groeien in ootmoed. Groeiende christenen achten zichzelf niets te zijn, maar volwassen.

			Christenen achten zich minder dan niets en hoe dichter wij bij Jezus komen, hoe kleiner het eigen ik zal blijken te zijn. Het eigen ik en Christus kunnen nooit samengaan. Als ik dicht bij mijn eigen ik sta, is Christus klein; als ik dicht bij Christus sta, is het eigen ik klein. Geve God u op te wassen in de kennis van Christus. Lees de Schrift meer. Zoek meer de invloed van de Heilige Geest bij het lezen ervan. Breng meer tijd in meditatie door. Wees vaker op de berg van de verheerlijking, in de hof van het lijden, in de zaal der smarten, onder het kruis. Leef met en bij Jezus. En zo, door de aanwezigheid van de Heere van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd, zal een ieder van u groeien tot de volkomenheid des mans in Christus Jezus.

			Amen

		

	
		
			Heiligmaking door de kracht van Christus

			”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippensen 4:13)

			Het eerste deel van de tekst zou een stukje onbeschaamd lef zijn, als het laatste deel niet uitgelegd werd. Er zijn mensen geweest die, door ijdelheid opgeblazen, in hun hart gezegd hebben: ”Ik vermag alles”. Hun verwoesting was zeker en dichtbij. Nebukadnezar loopt midden in de grote stad. Hij ziet zijn verbazende toren die tot de wolken reikt. Hij let op de majestueuze en kolossale grootte van elk gebouw en hij zegt in zijn hart: ”Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik kan alles”. Een paar uur later kan hij slechts doen waarin een beest hem overtreft. Hij eet gras gelijk de ossen, tot zijn haar zo lang geworden is als de veren van een arend en zijn nagels als de klauwen van een vogel. 

			Kijk ook eens naar de Perzische vorst. Hij voert miljoenen mannen aan naar Griekenland. Hij heeft een macht waarvan hij gelooft dat die een almacht is. Hij geselt de zee, gooit kettingen op de golven en gebiedt haar zijn slaaf te zijn. Wat een dwaas schouwspel. ”Ik vermag alles”. Zijn legers smelten weg; de dapperheid van Griekenland is hem te veel. Met schande keert hij naar zijn eigen land terug. 

			Of, als u uit de jongste geschiedenis een voorbeeld wilt nemen van een mens die geboren was om te heersen en te regeren en is opgeklommen van de laagste rang tot het hoogste punt van het rijk, denk aan Napoleon. Hij staat als een rots temidden van de woedende baren. De volken slaan tegen hem kapot. Hij dooft de zon van Oostenrijk en gebiedt de ster van Pruisen onder te gaan. Hij durft alle volken van de aarde de oorlog te verklaren en gelooft dat hij zelf een Brirarius met honderd handen is, die tegelijk honderd tegenstanders aanvalt. ”Ik vermag alles,” zou hij op zijn vaandels hebben kunnen schrijven. Dit was de toon die de arenden tijdens de veldslagen schreeuwden. Hij marcheert naar Rusland. Hij trotseert de elementen. Hij marcheert door de sneeuw en ziet het paleis van een oude monarchie in vlammen opgaan. Terwijl hij naar het brandende Kremlin kijkt, denkt hij ongetwijfeld: ”Ik vermag alles”. Maar u zult alleen naar uw land terugkomen. U zult de bevroren vlakten met mannen bestrooien. U zult totaal verwoest worden. Omdat u gezegd hebt: ”Ik wik en beschik,” zal de HEERE over u beschikken en u van uw zetel stoten, omdat u uzelf alle macht onder de mensen aangematigd hebt. Wat zullen wij zeggen tot onze apostel, klein in gestalte, hakkelend, zijn voorkomen zwak en zijn rede verachtelijk, als hij naar voren komt en roemt: ”Ik kan alles”? Wat een onbeschaamde verwaandheid. Wat kunt u doen, Paulus? U bent alleen maar de voorganger van een gehate sekte, waarvan alle leden ter dood veroordeeld zijn per keizerlijk edict. U, die het absurde dogma durft te leren dat een Gekruisigde mensen kan redden en dat Hij werkelijk Koning in de hemel is en praktisch Koning op aarde. U zegt: ”Ik vermag alle dingen”. Wat! Heeft Gamaliël u deze welsprekendheid geleerd, dat u allen die u tegenstaan kunt doen verstommen? Wat! Heeft uw lijden u zulk een vaste moed gegeven dat u uzelf niet van uw mening laat afbrengen waar u zo aan vastgehouden hebt? Vertrouwt u dan op uzelf? Nee, ”Ik vermag alle dingen,” zegt hij, ”door Christus, Die mij kracht geeft”.

			Broeders, toen Paulus deze woorden zei, meende hij het. In grote mate had hij reeds bewijs gegeven van de kracht, die naar hij stellig betoogt, beloofd wordt. Hebt u er nooit aan gedacht wat een verscheidenheid aan beproevingen hij moest doorstaan en wat hij allemaal bereikt heeft? Uit genade werd hij onmiddellijk geroepen op een plotselinge en wonderlijke wijze. Hij ging niet bij vlees en bloed te rade en zo preekt hij het Evangelie dat hij zojuist ontvangen heeft. Dan trekt hij zich een poosje terug om Gods Woord beter te kunnen begrijpen. Als hij uit de woestijn van Arabië komt, waar hij zijn lendenen opgeschort heeft en kracht ontvangen heeft door meditatie en afsterving van de oude mens, raadpleegt hij de apostelen niet. Hij vraagt ook hun leiding en goedkeuring niet. Maar meteen preekt hij met uitzonderlijke moed de Naam van Jezus en verklaart hij openlijk dat hijzelf ook een apostel van Christus is. 

			U zult nog wel weten dat hij daarna veel moeilijke dingen aanpakte. Hij weerstond Petrus in zijn gezicht - geen gemakkelijke taak als we bedenken hoe stoutmoedig en uitnemend Petrus was. Petrus zou zich kunnen aanpassen aan de heersende mening, Paulus nooit. Paulus bestraft Petrus zelfs in het aangezicht. En let er dan op wat hij gedaan heeft, zoals hijzelf beschrijft. ”In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik veertig slagen min één, vijf keer ontvangen. Drie keer ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een hele dag en nacht heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen vaak in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten”. Dapper gesproken, beste Paulus. Dit was geen ijdel roemen van u. U geeft door uw leven inderdaad een preek over de tekst ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”.

			En nu, beste vrienden, zal ik opzien tot Christus, Die mij kracht geeft, proberen om over mijn tekst te spreken in drie punten: Ten eerste de mate waarin, ten tweede de wijze waarop en ten derde de boodschap.

			Het eerste punt: de mate waarin. Die is zeer breed, want er staat: ”Ik vermag alle dingen”. Wij kunnen vanmorgen niet opnoemen wat al die dingen zijn, want het onderwerp is grenzeloos. ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”.

			Maar laat mij opmerken dat Paulus hier bedoelde dat hij alle beproevingen kon doorstaan. Het doet er niet toe wat zijn vervolgers hem kunnen doen lijden. Hij voelde zich door Gods genade wel in staat om dit lijden te dragen. En hoewel Paulus bijna elke Romeinse gevangenis van binnen gezien had, heeft men nooit kunnen zeggen dat hij er in één heeft zitten beven. Hoewel hij goed begreep welke listige plannen Nero bedacht had om christenen te kwellen; hoewel hij in zijn cel ongetwijfeld gehoord had hoe zij in de tuinen van Nero met pek ingesmeerd werden en in brand gestoken, om verlichting te geven voor zijn feesten; hoewel hij gehoord had van Nero’s pijnbanken, ketenen en hete tangen, was hij er toch van overtuigd dat pijnbank en tang en brandende pek niet sterk genoeg zouden zijn om zijn geloof te breken. ”Ik kan alle dingen verdragen, zegt hij, om Christus’ wil”. Hij verwachtte dagelijks dat hij weggebracht kon worden om te sterven en elke dag verwachten te sterven is bitterder dan de dood zelf; want wat is dood? Het is slechts een korte pijn en het is voorbij. Maar dagelijks verwachten te sterven is vreselijk. Als een mens de dood vreest, vreest hij duizenden doden in plaats van één. Maar Paulus kon zeggen: ”Ik sterf alle dag”. Toch was hij standvastig en onbewegelijk, terwijl hij elk uur een pijnlijk heengaan verwachtte. Hij was bereid om geofferd te worden voor de zaak van zijn Meester. Elk kind van God kan door het geloof zeggen: ”Ik kan alle dingen verdragen”. Al zijn we tegenwoordig bang van een beetje pijn, wat dan nog? Hoewel de minste plotselinge pijn ons doet schrikken, toch twijfel ik er niet aan dat, als de dagen van het martelaarschap terug zouden komen, de martelaarsgeest met de martelaarsbeproevingen zou terugkeren. Als de brandstapel van Smithfield slachtoffers nodig had, zouden er talloze slachtoffers gevonden worden. Brandoffers van martelaars zouden geofferd worden voor het beeld van de waarheid. Laten we moed houden onder elke verzoeking en in elk lijden, dat wij geroepen worden te verdragen om Christus’ wil, want wij kunnen alles lijden door Christus, Die ons kracht geeft.

			Toen bedoelde Paulus ook dat hij alle plichten kon vervullen. Werd hij geroepen om te preken? Hij kon het aan door de kracht van Christus. Werd hij geroepen om in de gemeenten te regeren, om als het ware een rondreizend inspecteur en een opziener over de kudde te zijn? Hij voelde zich bevoegd en in staat elke plicht te volbrengen, die hem opgelegd kon worden, door de kracht die Christus zeker zou geven. En u ook, beste broeder, als u vandaag tot een plicht geroepen zou worden die nieuw voor u is, blijf dan niet achter bij de apostel, maar zeg: ”Ik vermag alles door Christus, Die mij kracht geeft”. 

			Ik heb de goede man in zijn beste verwachtingen teleurgesteld gezien, omdat hij bij de eerste aanval de slag niet gewonnen had, zodat hij de wapens neerlegde en zei: ”Ik voel dat ik in deze wereld geen goed kan doen. Ik heb het geprobeerd, maar mij wacht de nederlaag. Misschien is het beter stil te zitten en niets meer te doen”. Ik heb dezelfde man ook een poos in onmacht zien vallen, terwijl hij zei: ”Ik heb veel gezaaid, maar weinig geoogst. Ik heb het zaad met handen vol uitgestrooid, maar slechts hier en daar heb ik een aar kostbaar graan geoogst”. Wees toch geen lafaard, strijd als een man. Vandaag brengt Christus Zijn hand bij uw lendenen en zegt: ”Vooruit”. En antwoord dan: ”Ja, Heere, ik zal het doen, want ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”. Ik ben overtuigd dat er geen werk is, waartoe een christen geroepen kan worden, waarvoor hij niet bekwaam gevonden zal worden. Als zijn Meester hem tot de troon zou roepen, zou hij goed regeren. Of zou Hij hem gebieden slavendienst te verrichten, hij zou de beste dienaar zijn. Op alle plaatsen en in alle plichten is de christen altijd sterk genoeg, als de Heere zijn God met hem is. Zonder Christus kan hij niets doen, maar met Christus vermag hij alles.

			Dit geldt ook voor de inwendige strijd van een christen tegen zijn verdorvenheden. Ik weet dat Paulus eens gezegd heeft: ”Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?” Maar Paulus liet het daar niet bij; zijn muziek was niet helemaal in mineur. Snel is hij hoger gestemd en zingt: ”Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus”. Misschien spreek ik wel tot enige christenen die erg driftig van aard zijn en zeggen dat zij zich hierin niet kunnen beheersen. ”U vermoogt alle dingen door Christus, Die ons kracht geeft”. Misschien spreek ik tegen een ander die een bijzondere zwakheid in zijn karakter gevoeld heeft, de neiging om vreesachtig te zijn en toe te geven. Broeder, u zult uw Heere niet verloochenen, want door Christus, Die u kracht geeft, kan een duif zich als een arend gedragen. U die zo timide bent als een lam, kan machtig en moedig zijn als een leeuw. Er is geen zwakheid of verkeerde neiging die een christen niet kan overwinnen. Kom niet naar mij toe om te zeggen: ”Ik heb geworsteld om mijn natuurlijke luiheid te overwinnen, maar het is mij niet gelukt”. Ik verzeker u, broeder, dat u het kunt doen als Christus u kracht gegeven heeft. Ik geloof niet dat er ergens onder de hemel een meer luie man is, dan ik van nature ben. Als ik mijn zin had, zou ik nauwelijks in beweging komen. Maar als er iemand onder de hemel is die meer werk verzet dan ik, wens ik hem het beste in zijn werk. Ik moet worstelen tegen mijn traagheid, maar door Christus, Die mij kracht geeft, overwin ik die. Zeg niet dat u lichamelijk niet in staat bent tot grote inspanningen, broeder, dat is niet waar; u vermoogt alle dingen door Christus, Die u kracht geeft. Een dapper hart kan zelfs een trage lever te sterk zijn. Vaak vind ik broeders die zeggen: ”Ik hoop dat mijn karakter niet te timide of te haastig is, of dat ik niet werkeloos ben. Maar ik ervaar dat ik onstandvastig ben; ik kan in niets volharden”. Lieve broeder, dat kunt u wel. U vermoogt alle dingen door Christus, Die u kracht geeft. Ga er niet bij zitten om u te excuseren door te zeggen: ”Iemand anders kan dit doen, maar ik niet; dat komt omdat ik met dit gebrek geboren ben; het is me aangeboren en ik kan er niet vanaf komen”. U kunt er vanaf komen, broeder, er is geen Hittiet of Jebuziet in heel Kanaän die u er niet kunt uitjagen. Van uzelf kunt u niets, maar als Christus met u is, kunt u de muren laten instorten, net als de muren van Jericho. U kunt op de wankelende muren komen en de kinderen van Enak doden; en hoewel het sterke mannen zijn die net als de reuzen zes tenen aan elke voet en zes vingers aan elke hand hebben, kunt u hen gemakkelijk aan. Er is geen verdorvenheid, geen boze neiging, geen zwakheid die u niet kunt overwinnen door Christus, Die u kracht geeft. Er is geen verzoeking tot zonde van buiten, die u niet kunt overwinnen door Christus, Die u kracht geeft. 

			Toen ik deze week bij een arme, oude, zieke vrouw zat, merkte zij op dat zij vaak door satan verzocht werd. Soms zei ze: ”Ik ben een beetje bang, maar ik zeg dat niet tegen anderen, opdat zij niet zouden denken dat Christus’ discipelen niet tegen satan opgewassen zijn. Wel, dominee,” zei ze, ”hij is een geketende vijand, nietwaar? Hij kan geen schakel dichter bij me komen dan Christus hem toelaat. Al brult hij nog zo hard, ik ben niet zo erg bang van hem, want ik weet dat hij alleen maar brult; hij kan Gods volk niet verslinden”. Als satan nu met een verzoeking tot u komt, of als mensen met wie u omgaat of uw zaak of uw omstandigheden aanleiding geven tot zondigen, mag u niet timide zeggen: ”Ik moet hieraan toegeven; ik ben niet sterk genoeg om deze verzoeking te weerstaan”. U bent niet op uzelf aangewezen. Begrijp dat. Ik ontken uw eigen persoonlijke zwakheid niet; maar door Christus, Die u kracht geeft, bent u opgewassen tegen alle verzoekingen die mogelijk op u aan kunnen komen. U kunt een Jozef zijn tegen de seksuele begeerten; u hoeft geen David te zijn. U mag standvastig tegenover de zonde zijn. U hoeft u niet gelijk Noach te laten overvallen. U hoeft niet tot uw schande omvergeworpen worden. U kunt door God vastgehouden worden en dat zal gebeuren. Grijp slechts die Goddelijke kracht aan en als de wereld, het vlees en de duivel u elke dag belegeren, zult u niet alleen een beleg doorstaan dat zo lang duurt als het beleg van Troje, maar zeventig jaren beleg zult u kunnen doorstaan en tenslotte uw vijanden in verwarring op de vlucht jagen en u verrijken aan de buit. ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”.

			Hoewel ik eraan wanhoop de omvang en diepte van mijn tekst zo te kunnen uitleggen dat ik zelfs het tiende deel op een rij zal kunnen zetten, wil ik toch nog één poging wagen. Ik twijfel er niet aan dat de apostel in het bijzonder bedoelde dat hij zich in elke omstandigheid, staat en toestand in staat vond om God te dienen. ”En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden”. 

			Sommige christenen worden geroepen plotselinge veranderingen mee te maken en ik heb gezien dat velen daardoor ondergegaan zijn. Ik heb gezien hoe geestelijk gezind de arme man was. Ik heb hem gezien vol geloof in de Goddelijke voorzienigheid, gelukkig uit Gods hand levend, hoewel hij maar weinig bezat. Ik heb die man rijk zien worden en ik heb opgemerkt dat hij meer hebzuchtig en gieriger was dan vroeger. Hij had minder vertrouwen op God, minder vrijmoedigheid in het gebed. Terwijl hij een arme man was, was hij een vorst in bedelaarskleding. Toen hij rijk was, was hij arm in slechte zin. Maar hij werd gierig terwijl hij de handen vol had. Maar dit hoeft zo niet te zijn. Als Christus hem kracht geeft, kan een christen overal zijn. Mocht mijn Meester mij vandaag roepen om straatveger te worden in plaats van predikant, dan weet ik niet of ik een tijdlang tevreden zou zijn met mijn lot. Maar ik twijfel er niet aan dat ik het zou kunnen doen door Christus, Die mij kracht geeft. En u die een nederig beroep moet waarnemen, hebt genade genoeg gekregen om het te doen en er gelukkig in te zijn en er Christus in te eren. Ik zeg u dat, als u geroepen werd om koning te zijn, u de kracht van Christus zou zoeken en ook in deze post zeggen: ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”. U behoort geen keus te hebben met betrekking tot wat u zult worden. De dag waarop u zich aan Christus overgaf, hebt u zich helemaal aan Hem overgegeven om soldaat te zijn en soldaten hebben niet te kiezen. Als zij geroepen worden om in de loopgraven te liggen, als hun bevolen wordt om onder moordend vuur op te trekken, moeten zij dat doen. Dit geldt ook voor u. Als Hij u beveelt het één of het ander te doen, kunt u in alle omstandigheden in alle kringen doen wat God wil, want door Hem vermoogt u alle dingen. 

			Om dit punt af te ronden, laat mij er u aan herinneren dat u alle dingen vermoogt, met betrekking tot alle werelden. U bent hier op deze wereld en vermoogt alle dingen met betrekking tot deze wereld. U kunt er licht verspreiden; u kunt een Jona zijn midden in een modern Ninevé. Uw eigen stem alleen kan het middel zijn om een geestelijke opwekking teweeg te brengen. U vermoogt alle dingen voor uw medemensen. U kunt een middel zijn om de laagsten te verheffen tot het hoogste niveau van geestelijk leven. Ongetwijfeld kunt u dit, door aan de verzoeking weerstand te bieden, door trotsheid te verwerpen, door toorn te trotseren, door lijden te verdragen. U kunt de wereld betreden als iemand die groter is dan Alexander, alles beschouwend als uw eigendom, want uw Heere is er de Vorst van. ”U vermoogt alle dingen”. Dan kunt u voorbij deze wereld zien in de geestelijke wereld. U kunt de donkere poort van de dood zien. U kunt de ijzeren poort aanschouwen en hem horen knarsen op zijn ijzeren scharnieren, maar u kunt zeggen: ”Ik kan er doorheen; Jezus kan mij ophalen; Hij kan mij kracht geven en mijn ziel zal klapwiekend, zonder vrees, door de ijzeren poort van de dood vliegen, zonder de verschrikking te vrezen”. En kijk dan eens onder u. Daar is de duivel met al zijn demonen, uw gezworen vijand. Zij hebben samengespannen om u te vernielen. Loop door hun gelederen en terwijl zij in doodsangst en wanhoop in hun ijzeren boeien liggen, kunt u hun in het gezicht zien en zeggen: ”Ik vermag alle dingen”. 

			Als Diabolus een ogenblik losgelaten was, zou hij u in het veld tegemoet gaan en Appollyon zou in de volle breedte van de weg gaan staan en zeggen: ”Ik zweer bij mijn helse kuil, dat u niet verder zult komen; hier zal ik u doden”. Ga op hem af. Sla hem links en rechts met deze strijdkreet: ”Ik vermag alle dingen” en het zal niet lang duren of hij zal zijn vleugels uitslaan en wegvliegen. Stijg dan op naar de hemel. Vaar op naar de hemel uit de diepste diepten van de hel. Buig uw knie voor de eeuwige troon. U hebt een boodschap. U hebt verlangens en behoeften waaraan voldaan moet worden en zeg dan, terwijl u de knie buigt: ”O God, in het gebed kan ik U overwinnen”. Laat mij het vol verwondering zeggen. ”Ik kan de hemel zelf overwinnen met nederig en gelovig gebed”.

			Zo ziet u dat u in alle werelden, deze wereld van vlees en bloed en geestenwereld in de hemel, op de aarde en in de hel - overal kan de gelovige zeggen: ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”.

			Hiermee heb ik gesproken over het eerste deel van ons onderwerp: de omvang. Nu zal ik enige tijd spreken: de wijze waarop. 

			Hoe geeft Christus Zijn volk kracht? Niemand in ons midden kan de geheimvolle werkingen van de Heilige Geest verklaren. Wij kunnen slechts de ene uitwerking met behulp van de andere verklaren. Ik wend niet voor dat ik kan laten zien hoe Christus Zijn volk krachten geeft door de geheimvolle invloeiingen van de kracht van de Geest. Laat mij liever tonen wat de Geest doet en hoe die daden van de Geest, die Hij voor Christus uitvoert, erop gericht zijn de mens voor ”alle dingen” krachten te geven.

			Ongetwijfeld maakt Jezus Christus Zijn volk krachtig door hun geloof te versterken. Het is merkwaardig dat heel veel arme, vreesachtige en twijfelende christenen in de tijd van de vervolgingen onder Mary (de bloedige), toen zij gearresteerd werden, bang waren dat zij het vuur nooit zouden kunnen verdragen. Maar het was een bijzondere omstandigheid dat zij zich in het algemeen het meest moedig gedroegen en opmerkelijk standvastig waren, net als de drie mannen in de vurige oven. Het schijnt dat God geloof geeft dat tegen de noodtoestand opgewassen is en dat het zwakke geloof plotseling kan opbloeien en groeien tot het een groot geloof wordt onder de druk van een grote beproeving. Er is niets dat de zenuwen van een mens staalt als de koude winterstorm. Zo is ongetwijfeld juist de uitwerking van de vervolging, dat door de werking van de Geest de zwakke sterk wordt.

			

			Bij het geloof komt vaak dat de Heilige Geest een bijzondere standvastigheid geeft. Ik zou het bijna een ”hemelse onbuigzaamheid van geest” kunnen noemen. Laat mij u herinneren aan sommige van de uitspraken van de martelaars die ik gelezen en opgeschreven heb. Toen John Ardley voor Bisschop Bonner gebracht werd, tartte Bonner hem en zei: ”U zult het vuur niet kunnen verdragen; dat zal u wel bekeren; de takken zullen voor u wel scherpe predikers zijn”. Toen zei Ardley: ”Ik ben niet bang om het te proberen; en ik zeg u, bisschop, al had ik zoveel levens als haren op mijn hoofd, ik zou ze eerder opgeven dan Christus”. Diezelfde ellendeling hield de hand van de arme John Tomkins vinger na vinger boven een kaars en zei tot hem: ”Ik geef u een voorproef van het vuur, voor u erin komt”. Terwijl de vinger barstte en er bloed uitspoot, glimlachte hij en lachte zijn kwelgeest in het gezicht uit, bereid in alle ledematen net zoveel te lijden als zijn vingers. 

			Hieronymus vertelt het verhaal van een arme christin die, nadat ze op de pijnbank gelegd werd, uitriep tot haar pijnigers, toen zij de pijnbank langer maakten en haar beenderen uit elkaar trokken: ”Doe het ergste, want ik sterf liever dan ik lieg”. Dat was dappere taal. Korte, kernachtige woorden, maar wat een heerlijke uitspraak, wat een commentaar! Wat een boeiend bewijs voor onze tekst! Inderdaad vermogen christenen alle dingen door Christus, Die hun kracht geeft.

			Zo geeft Hij niet alleen een soort heilige standvastigheid van de geest bij het geloof, maar vaak hebben christenen een voorsmaak van de hemel, juist wanneer hun pijnen het ergst zijn. Kijk maar naar de oude Ignatius. Hij wordt in het Romeinse amfitheater gebracht en nadat hij de spottende opmerkingen van de keizer en het jouwen van de menigte heeft moeten aanhoren, worden de leeuwen op hem losgelaten. Hij steekt zijn arm in de muil van een leeuw, arme oude man als hij is, en toen zijn botten kraakten, zei hij: ”Nu begin ik een christen te zijn”. Beginnen een christen te zijn, alsof hij nooit bij zijn Meester gekomen was voor hij ging sterven. Daar was Gordus, een martelaar voor Christus, die zei, toen men hem ter dood bracht: ”Bespaar mij alstublieft geen kwellingen; het zou anders verlies voor me betekenen; martel mij maar zoveel u kunt”. Wat anders dan de buitengewone blijdschap van God uit de hemel in hun harten uitgestort, wat anders dan enige uitzonderlijke schalen vol intense zaligheid kon er voor zorgen dat deze mannen bijna spotten met hun doodstrijd? Het is opgemerkt door vroege christenen in Engeland, dat toen in de dagen van Luther de vervolging losbarstte, Johannes en Hendrik, twee Augustijner monniken, de eersten die in Duitsland om Christus’ wil ter dood gebracht werden, zingend stierven. En de heer Rogers, de eerste die om Christus’ wil in Engeland ter dood gebracht werd, stierf eveneens zingend, alsof het edele leger van martelaren de strijd inging met muziek voorop. Wel, wie zou al kreunend en schreiend aanvallen? Vallen zij niet altijd onder klaroengeschal aan: ”Blaast de trompet en sla de trom, nu komt de overwinnende held”. Inderdaad zien zij dood en pijn in het aangezicht. Zeker horen zij die aan de spits staan, temidden van zulke helden te zingen als zij bij de brandstapels komen. 

			Toen de edele John Bradford, onze Londense martelaar, door zijn cipier meegedeeld werd dat hij de volgende dag verbrand zou worden, nam hij zijn hoed af en zei: ”Ik dank mijn God hartelijk”. Toen John Noyes, een andere martelaar, op het punt stond verbrand te worden, nam hij een takkenbos en kuste die en zei: ”Gezegend zij God, dat Hij mij zulk een eer waardig geacht heeft”. Van Rowland Taylor wordt gezegd dat hij, toen hij bij de brandstapel kwam (naar ik meen volgens Fox in zijn Monumenten), begon te huppelen toen hij bij de vlammen kwam, bij het vooruitzicht van de hoge eer om voor Christus te lijden. 

			Maar om Zijn volk tot alles in staat te stellen, wekt Christus ook de verstandelijke vermogens op. Het is verbazend wat voor kracht de Heilige Geest kan geven aan het mensenverstand. Ongetwijfeld zult u opgemerkt hebben op welke bijzondere wijze arme, ongeletterde mensen de ketterijen van hun tegenstanders hebben kunnen weerleggen. Dat blijkt in de geschillen die de oude belijders hadden met ketters; koningen en bisschoppen. Toen Jane Boucher, onze beroemde martelares, die baptiste was, voor Cranmer en Ridley gebracht werd, kon zij hen helemaal in het nauw drijven. Natuurlijk geloven we dat haar kracht gedeeltelijk lag in haar voortreffelijke onderwerp, want als de kinderdoop met een tekst uit de Bijbel bewezen kan worden, weet ik in geen geval waar hij staat. De traditie van het Rooms-katholicisme zou de nieuwigheid kunnen bevestigen, maar de Bijbel weet er niet meer van dan van het dopen van klokken en de wijding van paarden.1 Maar zij kon hen met uitzonderlijke kracht van repliek dienen, die verre overtreft wat van een vrouw van het platteland verwacht kan worden. Het was een uitzonderlijk voorbeeld van Gods voorzienig bestel hoe Cranmer en Ridley, twee bisschoppen van de kerk die de baptiste ter dood veroordeelden, van repliek gediend werden. Deze mannen zeiden, toen zij het vonnis tekenden, dat verbranden een gemakkelijke dood was. Het meisje antwoordde dat ze het later zelf moesten ondervinden. Zij zei: ”Ik ben evengoed Gods dienares als jullie allen; als u uw arme zuster ter dood brengt, past dan op dat God de wolf van Rome niet op u loslaat en u ook voor God moet lijden”. Hoe werd het verstand verlicht, zodat elke belijder elke gelegenheid kon aangrijpen om gebruik te maken van elke fout van zijn tegenstander en teksten uit de Schrift kon aangrijpen, die als zwaarden waren om hen in stukken te scheuren, die hen durfden tegen te staan. Dit is een zaak waarover men zich kan verwonderen. 

			Hierbij komt ongetwijfeld ook dat veel van de kracht om alles te vermogen, daar vandaan komt dat Gods Geest de christen in staat stelt zichzelf te overwinnen. Hij kan alles verliezen, omdat hij er al op voorbereid is. Hij kan alles lijden, omdat hij niet zoveel waarde hecht aan zijn lichaam als de wereldling. Hij kan dapper zijn voor Christus, omdat hij geleerd heeft God te vrezen en daarom heeft hij geen reden om een mens te vrezen. Een gezond lichaam kan veel meer vermoeidheid verdragen en krachtiger werken dan een ziek lichaam. Nu brengt Christus een mens in een gezonde toestand en hij is voorbereid op grote verwondingen, zware plichten en felle ontberingen. Laat een aantal mensen eens schipbreuk lijden; de zwakken zullen sterven; degenen die sterk en gezond zijn en niet verzwakt zijn door een weelderig leven, zullen de koude en barre elementen trotseren en overleven. Dit is het geval met de levend gemaakte en toch zwakke belijder. Hij zal het in beproevingen weldra opgeven. Maar de gerijpte christen, de sterke man die zelfbeheersing geleerd heeft, kan vermoeidheden doorstaan en wonderen verrichten, omdat zijn lichaam goed getraind is en hij de stemmingen niet over de zielsvermogens heeft laten heersen. 

			Maar let erop dat onze tekst niet zegt: ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht gegeven heeft”. Het is geen kracht uit de verleden tijd, maar uit de tegenwoordige tijd, die wij nodig hebben. Sommigen denken dat zij het kunnen doen zonder dagelijkse toevloeiing van genade, omdat zij vijftig jaar geleden tot bekering kwamen. Het manna dat door de Israëlieten gegeten werd toen zij uit Egypte kwamen, moest elke dag ververst worden, anders zouden ze hebben moeten sterven van honger. Zo zijn het niet uw oude ervaringen, maar uw dagelijkse ervaringen. Het is niet het oude drinken uit de fontein van het leven, maar dagelijkse vernieuwingen door Gods aanwezigheid, die u kracht geven om alles te vermogen.

			Maar nu kom ik tot het derde gedeelte van mijn preek, dat de boodschap van de tekst is. ”Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft”. De boodschap heeft drie duidelijke kanten: een bemoediging aan diegenen onder u, die iets doen voor Christus, maar er op pijnlijke wijze achter komen dat zij zelf niets kunnen. Laat Gods werk niet liggen omdat u het van uzelf niet kunt. Laat het een les voor u zijn om af te zien van uzelf, maar niet van uw werk. ”Laat gijlieden dan af van de mens, wiens adem in zijn neus is”. Maar houdt niet op uw God te dienen, maar doe het in de kracht van Christus energieker dan vroeger. Denk aan Zerubbabel. Er ligt een grote moeilijkheid op zijn weg, als een grote berg. Maar hij roept: ”Wie bent u, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult u worden tot een vlak veld”. Geloofden we maar dat we grote dingen konden doen, dan zouden we grote dingen doen. Onze tijd is een tijd van kleinheid omdat er altijd met veel lawaai een geweldig idee gekleineerd wordt. Iedereen prijst de man die op een idee gekomen is, dat hij met succes uitgevoerd heeft; maar in het begin was er niemand die hem steunde. Alles wat in de wereld bereikt is, zowel politiek als godsdienstig, is aangepakt door mensen die zich daartoe geroepen achtten en geloofden dat het mogelijk was het te volvoeren. Een parlement van betweters zit op elk nieuw idee, ja ze zitten erop, tot zij het helemaal om zeep geholpen hebben. Zij zitten er als lijkschouwer en als het niet al dood was, zouden zij het dooddiscussiëren. De man die ooit iets bereikt, is degene die zegt: ”Dit is de juiste zaak; ik ben geroepen om het te doen. Ik zal het doen. Laat iedereen maar opstaan, vriend of vijand, wie dan ook, het maakt niets uit. Ik heb God om mij te helpen en het moet en zal gebeuren”. Dat zijn de mannen die hun levensgeschiedenis schrijven in de annalen voor het nageslacht. Dat zijn de mannen die terecht groot genoemd worden en zij zijn alleen maar groot omdat zij geloofden dat zij groot konden zijn. Zij geloofden dat de heldendaden uitgevoerd konden worden. 

			Als we dit toepassen op geestelijke zaken, geloof alleen, jonge man, dat God iets van u kan maken. Wees vastbesloten iets voor Christus te doen, hoe dan ook, en u zult het doen. Maar loop niet te zeuren van: ”Ik was klein geboren”. Natuurlijk is dat zo, maar was het de bedoeling dat u klein zou blijven en heel uw leven zwak als een kind zou blijven en niets doen? Denk dat maar, en u zult klein blijven zolang u leeft en u zult klein sterven en nooit iets groots bereiken. Zend een zucht van verlangen naar boven, kleingelovige. Denk aan uw waardigheid in Christus, en niet aan de waardigheid van uw mens zijn. Zeg: ”Vermag ik alle dingen en moet ik dan eerst hiervoor en daarvoor terugdeinzen?” Wees als David, die toen Saul zei: ”U kunt niet tegen Goliath vechten,” antwoordde: ”Uw dienstknecht heeft zowel de leeuw als de beer gedood, en deze onbesneden Filistijn zal als één van hen zijn”. Hij stopte zijn steen in de slinger en liep opgewekt en blij op Goliath toe, die viel; hij kwam terug met het van bloed druipende hoofd. 

			U weet dat zijn broer in het begin zei: ”Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart wel; want u bent afgekomen opdat gij de strijd kon zien”. Dat zeggen al onze oudere broers als we iets aanpakken. Zij zeggen altijd dat het onze trotsheid en boosheid van het hart is. Wel, wij geven hun geen antwoord; wij brengen hun het hoofd van Goliath en verzoeken hen te zeggen of dat het gevolg is van onze trots en boosheid. Wij zouden wel eens willen weten of het geen gezegende boosheid is die die boze Filistijn gedood heeft. 

			Doe dat ook, beste broeders en zusters. Als u tot een werk geroepen wordt, ga erop af en schrijf het op uw vaandel. ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft en ik zal doen waartoe God mij geroepen heeft, hetzij ik gezegend word, hetzij ik het alleen moet doen”. 

			Een tweede les is deze: Zie echter dat de kracht van Christus uw strijd voert. Zonder dat kunt u niets doen. In de zaak van Christus kunt u zelfs het minste niet zonder Hem doen. Ga daarom niet aan het werk zonder dat u gebeden hebt. De inspanningen waaraan men zonder gebed begonnen is, zullen een roemloos eind hebben. De veldslag die begint zonder heilig vertrouwen op God zal zeker uitlopen op een verschrikkelijk wanordelijke vlucht. Velen zouden christelijke overwinnaars kunnen zijn, als zij geweten hadden hoe zij het zegevierend wapen van het gebed moeten gebruiken. Maar zij hebben dit vergeten toen zij ten strijde trokken en zijn heel gemakkelijk overwonnen. Christen, zorg ervoor de kracht van Christus te krijgen. IJdel is de welbespraaktheid. IJdel zijn geniale talenten. IJdel is bekwaamheid. IJdel zijn wijsheid en geleerdheid. Al deze dingen kunnen dienstbaar zijn als zij gewijd zijn door Gods kracht, maar zonder de kracht van Christus zullen zij u in de steek laten. Als u erop steunt, zullen zij u alle bedriegen. U zult zwak en verachtelijk zijn, hoe rijk of hoe groot u in deze dingen kunt zijn, als u de algenoegzame kracht mist. 

			Tenslotte is dit mijn laatste boodschap: Paulus zegt in de naam van alle christenen: ”Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”. Ik zeg, niet slechts in Paulus’ naam, maar in de naam van mijn Heere en Meester Jezus Christus: Hoe komt het dat sommigen onder u niets doen? Als u niets kon doen, zou er een excuus kunnen zijn om het niet te proberen. Als u zegt dat u maar de minste betrekking hebt op mijn tekst, dan moet u mij het recht toekennen u deze vraag te stellen. U zegt: ”Ik vermag alle dingen”. Dan vraag ik u redelijkerwijs, waarom u niets doet. Kijk eens wat een scharen christenen er op de wereld zijn; gelooft u dat, als zij allen waren wat zij belijden en allen voor Christus zouden werken, er dan nog die verloederende armoede, de onkunde, en het heidendom in deze stad gevonden zou worden? Wat kan een mens al niet bereiken? Wat zou er daarom door de tienduizenden in onze kerken gedaan kunnen worden? Belijders! U zult veel te verantwoorden hebben met betrekking tot de zielen van uw medemensen. U wordt door Gods voorzienigheid gezonden om als lichten in de wereld te zijn. Maar u bent eerder donkere lantaarns dan licht. Hoe vaak bent u bij anderen en u maakt nooit van de gelegenheid gebruik om een woord voor Christus te zeggen? Hoe vaak komt u in zo een situatie terecht, dat u een uitstekende gelegenheid hebt om de zonde te bestraffen of om een ander de noodzaak van heiligheid voor te houden en hoe zelden doet u het? 

			

			Stuckley, een oude schrijver die over dit onderwerp schreef, zei: ”Er waren belijdende christenen, die niet zo goed waren als de ezel van Bileam. Want de ezel van Bileam heeft de dwaze profeet eens bestraft om zijn zonden. Maar er waren christenen die heel hun leven nog niemand bestraft hadden. Zij lieten de mensen onder hun ogen doorzondigen zonder hen terecht te wijzen. Zij zagen zondaren in de hel vallen en zij hebben hun handen niet uitgestrekt om hen als vuurbranden uit het vuur te rukken. Zij liepen tussen de blinden, maar zij wilden ze niet leiden. Zij stonden tussen de doven, maar zij hebben niet voor hen willen horen. Zij waren op plaatsen waar ellende heerste, maar zij wilden niet barmhartig zijn. Zij zijn gezonden om mensenredders te zijn, maar door hun onachtzaamheid werden zij mensenverwoesters. ”Ben ik mijns broeders hoeder?” was de taal van Kaïn. U bent uws broeders hoeder. Als u genade in het hart hebt, wordt u geroepen om goed voor anderen te zijn. Pas er voor op dat uw klederen bevlekt en besprengd raken met het bloed van uw medemensen. Pas op, christenen, pas op dat het dorp, waarin u zich rustig hebt kunnen terugtrekken uit de zorgen van het zakenleven, niet in het gericht tegen u zal opstaan om u te verdoemen, omdat u het dorp voor uw geld en rust hebt gebruikt, zonder er ooit goed te doen. Pas op, heren en vrouwen, dat de zielen van uw dienstpersoneel op die grote dag niet van uw hand geëist zullen worden. ”Ik heb voor mijn heer gewerkt; hij heeft mij mijn loon uitbetaald, maar hij had geen eerbied voor zijn grotere Meester en heeft me nooit aangesproken, hoewel hij me hoorde vloeken en mij zag doorzondigen”. 

			Bedenkt, heren, dat ik tot sommigen van u spreek. Ik wilde wel dat ik een doorn kon steken in de stoel waarop u nu zit en u een ogenblik doen opspringen bij de ernst van de gedachte aan uw grote verantwoordelijkheid. Heren, waar heeft de Heere u voor gemaakt? Waarom heeft Hij u hierheen gestuurd? Heeft Hij sterren geschapen met de bedoeling dat zij niet schijnen en zonnen die geen licht mogen geven en manen die de duisternis niet mogen opvrolijken? Heeft Hij rivieren gemaakt die niet vol water mogen stromen en bergen die de wolken niet mogen tegenhouden? Heeft Hij de bossen gemaakt die geen woonplaats zullen bieden aan de vogels en heeft hij de prairie gemaakt zonder dat die de wilde kudden  zal voeden? En heeft hij u voor niets gemaakt? Wel, de brandnetels in de hoek van het kerkhof hebben hun nut en de spin tegen de muur dient haar meester. Maar u, een mens naar Gods beeld, een mens met bloed gekocht, een mens op weg naar de hemel, een mens wedergeboren, tweemaal geschapen, bent u nergens voor geschapen dan om te kopen en te verkopen, te eten en te drinken, wakker te zijn en te slapen, te lachen en te huilen, om voor uzelf te leven? Klein is de man die zich binnen de ribben houdt. Klein is de ziel van de man die in zichzelf opgesloten leeft. O, zo klein, dat hij nooit geschikt zal zijn om bij de engelen te wonen, en nooit geschikt om voor de troon van de HEERE te staan.

			Ik ben blij dat ik hier naar verhouding een groot aantal mannen zie zitten. Omdat ik mannen altijd heel belangrijk gevonden heb, veronderstel ik dat ik wel een beroep op u kan doen; zitten er hier, die Gods Woord kunnen doorgeven, die in Zijn dienst nuttig kunnen zijn? De zendingsverenigingen hebben u nodig, jonge mensen. Wilt u zichzelf voor Christus verloochenen? Wij hebben predikanten nodig - jonge mannen met talenten en bekwaamheid. Christus heeft u nodig om het Woord te prediken. Zult u zich niet aan Hem geven? Handelaars! Kooplieden! Christus heeft u nodig om het karakter van het zakendoen te veranderen en de hedendaagse grondstellingen terug te draaien, om het moraal in de handel gezonder te maken. Blijft u achter? De zondagsschool heeft u nodig. Duizend instanties hebben u nodig. Als er vandaag hier een man zit die straks naar huis gaat en vanmiddag zal zeggen: ”Ik dank God dat ik niets te doen heb” en als u morgen van uw zaak thuiskomt, zegt u: ”Ik dank God dat ik aan geen kerk gebonden ben; ik heb niets te maken met de godsdienstige wereld. Dat laat ik aan anderen over. Ik bemoei me daar niet mee”. U hoeft geen moeite te doen om naar de hemel te gaan. U hoeft geen moeite te doen om te komen waar Christus is, althans voor u die de les van grotere toewijding leert. ”De liefde van Christus dringt mij; ik moet iets voor Hem doen; Heere, toon mij wat U wilt dat ik doen zal en ik begin vandaag nog, want ik voel dat ik door U, Christus, Die mij kracht geeft, alle dingen vermag”.

			God geve de zondaar kracht om in Christus te geloven, kracht om zich te bekeren, want als Christus hem kracht geeft, vermag zelfs de arme verloren zondaar alle dingen, dingen die onmogelijk zijn voor de gevallen natuur, doordat de Geest hem daartoe in staat stelt en door de kracht van Christus, die op hem rust.

			Amen *

			

			
				
						** Dit is de mening van Spurgeon, die gezien moet worden tegen de achtergrond van de Anglicaanse kerk, waar de veronderstelde wedergeboorte geleerd werd.


				

			
		

	
		
			Heiligheid en onheiligheid

			“Opdat gijlieden weet, dat de HEERE tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt”.(Exodus 11:7b) 

			Het verschil tussen de Egyptenaren en de Israëlieten was zeer duidelijk. Op het eerste gezicht scheen dat zeer in het voordeel van Egypte te zijn. Zij hanteerden de zweep en het arme Israël leed erg onder de zweepslagen. Egypte beschikte over de arbeid van de Israëlieten; de zonen van Jakob bakten stenen en de onderdanen van Farao bewoonden de huizen die de zonen van Jakob bouwden. Maar de rollen waren echter snel omgedraaid. God bracht plagen in Egypte, maar Gosen werd gespaard. Hij zond een dikke duisternis over het hele land, een duisternis die men zelfs kon tasten, maar in het hele land Gosen was het licht. Hij zond een vermenging van ongedierte, luizen in hun hele landstreek, maar bij alle inwoners uit Israël werd geen vlieg gezien. Zij hadden ook geen last van de levende beesten die uit het tot leven gekomen stof naar boven kwamen kruipen. De Heere zond hagel en pest op het vee van de Egyptenaren, maar het vee van de Israëlieten bleef gespaard en op hun akkers kwamen de verwoestende buien niet neer. Tenslotte haalde de verderfengel het blinkende zwaard uit de schede voor zijn laatste beslissende slag. In elk huis in het hele land van Egypte werd er geweend en geklaagd. Hij versloeg ook alle eerstgeborenen van hun land, de eerstelingen van al hun krachten; maar Zijn volk leidde Hij uit als schapen. Hij voerde hen door de woestijn als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. Zij kwamen bij de Rode Zee en Hij heeft voor hen een pad tussen de wateren gemaakt. Zij gingen te voet door de zee; daar hebben zij zich in Hem verblijd. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop; de afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. Zij gingen door de diepten als door een woestijn, wat de Egyptenaren eveneens probeerden te doen, maar zij verdronken. In dit alles maakte de Heere een heerlijke afzondering tussen Egypte en Israël. De vuurkolom die aan Israël licht gaf, was duisternis voor de ogen van Egypte. Telkens wanneer God Israël zegende, vervloekte Hij Egypte. Op hetzelfde ogenblik dat Hij de één een zegen gaf, zond hij de ander een vloek. Hij zag Israël aan en de stammen waren verblijd, maar toen Hij op de Egyptenaren zag, raakte hun leger in de war.

			Nu worden voor u Egypte en Israël typen genoemd van de twee soorten mensen die op de aarde wonen - de mensen die de Heere vrezen en de mensen die Hem niet vrezen. De Egyptenaren zijn een beeld van hen die dood zijn in zonden en misdaden; vijanden van God in hun goddeloze daden en vreemdelingen van het burgerschap van Israël. De Israëlieten, Gods oude volk, worden ons voorgesteld als de vertegenwoordigers van hen die door genade in Christus geloofd hebben, die God vrezen en Zijn geboden zoeken te houden. Het gaat er vanmorgen om u eerst het verschil te tonen. Ten tweede: wanneer dit verschil gezien wordt. En ten derde waarom het verschil gezien moet worden.

			Bij het laatste punt zal ik u opwekken en aansporen dat verschil in uw dagelijkse leven meer zichtbaar te maken.

			Ten eerste dan: het verschil. De Heere heeft een afzondering gemaakt tussen hen die Zijn volk zijn en hen die het niet zijn.

			Er zijn veel onderscheidingen tussen mensen die eens uitgewist zullen worden. Maar sta mij toe u er meteen aan te herinneren dat dit een eeuwig onderscheid is. Tussen de verschillende soorten mensen, rijken en armen zijn verbindingslijnen. En terecht, want hoe minder klassenverschillen gehandhaafd worden, hoe beter het is voor het welzijn van allen. De structuur van de samenleving wordt niet intact gehouden door de ene pilaar ten koste van de andere te handhaven of door het dak te vergulden en de fundamenten te verwaarlozen. Het Gemenebest is één en de voorspoed van één stand is naar verhouding de voorspoed van allen. Maar er is een onderscheid, zó groot dat we er terecht van kunnen zeggen: ”Tussen u en ons is een grote kloof”. Hoe breder de scheidslijn, hoe beter het is voor het welzijn van de kerk en dat van de wereld. Er is een oneindig grote afzondering tussen de zondaar die dood in zonden is en het kind van God dat door de Geest levend gemaakt is, dat als kind aangenomen is in het gezin van de Allerhoogste. Laat mij met betrekking tot dit onderscheid de volgende opmerkingen maken.

			

			Ten eerste is dit onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen al zeer oud. Het is van voor de grondlegging der wereld reeds door God bepaald. In het eeuwige verbond schreef de HEERE de namen van Zijn verkorenen op. Aan hen heeft Christus Zich verbonden, om hun Borg te zijn en hun Plaatsbekleder om in hun plaats te lijden. Verbondsverplichtingen werden voor hen en voor hen alleen aangegaan. Hun namen zijn van ouds in Gods boek geschreven en gegraveerd op de edelstenen van de borstplaat van de grote Hogepriester. Toen werden ze in het verbond afgezonderd. ”De Heere heeft Zich een gunstgenoot afgezonderd”. Terwijl de hele wereld in het boze lag, werden deze kostbare juwelen uit de drekhoop van de val uitgekozen. Van nature waren ze zeker niet beter dan anderen. Toch heeft de Goddelijke soevereiniteit, nauw verbonden met de Goddelijke genade, sommigen uitgekozen om vaten der barmhartigheid te zijn, die voor gebruik voor de Meester geschikt gemaakt zouden worden, waarin de HEERE niet slechts Zijn lankmoedigheid zou betonen, maar de volheid van Zijn genade en de rijkdom van Zijn liefde. Andere onderscheidingen zijn slechts tijdelijk. Dat zijn dingen die gisteren ontstaan zijn en morgen zullen verdwijnen. Maar deze is ouder dan de eeuwige heuvelen. Vóór de sterrenhemel uitgespannen werd en de fundamenten van de aarde ingebed waren, had de Heere onderscheid gemaakt tussen Israël en Egypte. Dit is echter een machtig geheim en hoewel wij het moeten weergeven zoals wij het in het Woord vinden, mogen wij er niet nieuwsgierig in indringen.

			God heeft nog een onderscheid gemaakt en wel één van levensbelang. Tussen de rechtvaardigen en de goddelozen is een wezenlijk verschil van aard. Sommigen onder u menen dat het enige verschil tussen de ware christen en de ander is dat de eerste meer aandacht heeft voor de kerk, dat hij de godsdienstige plechtigheden meer geregeld bijwoont, dat hij zonder het persoonlijk gebed niet kan leven en dergelijke zaken. Laat mij u verzekeren dat, als er geen groter verschil is tussen u en de ander, u geen kind van God bent. Het onderscheid tussen onbekeerden en bekeerden is veel groter. Dit is niet slechts een kwestie van kleding of uitwendige vorm, maar van wezen en aard. Laat hier eens een slang en een engel komen. Het verschil tussen de twee is zo groot dat de slang nooit een engel zou kunnen worden, welke inspanningen zij zich ook zou getroosten. De engel kan geen stof eten dat het voedsel van de slang vormt; een slang kan ook haar stem niet verheffen en het serafslied van de gezaligden zingen. Even groot is het onderscheid tussen de man die de Heere vreest en de man die Hem niet vreest. 

			Als u nog steeds bent wat u altijd van nature was, kunt u geen ware christen zijn. Het is absoluut onmogelijk er één te worden door uw inspanningen. U kunt u wassen en reinigen; u kunt aantrekken wat u ook maar wilt. U zult een mooi opgeknapt kind van de natuur zijn, maar niet het levende kind uit de hemel. U moet wederom geboren worden; er moet een nieuwe natuur in u gebracht worden; een vonk van godzaligheid moet in uw hart terecht komen en daar gaan branden. De gevallen natuur kan niet hoger komen dan de natuur, evenals water niet hoger kan komen dan zijn bron. Daar uw natuur gevallen is, moet u zo blijven, tenzij u door genade vernieuwd wordt. God heeft door Zijn oneindige kracht Zijn volk levend gemaakt. Hij heeft hen uit hun oude natuur gehaald. Nu hebben zij de dingen lief die zij eens haatten en zij haten de dingen die zij eens liefhadden. Bij hen is het oude voorbijgegaan; ziet, alles is nieuw geworden. De verandering bestaat niet daarin dat zij ernstiger en godsdienstiger spreken, of dat zij niet meer naar de schouwburg gaan of dat zij hun leven niet meer doorbrengen in de lichtzinnigheden van de wereld. Nee, daarin bestaat de verandering niet. Het is er een gevolg van, maar de verandering is dieper en wezenlijker. Het is een verandering van heel het wezen van een man. Hij is niet meer de man die hij eerder was. Hij wordt veranderd naar de vernieuwing zijns gemoeds, opnieuw geboren, wederom geboren, herschapen. Hij is een gast en een vreemdeling hier beneden. Hij behoort niet meer tot deze wereld, maar tot de toekomende. In dit opzicht heeft de Heere een afzondering geplaatst tussen Israël en Egypte.

			Wij zouden verder willen opmerken dat dit verschil in aard gevolgd wordt door een verschil in Gods rechterlijke behandeling van de beide mensen. Ten aanzien van beiden is Zijn handelen rechtvaardig. Het zij verre van God dat Hij tegenover iemand onrechtvaardig zou zijn. De Heere is nooit strenger dan het recht vereist, ook niet meer genadig dan het recht toestaat. Hier komt de onvernieuwde, de goddeloze. Hij komt met zijn goede werken naar voren, zijn gebeden, zijn tranen. De Heere zal hem oordelen naar zijn daden. Die dag zal rampzalig voor hem zijn. Het zal ook een dag van smart zijn, want hij zal er spoedig achter komen dat zijn beste volmaaktheden maar als vuile vodden zijn en dat al zijn goede werken slechts goed schenen, want hij bevond zich in de duisternis en kon de vlekken niet zien die hem onrein maakten. Daar komt een ander aan, de vernieuwde mens. God behandelt hem weliswaar rechtvaardig, maar niet in alle gestrengheid van de wet. Hij ziet de man aan als iemand die in Jezus Christus aangenomen is, gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus en in Zijn bloed gewassen en nu gaat Hij met die man om, niet als een rechter met een misdadiger, niet als een koning met zijn onderdaan, maar als een vader met zijn kind. Die man wordt aan het hart van de HEERE gedrukt. Zijn overtredingen worden weggedaan. Zijn ziel wordt voortdurend vernieuwd door de invloed van de Goddelijke genade. De omgang van God met hem is net zo verschillend van Zijn omgang met de ander, als de liefde van een echtgenoot verschilt van de strengheid van een vertoornd vorst. Aan de ene kant is het enkel rechtvaardigheid, aan de andere kant vurige liefde. Aan de ene kant de onbuigzame strengheid van een rechter en aan de andere kant de grenzenloze liefde van een ouderhart. Hier heeft de Heere dus ook een afzondering gemaakt tussen Israël en Egypte.

			Dit onderscheid komt ook uit in de voorzienigheid. Weliswaar wedervaart ogenschijnlijk beiden enerlei; de rechtvaardige lijdt evenals de goddeloze en zij gaan naar het graf dat bestemd is voor alle levenden. Maar als wij Gods voorzienigheid nader konden beschouwen, zouden wij lijnen van licht zien, die het pad van Gods gunstgenoot scheiden van het lot van de overtreder. Voor de rechtvaardige is elke daad van Gods voorzienigheid een zegen. Een zegen is verpakt in al onze vloeken en al onze kruisen. Onze bekers zijn soms bitter, maar zij zijn altijd gezond. Ons wee is ons welzijn. Wij verliezen nooit door onze verliezen, maar wij worden rijk voor God als wij arm voor mensen worden. Voor de zondaar echter werken alle dingen ten kwade. Heeft hij voorspoed? Hij is als het beest dat vet gemaakt wordt voor de slachtbank. Is hij gezond? Hij is als een bloeiende bloem die rijp wordt voor de zeis van de maaier. Lijdt hij? Zijn lijden zijn de eerste stenen van de hagelstorm van de Goddelijke wraak. Alles heeft een zwarte kant voor de zondaar; zag hij het maar! De wolken zijn voor hem vol donder en de hele wereld vol verschrikkingen. Als de aarde haar zin kon krijgen, zou zij de monsters die God vergeten, van zich afschudden. Maar voor de rechtvaardigen moeten alle dingen meewerken ten goede. Komt het zure, komt het zoete, alles loopt goed af. Elke golf brengt hem snel naar de begeerde haven en zelfs de ruwe storm bolt zijn zeilen en voert hem des te sneller naar de haven van vrede. De HEERE heeft in deze wereld een afzondering gemaakt tussen Israël en Egypte.

			Dat verschil zal echter duidelijker uitkomen op de oordeelsdag. Als Hij dan zitten zal op de troon van Zijn heerlijkheid, zal Hij hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal tot Zijn engelen roepen: ”Vergadert uit Mijn Koninkrijk alle ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen”. Dan zal de engel met de scherpe sikkel in het midden des hemels vliegen en het onkruid maaien en het in bundelen vergaderen om te verbranden. Maar de Koning Zelf, de gekroonde Maaier, zal van Zijn troon komen en Zijn gouden sikkel nemen en deze heerlijke taak niet aan een engel overlaten, maar Zelf de tarwe in Zijn schuur vergaderen. O, dan zal de hel haar muil ver opensperren en de onbekeerlijken verslinden, als zij, zoals eens Korach, Dathan en Abiram, levend ter helle zullen varen. Dan zullen de rechtvaardigen als een stroom van licht, in hun stralende klederen, met gezangen van overwinning en koorzang, de hemel in gaan. Dan zal men zien dat de Heere een afzondering gemaakt heeft. Als de rijke man aan de overkant van de onoverbrugbare kloof Lazarus in de schoot van Abraham zal zien - als uit de onderste hel de verdoemde de door God aangenomen en gezaligde zondaar in de hemelse zaligheid verheerlijkt zal zien, dan zal de waarheid duidelijk in vurige letters geschreven staan: De HEERE heeft een afzondering gemaakt tussen de Egyptenaren en Israël.

			Wij gaan nu over tot ons tweede punt: Wanneer wordt het verschil gezien?

			Ons antwoord is dat het vaak gezien wordt in de tempel van God. Twee mannen gaan op naar de tempel om de godsdienstoefening bij te wonen. Zij gaan in Gods huis naast elkaar zitten. Het wordt tot beiden gepreekt. Beiden horen het, misschien met dezelfde aandacht. De één gaat zijns weegs en vergeet het; de ander blijft eraan denken. Zij komen terug. De één luistert en voor hem is de predikant als één die een lied der liefde speelt. De ander luistert wenend. Hij voelt dat het Woord levend en krachtig is en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Het raakt zijn geweten. Het maakt hem verslagen en doorpriemt zijn hart. Elk woord schijnt hem een pijl van Gods boog geschoten die doel treft in zijn geweten. En nu komen ze weer. De een voelt tenslotte dat het woord voor Hem is. Hij is erdoor tot bekering en geloof in Christus gebracht en komt nu als Zijn aangenomen kind om Gods lof te zingen, terwijl de ander enkel voor de vorm blijft zingen, om mee te doen met de godsdienstoefening, waarin hij maar weinig belangstelling voelt, om met de lippen te bidden, terwijl zijn hart ver weg is.

			Als ik vanmorgen een hoop ijzervijlsel en as dooreen gemengd had en ik wilde het verschil tussen beide bepalen, zou ik er alleen maar een magneet in behoeven te steken. Het ijzervijlsel zou aangetrokken worden en de as zou blijven. Zo is het ook met de gemeente. Als ik vandaag wilde weten wie tot het Israël Gods behoorden en wie nog steeds de verachtelijke Egyptenaren zijn, is er niets nodig dan het Evangelie te prediken. Het Evangelie ontdekt Gods volk. Het heeft er verwantschap mee. Als het naar hen toekomt ontvangen zij het, daar Gods Geest het hart opent. Zij grijpen het aan en verblijden zich erin. Aan de andere kant horen zij die niet bij God behoren en geen deel hebben in de verlossing van Christus, het tevergeefs. Zij worden er zelfs door verhard en zondigen moedwilliger door na alle waarschuwingen die zij ontvangen hebben.

			Kom nu, hoorder, om eens bij u thuis te komen, hebt u ooit dit verschil tussen u en de ander gezien? Hoort u nu het Evangelie zoals u het nooit eerder gehoord hebt? Dit is het tijdperk van het kerkelijk leven. Er gaan bij ons nu veel meer mensen naar de kerk dan ooit tevoren. Maar nog steeds worden niet de hoorders van het Woord gezegend, maar de daders. Zeg dan eens, heeft de Heere u ooit het Woord doen horen zoals u het nooit eerder gehoord hebt? Luistert u ernaar, in de hoop dat het voor u gezegend mag worden, met het verlangen dat uw geweten eraan onderworpen mag zijn, zoals het goud onderworpen is aan de hand van de goudsmid? Zo ja, dan is dat het eerste teken van de afzondering die God gemaakt heeft tussen u en de Egyptenaren.

			

			Maar het gaat verder. Als de Israëliet standvastig is in zijn plicht, dan zal hij het spoedig zijn plicht achten om zich los te maken van de rest van de mensheid en met de gemeente van Christus verenigd te worden. ”De Heere heeft de afzondering gemaakt,” zegt hij; ”nu wil ik de afzondering laten zien; Mijn Meester heeft gezegd: ”Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden”. Ik stel mijn vertrouwen niet in de doop, maar ik moet tonen dat ik niet meer ben wat ik was. Ik wens mijn Heere en Meester te gehoorzamen. Ik wil de stap onherroepelijk maken, het zwaard tegen de wereld te trekken en voorgoed de schede weg te werpen. Ik verlang ernaar om iets te doen dat de wereld zal laten zien dat ik eraan gekruisigd ben en dat zij mij gekruisigd is. Laat mij dan in het water begraven worden, ”in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heiligen Geest”, als een beeld dat ik aan de wereld gestorven ben. Laat mij uit het water opkomen als het beeld van mijn opstanding tot een nieuw leven. God helpe mij vanaf dat gezegende uur om mijn weg te gaan als één die niet van de wereld is, gelijk Christus niet van de wereld is. Zo vaak de tafel gedekt is, waaraan wij gedachtenis vieren aan het lichaam en het bloed van Christus, verzegelt God die afzondering weer. Als de predikant getrouw is, wordt de onbekeerde gewaarschuwd zich daarvan te onthouden, want hij eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Alleen zij, en zij alleen, worden genodigd, die in Jezus geloven, die hoop hebben veranderd te zijn en in de geest van hun denken door de Goddelijke genade vernieuwd zijn. Zo laten wij in deze beide uitwendige symbolen aan de wereld zien dat de Heere een afzondering gemaakt heeft.

			Maar nog meer met het gehele christelijke leven, als men is wat men behoort te zijn, laat men de wereld zien dat de Heere een afzondering gemaakt heeft. Hier zijn twee mensen in een beproeving. Dezelfde tegenspoed heeft beiden getroffen. Het zijn zakencompagnons. Zij zijn al hun geld kwijt. De firma is bankroet. Zij zijn tot de bedelstaf gebracht en moeten in de wereld opnieuw beginnen. Nu, wie van beiden is de christen? Eén staat op het punt het haar uit zijn hoofd te trekken. Hij kan het niet verdragen dat hij zijn hele leven gewerkt heeft en dat hij nu zo arm is als Lazarus. Hij vindt dat ”De Voorzienigheid” onrechtvaardig is. ”Menig zwerver” zegt hij, ”wordt rijk, en hier sta ik, die na hard werken en iedereen het zijne te hebben gegeven, aan de grond en heb niets meer over”.

			Maar de christen, als hij werkelijk een christen is (merkt op dat er heel veel zijn die belijden christenen te zijn en die het niet zijn; de storm beproeft hen), die christen zegt: ”De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam van de Heere zij geloofd. ”Ik weet”, zegt hij, ”dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Ik zal weer met alle krachten aan het werk gaan”. En met moed en vertrouwen in Christus begint hij weer en God zegent hem weer, ja, Hij zegent hem meer in beproevingsweg dan hij ooit in zijn voorspoed gezegend is. Hier zien we beide mensen weer. Beiden hebben verkeerd gehandeld en wie zal het verschil zien, als de rechtvaardige valt evenals de goddeloze? De volgende morgen staat de één op en denkt er heel licht over. Hij kent geen gewond geweten of, als hij zich niet op zijn gemak gevoelt, komt het omdat hij bang is dat men er achter komt. Hij lijkt op iemand die, als hij in de modder gevallen is, erin ligt te wentelen. Maar hier komt de christen. Hij voelt dat hij verkeerd gedaan heeft. ”Wat zal ik doen?” zegt hij, ”om het bij mensen goed te maken en God mijn berouw te tonen?” Hij zou bereid zijn voor ieder op de knieën te gaan die hij benadeeld heeft en te bekennen hoe verkeerd hij geweest is. Hij haat zichzelf; hij walgt van zichzelf, omdat hij verkeerd gehandeld heeft. Hij zou liever sterven dan zondigen. En nu hij erachter komt dat hij gezondigd heeft, wenste hij liever gestorven te zijn dan zijn Heere en Meester onteerd te hebben. 

			Als u een schaap in de modder ziet vallen, staat het snel weer op. Maar als een zwijn daar valt, gaat het erin liggen rollen en alleen een zweep en een stok kan het doen opstaan. Zo is er een wezenlijk verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze, zelfs in het zondigen. De rechtvaardige valt zevenmaal, maar hij staat weer op. De goddeloze wentelt en verlustigt zich in zijn zonde. Hij blijft erin en gaat erin voort. God heeft een afzondering gemaakt; zelfs als dat verschil vervaagt, kan het toch onderscheiden worden. De christen heeft onmiskenbaar iets dat hem onderscheidt. Doe met hem wat u maar wil, hij is niet gelijk de ander en u kunt hem niet zo maken. Hier is een nieuw muntstuk dat verbazend op een pond lijkt en ik draai het om. Het is zo knap nagemaakt dat ik niet kan ontdekken of het van goud is of niet. Hier is een ander. Ik vind het een licht pond. Ik bekijk ze allebei en op het eerste gezicht ben ik geneigd te denken dat mijn pasgeslagen pond het beste is, want, zeg ik, het andere is kennelijk licht en versleten. De christen heeft iets waaruit tenslotte blijkt dat hij van goud is, zelfs als hij versleten is en het gewicht niet haalt. U kunt hem bekrassen, zodat het beeld van de koning niet duidelijk is, maar toch is hij van goud. Hij hoeft slechts beproefd te worden en in het uur van beproeving zal het gouden geluid van de genade hem openbaar doen komen en hij zal toch blijken iemand te zijn die de Heere apart gezet heeft.

			Dit onderscheid komt ook naar voren als hij onder druk staat van een sterke verzoeking. Er zijn twee handelaars. Beide schijnen op dezelfde wijze handel te drijven, maar tenslotte is er een buitenkansje voor hen. Als zij geen geweten hebben, kunnen ze fortuin maken. Nu zal het er op aankomen. De ene zoekt de kans en grijpt hem zonder gewetensbezwaren aan. Die man is geen christen. Daar kunt u zeker van zijn. Er is een ander. Hij voelt het verlangen naar winst, want hij is mens, maar zijn hart haat de zonde, want hij is door Goddelijke genade vernieuwd. ”Nee,” zegt hij, ”ik sluit liever de winkel dan op oneerlijke wijze de kost te verdienen. Het is beter in dit leven bankroet te gaan, dan in de komende wereld onder te gaan. De stelregel voor de zaak aan de overkant is ”Wij moeten leven”. De stelregel voor deze winkel is: ”Wij moeten sterven”. U die klanten bent, weet spoedig waar u eerlijker behandeld zult worden en daar ontdekt u enigszins dat de Heere een afzondering gemaakt heeft tussen Egypte en Israël.

			Maar om niet langer hierbij te blijven stilstaan: dat verschil komt levendig openbaar in het uur van sterven. Wat is het verschil soms duidelijk! De laatste keer dat Londen ernstig met cholera bezocht werd, gaf ik de vele afspraken die ik in het land had op, om in Londen te blijven. Het is de plicht van een predikant om altijd ter plekke te zijn in tijden van bezoeking en ziekte. Ik heb nooit helderder in mijn leven het verschil gezien tussen de man die God vreest en de man die Hem niet vreest dan toen. Ik werd op een maandagmorgen om ongeveer half vier bij een man geroepen die op sterven lag. Ik ging naar hem toe en kwam de kamer in waar hij lag. Hij had die zondagmorgen ervoor een uitstapje naar Brighton gemaakt en was ziek teruggekomen. Daar lag hij op de rand van het graf. Ik stond naast zijn bed en sprak met hem. Het enige besef dat hij had was de voorbode van verschrikking; daarbij een paniektoestand. Ook dit was weldra voorbij en ik moest daar bij een arme vrouw staan zuchten die bij hem gewaakt had, zonder enige hoop voor zijn ziel. Ik ging naar huis. Ik werd weggeroepen naar een jonge vrouw. Zij lag ook op haar uiterste, maar het was een heerlijk gezicht. Zij lag te zingen hoewel zij wist dat zij op sterven lag. Zij sprak met hen die om haar bed stonden, zei tegen haar broers en zusters dat zij haar naar de hemel moesten volgen en nam afscheid van haar vader, met een glimlach alsof het haar trouwdag was. Zij was zalig. Toen zag ik heel duidelijk dat, als er geen verschil in levensvreugde was, er toch verschil is als we komen te sterven. Maar het eerste geval dat ik genoemd heb, is niet het ergste dat ik ooit meegemaakt heb. Ik heb velen zien sterven van wie het niet passend is het levensverhaal te vertellen. Ik heb hen met uitpuilende ogen zien liggen. Christus gekend en het Evangelie gehoord, maar het toch verworpen. Zij hebben zo een geweldige doodsstrijd gehad, dat men alleen maar weg kon vluchten, beseffend dat het vreselijk is om te vallen in de handen van een toornig God en in het alles verslindende vuur te vallen. Op het sterfbed zal het openbaar komen dat de Heere een afzondering gemaakt heeft tussen Israël en Egypte.

			Ik heb deze eerste twee punten haastig afgewerkt, omdat ik sterk en met veel ernst wil uitweiden over mijn laatste en derde punt. We hebben het gehad over het verschil dat gezien wordt tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Mijn laatste punt is: Waarom moet dat verschil gezien worden? Mijn bedoeling is heel praktisch te zijn. Ik hoop dat dit uw geweten wakker mag maken, al is de rest van de preek zonder uitwerking gebleven.

			Dit is een tijd met veel hoopvolle tekenen. Maar toch zijn er, als we de regel van de Schrift moeten hanteren, enige zwarte vlekken op deze eeuw. Soms vrees ik dat het enige tijdperk waarmee wij werkelijk vergeleken kunnen worden, dat van voor de zondvloed is toen de kinderen van God trouwden met de dochters van mensen en het onderscheid tussen de kerk en de wereld wegviel. We moeten eerlijk bekennen dat er tegenwoordig zulk een vermenging is, zulk een geest van compromissen, zulk een geven en nemen op godsdienstig gebied, dat wij gelijk zijn aan een gegiste massa, door elkaar gekneed. Dit is allemaal verkeerd, want het is altijd Gods bedoeling geweest dat er onderscheid is tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, dat zo duidelijk en tastbaar is als het verschil tussen dag en nacht. Dit is mijn eerste argument. Steeds als de kerk volkomen afgescheiden was van de wereld, heeft zij gebloeid. Gedurende de eerste drie eeuwen haatte de wereld de kerk. De gevangenis, de brandstapel, de hielen van het wilde paard werden te goed geacht voor de volgelingen van Christus. Als men christen werd, gaf men zijn vader en moeder, huis en landerijen, ja ook zijn eigen leven op. Als zij bij elkaar kwamen, moesten zij in de catacomben samenkomen, midden op de dag met brandende kaarsen, omdat het in de diepten der aarde donker was. Zij werden door mensen veracht en verworpen. ”Zij hebben gewandeld in schaapsvellen, in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde”. Maar toen was het het tijdperk van helden. Dat was de tijd van reuzen. Nooit heeft de kerk zo gebloeid, werkelijk gebloeid als toen zij in bloed gedoopt werd. Het schip van de kerk vaart nooit zo sierlijk als wanneer het stuivend bloed van de martelaren op het dek komt. 

			Wij moeten lijden; wij moeten sterven, willen wij ooit de wereld voor Christus veroveren. Is er ooit zo een wonder geweest als de verbreiding van het Evangelie, gedurende de eerste twee of drie eeuwen? Binnen vijftig jaar nadat Christus ten hemel gevaren was, werd het Evangelie in alle bekende plaatsen op de wereld gepredikt en in de meest onherbergzame gebieden woonden mensen die tot Christus bekeerd waren. Het Evangelie had zich verder gespoed dan de schepen van Tarsis. De zuilen van Hercules waren geen grenzen voor de ijver van de apostelen. Het Evangelie werd gepredikt aan wilde en onbeschaafde stammen, aan de Picten en de Schotten en aan felle Britten. Er werden kerken gesticht waarvan enigen tot op vandaag zuiver zijn blijven bestaan. En dit alles, geloof ik, was gedeeltelijk het gevolg van dat treffende, duidelijk aanwijsbare verschil tussen de Kerk en de wereld. Zeker, gedurende de periode nadat Constantijn beleed christen te zijn - hij ging met zijn tijd mee en zag dat het zijn rijk zou versterken - vanaf die tijd dat de kerk met de staat verbonden begon te zijn, verliet de Heere haar en gaf haar over aan onvruchtbaarheid en de naam Ikabod stond op haar muren geschreven. Het was een zwarte dag voor het christendom toen Constantijn zei: ”Ik ben christen”. ”In dit teken zal ik overwinnen,” zei hij. Ja, dat was de werkelijke reden van zijn voorgewende bekering. Als hij door het kruis kon overwinnen was het voldoende. Als hij door Jupiter had kunnen overwinnen, zou hij dat evengoed graag gedaan hebben. Vanaf die tijd begon de kerk te ontaarden. 

			En als we bij de Middeleeuwen komen, toen men geen christen van een wereldling kon onderscheiden, was er geen vroomheid, leven of genade in het land te vinden. Toen kwam Luther en met een ruk scheurde hij de kerk van de wereld weg. Hij trok haar weg met het risico dat hij haar in stukken scheurde. Hij wilde niet dat er enige binding tussen haar en de wereld was. Toen ”stelden de koningen der aarde zich op en beraadslaagden de vorsten tezamen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde”. Maar die in de hemel woont belachte hen; de HEERE bespotte hen. De ark ging voort, overwinnende en opdat zij overwon. Haar belangrijkste wapen was het zich niet aan de wereld conformeren, het zich uit de mensen afscheiden. Leg uw hand op elke bloeiende bladzijde van de geschiedenis van de kerk en u zult een korte kanttekening vinden die zegt: ”In dit tijdperk kon men duidelijk zien waar de kerk begon en de wereld ophield”. Het zijn nooit goede tijden geweest wanneer de Kerk en de wereld met elkaar getrouwd waren.

			Hoewel dit genoeg grond is om de Kerk en de wereld gescheiden te houden, zijn er veel andere redenen. Hoe meer de Kerk gescheiden van de wereld is in haar daden en haar grondregels, des te sterker het getuigenis voor Christus is en des te krachtiger haar getuigenis tegen de zonde. Wij zijn in de wereld gezonden om tegen het kwaad te getuigen. Maar waar is onze getuigenis als wij ons in het slijk van de wereld rondwentelen? Als wij in gebreke blijken te zijn, zijn wij valse getuigen. Wij zijn niet door God gezonden. Ons getuigenis heeft geen effect. Ik aarzel niet om te zeggen dat er tienduizenden belijdende christenen zijn, van wie hun getuigenis in de wereld meer kwaad doet dan goed. De wereld kijkt naar hen en zegt: ”Wel, ik snap het: u kunt christen zijn en toch een schurk blijven”. Een ander zegt: ”U kunt een christen zijn, merk ik; maar dan zult u somber en ellendig moeten zijn”. Weer een ander roept: ”Die christenen houden ervan stiekem de zonde in te drinken. Hun christendom bestaat erin dat zij niet graag in het openbaar zondigen; maar zij kunnen het huis van een weduwe opeten, als niemand toekijkt. Zij kunnen dronkaards zijn, maar alleen op een klein feestje. Zij zouden niet graag aangeschoten zijn als honderd ogen het zouden zien”. 

			Nu, wat betekent dat allemaal? Alleen dit, dat de wereld ontdekt heeft dat de zichtbare kerk niet de zuivere Kerk van Christus is, omdat zij haar beginselen niet trouw is en niet opkomt voor oprechtheid en integriteit die kenmerken zijn van de echte Kerk van God. Veel christenen vergeten dat zij getuigen zijn. Zij denken niet dat iemand hen waarneemt. Maar dat is wel het geval. Er zijn geen mensen die zo nauw gadegeslagen worden als christenen. De wereld leest ons, van de eerste letter van ons leven tot het einde. En als ze een gebrek vinden (God moge ons vergeven dat zij er zoveel vinden), zullen zij het gebrek zo veel mogelijk vergroten. Laten we daarom waakzaam zijn en dichtbij Christus leven en altijd naar Zijn geboden leven, opdat de wereld kan zien dat de Heere een afzondering gemaakt heeft.

			Maar nu heb ik iets heel verdrietigs te zeggen. Ik wilde dat het niet nodig was, maar het is wel nodig. Tenzij u, broeders en zusters, het tot uw dagelijks werk maakt om te zorgen dat er een verschil is tussen u en de wereld, zult u meer schade aanrichten dan dat u goed doet. Vandaag de dag is de kerk verantwoordelijk voor veel vreselijke zonden. Laat mij er één noemen, slechts als voorbeeld. Waarom is onze vriend die daar zit, een man als uzelf, hoewel hij zwart is, de boeien aangelegd? Het is de kerk van Christus, die haar broeders in slavernij houdt. Zonder de kerk zou het stelsel van de slavernij teruggaan naar de hel waaruit het voorgekomen is. Als er geen slavendrijvers, mensen geschikt voor dit vernederende werk, waren, als er geen christelijke predikanten waren, die de slavernij van de kansel zouden verdedigen, zou Afrika vrij zijn. Albert Barnes sprak wel de waarheid, toen hij zei dat de slavernij geen uur zou kunnen voortbestaan, als de christelijke kerk haar niet toestond. Maar wat zegt een slavenhouder, als u tegen hem zegt dat het zonde is, een verdoemelijke zonde die niet met genade bestaan kan, dat het onchristelijk is onze medeschepselen in slavernij te houden? Hij antwoord: ”Ik hecht geen geloof aan uw lasterpraatjes; kijk naar bisschop X, of de predikant van plaats Y; is dat geen goede man en roept hij niet: ”Vervloekt zij Kanaän”? Haalt hij Filemon en Onesimus niet aan? Gebruikt hij de Bijbel niet als hij tegen zijn slaven zegt dat zij dankbaar behoren te zijn dat zij zijn slaven zijn, want God Almachtig heeft hen met opzet gemaakt om het zeldzame voorrecht te genieten door een christelijke meester afgeranseld te worden. ”U hoeft me niet te vertellen,” zegt hij, ”dat wij de kerk aan onze kant zouden hebben, als het verkeerd was.’ 

			En zo moet de vrije kerk van Christus, die met Zijn bloed gekocht is, de schande dragen dat zij Afrika vloekt en haar kinderen in slavernij houdt. Lieve Heere, verlos ons van dit kwaad! Al zijn de kooplieden uit Manchester en de handelaars in Liverpool medeschuldig, laat de kerk dan tenminste vrij zijn van deze misdaad, die de hel volmaakt. De mens heeft zich ingespannen om steun in de Bijbel te vinden voor deze uiterste schurkerij, maar de slavernij, die de Grote Republiek verontreinigt, zulke slavernij is in het Woord van God onbekend. In de Joodse wetten was het onmogelijk dat die ooit zou bestaan. Ik heb vele mensen teksten horen aanhalen waarin ze een excuus vonden dat ze verloren gingen en ik maak me sterk dat men met de Schrift in de hand wel een rechtvaardiging kan vinden voor het kopen en verkopen van mensenzielen.

			En wat denkt u dat ons land zal overkomen, omdat het stelsel van handeldrijven dat onder ons gevonden wordt, in stand houdt? U weet allen dat er zaken zijn waarin een jongeman in de winkel onmogelijk eerlijk kan zijn. Als hij de volle waarheid zou spreken zou hij ontslagen worden. Waarom, denkt u, worden artikelen in de etalage anders geprijsd dan in de winkel zelf, en wordt het ene artikel getoond en dan het andere verkocht en wordt het stelsel van leugentjes over de toonbank voor een betere prijs gehandhaafd? Het zou geen uur standhouden als belijdende christenen er niet aan meededen. Zij hebben niet de morele moed om eens voorgoed te zeggen: ”Wij willen hiermee niets meer te maken hebben”. Als ze dat deden, als de kerk deze onheilige gewoonten zou afzweren, dan zou het zaken doen binnen een jaar anders zijn. Deze misdaden en schurkerijen worden in stand gehouden door belijdende christenen die er net als anderen aan toegeven, die in plaats van de stroom te keren het opgeven en met de stroom mee zwemmen, de dode vissen in onze kerken die met de stroom meedrijven, anders dan de levende vissen die altijd tegen de stroom inzwemmen, omhoog zwemmen naar de bron. Ik zou niet te hard willen zijn tegen de Kerk van Christus, want ik heb haar lief. Maar omdat ik haar lief heb, moet ik dit zeggen. Onze wereldgelijkvormigheid, ons handeldrijven zoals de wereld doet, ons spreken gelijk de wereld doet, het feit dat wij altijd benadrukken dat wij moeten doen wat anderen doen, doet de wereld meer kwaad dan alle predikers hopen voor de wereld goed te doen. ”Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn”.

			Deze sterke motivatie, zou ons kunnen bewegen om ons van de wereld af te zonderen. Maar nog eens: hoe is het mogelijk voor ons om Jezus Christus te eren, terwijl er geen verschil is tussen ons en de wereld? Ik kan me voorstellen dat iemand niet belijdt een christen te zijn en toch zijn meester eert. Hoewel ik me dit voorstel weet ik er geen voorbeeld van, maar ik kan me niemand voorstellen die belijdt christen te zijn, handel doet zoals de wereld, en toch Christus eert.

			Ik zie mijn Meester als het ware voor mij staan. Hij, met meer dan die vijf gezegende wonden. Ik zie Zijn handen van bloed druipen. ”Mijn Meester, mijn Meester” roep ik, ”waar hebt U deze wonden gekregen? Dit zijn niet de gaten van de spijkers, noch het gat van de speersteek; waar komen deze wonden vandaan?” Ik hoor Hem vol treurnis zeggen: ”Dit zijn de wonden die Ik ontvangen heb in het huis van Mijn liefhebbers. Deze christen is gevallen, die discipel volgde Mij van verre en heeft Mij tenslotte gelijk Petrus helemaal verloochend. Dat kind van Mij is hebzuchtig, een ander is hoogmoedig; weer een ander heeft zijn naaste bij de keel gegrepen en gezegd: ”Betaal mij, wat u schuldig bent.” Ik ben gewond in het huis van Mijn liefhebbers”. O, gezegende Jezus, vergeef het ons, vergeef het ons en geef ons Uw genade opdat wij dit niet meer zullen doen, want wij zouden U willen volgen, waar U ook heengaat. U weet, Heere, dat wij van U zouden willen zijn; wij zouden U willen eren en U geen smart aandoen. Schenk ons nu Uw Geest, opdat wij deze wereld zouden verzaken en als Uzelf zijn; heilig, onschuldig, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. 

			Ik heb nog twee dingen te zeggen en dan ben ik klaar. Er zijn er onder u die belijders zijn van de godsdienst, maar waardeloze munten zijn. Als u naar de Tafel van de Heere komt liegt u, en als u van uzelf zegt: ”Ik ben lid van die kerk,” dan zegt u wat een schande is voor u. Laat mij u eraan herinneren, heren, dat u hier uw belijdenis kunt vasthouden. Als u echter voor Gods rechterstoel komt, zult u erachter komen hoe verschrikkelijk het is dat uw belijdenis niets voorstelt. Beeft, heren, voor Gods rechterhand. Daar hangt de weegschaal en daar moet u in. Als u te licht bevonden wordt, zal uw deel zijn met de geveinsden, en u weet wat dat betekent: dat is in de diepste hel. Beef, kerkenraadslid. Beef, lidmaat, als u niet bent wat u belijdt te zijn. U wacht een verdoemenis die feller en verschrikkelijker is dan die van de goddelozen en de verworpenen. U zult neergehaald worden van de hoogte van uw belijdenis. U hebt uw nest tussen de sterren gebouwd, maar u moet uw bed in de hel maken. U hebt uw hoofd versierd met een kroon, maar u moet een kroon van vuur maken. Die mooie toga’s zullen van u afgerukt worden. Dat verguldsel en de verf moeten verwijderd worden. U zult tot uw schande de duivelen en de verdoemden in de hel ten spot worden als zij naar u zullen wijzen en roepen: ”Daar is de man die zichzelf verwoestte door anderen te bedriegen. Daar is de ellendeling, die over God en Christus praatte en vond dat hij niet zo was als wij, en nu is hij ook in een bos gebonden om verbrand te worden”.

			Het laatste woord is voor hen die helemaal geen belijders zijn. God heeft een afzondering gemaakt tussen u en de rechtvaardigen. Beste vrienden, ik smeek u om hier eens over na te denken. Er zijn geen drie soorten mensen. Er zijn geen verbindingen. Er is geen brede grensstrook tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Nu bent u een vriend of een vijand van God. Dit uur bent u óf levend óf dood. En bedenk toch: als de dood komt, is het óf de hemel óf de hel met u. Of engelen óf duivelen zullen uw gezelschap zijn. De vlammen zullen uw bed zijn en het vuur uw sprei óf de eeuwige heerlijkheid zal uw blijvende erfenis zijn. Bedenk dat de weg naar de hemel open is. ”Wie gelooft in de Heere Jezus, zal zalig worden”. Geloof in Hem, geloof in Hem en leef. Vertrouw op Hem en u bent behouden. Werp het vertrouwen van uw ziel op Jezus en u zult nu verlost worden. God helpe u om dat nu te doen en er zal geen verschil meer zijn tussen u en de rechtvaardigen, maar u zult bij hen behoren op de dag dat Jezus komt om te zitten op de troon van Zijn vader David en om over de mensen te regeren. 

			Amen

		

	
		
			Heiligmaking: gelijkvormig worden aan het beeld van Christus

			”Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren”. (Handelingen 4:13)

			Zie eens wat een verandering de genade van God in een mens werkt en in zo een korte tijd. Dezelfde Petrus, die Zijn Meester van verre volgde en met vloeken en zweren ontkende dat hij Hem kende, blijkt nu naast Johannes, de apostel der liefde, te staan, verklaart nu vrijmoedig dat het heil in geen andere Naam is, dan die van Jezus Christus en preekt de opstanding van de doden door het offer van de stervende Heere. De Schrift­geleerden en de Farizeeën ontdekken weldra de reden van die stoutmoedigheid. Terecht raadden zij dat het niet aan zijn geleerdheid of gaven lag, want Petrus en Johannes waren beiden mensen zonder schoolopleiding. Zij hadden het vissen geleerd. Zij hadden kennis van de zee en van de visvangst opgedaan. Andere kennis hadden zij niet. Hun stoutmoedigheid kon dus niet voortkomen uit veel kennis die zij bezaten, maar kwam van de Geest van de levende God. Hun moed ontleenden zij ook niet aan hun positie in de maatschappij. Een hoge positie geeft een mens immers wel een zekere waardigheid en doet hem met voorgewend gezag spreken, zelfs wanneer hij geen talenten en gaven heeft. Maar deze mensen waren, zoals er staat, gewone mensen, die geen ambt hadden; mensen zonder hoge positie. 

			”Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich” en trokken de juiste conclusie met betrekking tot de bron van hun kracht: zij waren met Jezus geweest. Hun omgang met de Vorst van licht en heerlijkheid en, zoals zij ook hadden kunnen weten, versterkt door de invloed van de Heilige Geest, zonder Wie zelfs dat uitnemende heilige voorbeeld tevergeefs geweest zou zijn, had hen stoutmoedig gemaakt in de zaak van hun Meester. Broeders, het zou goed zijn als deze veroordeling, die vijanden moesten uitspreken, ook door ons voorbeeld van hun lippen moest komen. Konden we maar leven als Petrus en Johannes! Was ons leven maar een levende brief van God, bekend bij en gelezen door allen. Kon men overal maar merken dat wij met Jezus geweest waren, dan zou dat gelukkig voor de wereld en een zegen voor onszelf zijn. Hier zal ik vanmorgen over spreken. Als God mij genade geeft, zal ik proberen u op te scherpen en aan te sporen Christus na te volgen, ons hemelse Voorbeeld, zodat men kan merken dat u discipelen bent van de Heilige Zoon van God. Ik wil dan eerst zeggen wat een christen hoort te zijn; ten tweede, wanneer hij zo hoort te zijn; ten derde waarom hij zo hoort te zijn en dan ten vierde hoe hij zo kan worden. 

			Met Gods hulp willen wij dan ten eerste spreken over: wat een gelovige behoort te zijn. Een christen behoort sprekend op Jezus Christus te lijken. U hebt levensbeschrijvingen van Christus gelezen, fraai en vlot beschreven. U hebt het talent bewonderd van hen die zo goed konden schrijven, maar de beste levensbeschrijving van Christus is Zijn levende biografie, geschreven in de woorden en daden van Zijn volk. Waren we maar, broeders, wat wij belijden te zijn. Was de Geest van de Heere maar in het hart van al Zijn kinderen, zoveel we maar wensen konden. Wij hebben volop onbekeerde belijders. Hadden wij allen maar die levende genade. Dan zouden wij zijn wat wij behoren te zijn: levende schilderijen van Christus. Ja, de gelijkenis zou voor de wereld zo treffend zijn dat ze zo een schilderij niet naar boven hoefden te houden en te zeggen: ”Ja, er schijnt enig gelijk te zijn”. Maar zij zouden uitroepen: ”Hij is met Jezus geweest; hij is door Hem onderwezen; hij lijkt op Hem. Hij heeft begrepen wat de heilige Man uit Nazareth bedoelt en draagt dat uit in zijn leven van elke dag”. 

			Als wij zeggen dat een mens zo behoort te zijn, hebben we het over Gods volk. Dat dient vooraf duidelijk te zijn. Wij willen daarom niet wettisch spreken. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Christenen weten zich gebonden aan Gods wetten, maar niet omdat de Wet dat eist, maar omdat het Evangelie hen dringt. Dit geloven zij: Zij zijn verlost door het Goddelijke bloed; zij zijn door Jezus Christus gekocht. Daarom zijn zij meer gehouden Zijn geboden te houden, dan zij zouden zijn als ze nog onder de Wet waren. Zij beschouwen zich tienduizend maal meer schuldenaars voor God, dan zij konden zijn onder de Mozaïsche bedeling. Niet gedwongen door overmacht, niet uit vrees voor de zweep, niet in wettische dienstbaarheid, maar uit zuivere, belangeloze liefde en dankbaarheid aan God, stellen zij zich Hem ten dienste. Daarmee zoeken ze waarlijk een Israëliet te zijn, in wie geen bedrog is. Dit zeg ik duidelijk opdat niemand zou denken dat ik preek dat men door werken zalig wordt. Ik houd voor iedereen, voor de volle honderd procent, vol, dat wij uit genade zalig worden en niet door iets uit onszelf. Maar tegelijkertijd moet ik getuigen dat waar Gods genade is, passende daden voortgebracht worden. Daartoe ben ik altijd verplicht u aan te sporen en van u wordt verwacht dat u goede werken doet voor nuttige doeleinden. Nog eens, als ik zeg dat elke gelovige een treffende gelijkenis van Jezus hoort te zijn, veronderstel ik niet dat een christen volmaakt alle trekken van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus vertoont. Toch, broeders, mag het feit dat volmaaktheid buiten ons bereik ligt, niet betekenen dat we er minder vurig naar moeten verlangen. Een kunstschilder weet heel goed dat hij Appel niet zal kunnen overtreffen, maar dat ontmoedigt hem niet. Hij gaat met des te meer moeite te werk om op zijn minst in bescheiden mate op de grote meester te lijken. Hoewel een beeldhouwer overtuigd is dat hij Praxiteles niet naar de kroon zal steken, zal hij toch het marmer behouwen om het model zo dicht mogelijk te benaderen. Zo is het ook met de christen. Hoewel hij voelt dat hij nooit volkomen de top zal bereiken en dat hij op aarde nooit het beeld van Christus volkomen gelijk zal worden, houdt hij het zich toch voor en meet zijn eigen tekorten af naar de afstand tussen zichzelf en Jezus. Dat zal hij doen. Alles vergetende wat hij bereikt heeft, zal hij voortgang maken met de roep ”Excelsior!” Met de wens om steeds meer het beeld van Christus Jezus gelijkvormig te zijn.

			Ten eerste hoort een christen als Christus te zijn in Zijn stoutmoedigheid. Dit is een deugd die tegenwoordig schaamteloosheid heet, maar de genade is even waardevol, hoe men ze ook noemt. Ik veronderstel dat, als de Schriftgeleerden Petrus en Johannes een naam gegeven hadden, ze hen schaamteloze kerels hadden genoemd. Jezus Christus en Zijn discipelen stonden bekend om hun moed. ”Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, kenden zij hen, dat zij met Jezus geweest waren”. Jezus Christus vleide nooit de rijken; Hij vernederde Zich niet voor de groten en de edelen. Hij stond rechtop voor hen als een Man voor mannen; een Profeet uit het volk. Hij zei vrijmoedig en stoutmoedig wat Hij dacht. Hebt u nooit die machtige daad van Hem bewonderd, door naar de stad te gaan waar Hij geboren en getogen is? Hij wist dat een profeet niet geëerd werd in zijn eigen vaderland. Het boek werd Hem in de handen gegeven. Hij was juist met Zijn dienstwerk begonnen. Zonder te beven rolde Hij het heilige boek uit. Wat nam Hij voor tekst? De meesten die in hun eigen streek komen, zouden een onderwerp gekozen hebben dat hen aanstond, om bij hen roem te oogsten. Maar wat preekte Jezus die morgen? Een leerstuk waarmee in onze tijd gespot wordt en dat men haat: de verkiezing. Hij opende de Schrift en begon te lezen: ”Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elias en geen van hen werd gereinigd, dan Naäman de Syriër”. Toen begon Hij te zeggen hoe God zalig maakt wie Hem behaagt en redt die Hij kiest. Wat knarsten zij hun tanden, sleepten Hem de deur uit en zouden Hem van de rand van de heuvel gegooid hebben. Bewondert u Zijn onverschrokkenheid? Hij zag hen knarsetanden. Hij wist dat hun hart van vijandschap roodgloeiend stond en hun monden schuimden van wraak en kwaadwilligheid. Toch stond Hij daar als de engel die de muilen van de leeuwen toesloot. Hij was niet bang van hen. Getrouw verkondigde Hij wat Hij wist dat de waarheid van God was. Toch las Hij ondanks alles door. Zo sprak Hij ook. 

			Als Hij een Schriftgeleerde of een Farizeeër in de samenkomst zag, hield Hij niets van de boodschap achter, maar wees hen met de vinger aan en zei: ”Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden”. Toen een Wetgeleerde tegen Hem zei: ”Meester, als Gij deze dingen zegt, doet Gij ook ons smaadheid aan”, keerde Hij Zich om en zeide: ”Wee ook u, wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelf raakt gij die lasten niet aan met één van uw vingers”. Hij sprak tot hen de eerlijke waarheid. Hij kende nooit mensenvrees. Hij beefde voor niemand. Hij stond daar rechtop als Gods Verkorene, Die Hij gezalfd had boven Zijn medegenoten, Zich niet bekommerend om de achting van mensen. 

			Vrienden, wees in dit opzicht gelijk aan Christus. Heb niets van de tegenwoordige godsdienst die de vlag naar de wind hangt, die slechts naar voren komt in evangelische salons. Dit is een godsdienst die alleen bloeit in een broeikasatmosfeer, een godsdienst die alleen zichtbaar is in goed gezelschap. Nee, als u dienaren van God bent, wees als Jezus Christus, stoutmoedig voor uw Meester. Schaam u nooit voor uw godsdienst. Uw belijdenis zal u nooit te schande zetten. Zorgt ervoor dat u die belijdenis nooit te schande zet. Uw liefde voor Christus zal u nooit tot oneer strekken. Uw vrienden kunnen u tijdelijk minachten en uw vijanden lasteren. Maar ga door en u zult deze rampen overwinnen. Gaat door en u zult tot de verheerlijkten behoren. U zult zelfs geëerd worden door hen die u uitgefloten hebben, wanneer Hij zal komen om door Zijn engelen verheerlijkt te worden, bewonderd te worden door hen die Hem liefhebben. Maar een karaktertrek geeft nog niet aan met wat voor mens men te doen heeft. Zo is er meer nodig dan de deugd van vrijmoedigheid, om u op Christus te doen lijken. Er zijn edelmoedige mensen geweest, die al te moedig geweest zijn. Dat zijn karikaturen van Christus geweest, geen portretten van hem. Wij moeten de lieflijkheid van Jezus voegen bij uw stoutmoedigheid. Laat moed het koper zijn en liefde het goud. Laten wij beide door elkaar mengen; dan krijgen we rijk Corinthisch metaal, geschikt om de Schone Poort van de tempel ervan te maken. Laten uw liefde en moed samengaan. De stoutmoedige kan inderdaad wonderen verrichten. John Knox heeft veel gedaan, maar hij had misschien meer kunnen bereiken als er liefde bij geweest was. Luther was een overwinnaar. Zijn as ruste in vrede en zijn naam zij geëerd. Toch, als we van een afstand kijken, denken we: Had hij er maar iets meer mildheid bij gehad. Hij had daadkracht, maar als hij ook zachtmoedig te werk gegaan was, had hij meer goed kunnen doen. Dus, broeders, laten wij, die ook stoutmoedig zijn, altijd Jezus navolgen in Zijn liefde. 

			Het kind komt naar Hem toe. Hij neemt het op Zijn knie en zegt: ”Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet”. Een weduwe heeft juist haar enige zoon verloren. Hij weent bij de baar en met één woord geeft hij de jongeman het leven terug. Hij ziet een verlamde, een melaatse, of een man die lang aan bed gebonden is. Hij spreekt. Zij staan op en worden genezen. Hij leefde voor anderen, niet voor Zichzelf. Het enige motief waarom Hij altijd werkzaam was, was het welzijn van hen die op de wereld leefden. En bovenal kent u het machtige offer dat Hij bracht, toen Hij zo neerbuigend goed was om Zijn leven voor mensen af te leggen, toen Hij aan het hout hing, bevend van doodsstrijd, op het hoogtepunt van lijden, onderwierp Hij zich om onzentwil aan de dood, opdat wij gered zouden kunnen worden. Zie in Christus de liefde bevestigd. Hij was een machtige pijler van weldadigheid. Omdat God liefde is, is Christus ook liefde. Christen, hebt ook zo lief. Laat uw liefde en weldadigheid naar alle mensen uitstralen. Zeg niet: “Wordt warm en wordt verzadigd”. Maar geef een deel aan zeven en ook aan acht. Al kunt u Howard niet nadoen en de gevangenisdeuren openen, al kunt u het huis der ellende niet bezoeken, spreekt vriendelijk en handelt vriendelijk. Laat Christus zien in een vriendelijk leven. 

			Als er een deugd is waar christenen eer bij verkrijgen, dan is het vriendelijkheid wel. Het is liefde voor het volk van God, de kerk, de wereld, voor allen. Maar hoeveel christenen hebben we in onze kerken, die zo zuur zijn als wilde appels, die zoveel azijn en zo een geweldige hoeveelheid gal in hun gestel hebben, dat zij nauwelijks een vriendelijk woord tot u kunnen spreken. Zij achten het onmogelijk om de godsdienst te verdedigen, dan door hartstochtelijke uitbarstingen. Zij kunnen hun onteerde Meester niet verdedigen zonder op hun tegenstander boos te worden. Als er iets mis is, in het huis, in de kerk of elders, achten zij het hun plicht om hun gezichten strak te zetten en iedereen te trotseren. Zij zijn als alleen drijvende ijsbergen. Niemand durft erbij in de buurt te komen. Zij drijven voort op een zee van vergetelheid tot zij tenslotte weggesmolten zijn. Hoewel wij deze beste mensen graag in de hemel zouden willen zien, zijn wij blij dat wij op aarde ervan verlost zijn. Zij hadden zo een onvriendelijk temperament, dat we liever met hen eeuwig in de hemel zouden leven dan vijf minuten op aarde. Wees zo niet, broeders. Volgt Christus na in dezelfde geest van liefde. Spreekt vriendelijk; handelt vriendelijk en doet vriendelijk, opdat men van u kan zeggen: ”Hij is met Jezus geweest”. 

			

			Een andere grootse karaktertrek in het leven van Christus was Zijn diepe en oprechte ootmoed. Laten wij Hem daarin navolgen. Het gaat niet aan om kruiperig onderdanig te doen. Verre van daar; wij zijn de vrijen, door de waarheid vrijgemaakt: op onze gang door de wereld behoeven wij niemands mindere te zijn. Toch dienen we te trachten als Christus te zijn, steeds ootmoedig. Hoogmoedige christen (die zijn er, denk ik, al is het een paradox; zeggen dat die er niet zijn zou al te liefdeloos zijn), als u een christen bent, beveel ik u naar uw Meester te kijken, als Hij met kinderen praat, als Hij van de majesteit van Zijn Goddelijke natuur Zich neerbuigt om met de mensen op aarde te spreken. Hij verbleef onder de Galilese landlieden: een ongeëvenaarde diepte van neerbuigende goedheid. Hij waste de voeten van Zijn discipelen en veegde ze met de handdoek droog. Dat is uw Meester, Die u belijdt te aanbidden. Dit is uw Heere, Die u hartelijk lief hebt. En sommigen van u, die zich christen noemen, kunnen niet met iemand spreken die niet eender gekleed is als u, die niet evenveel inkomsten per jaar heeft. Een gulden zal weliswaar niet tegen een kwartje spreken; een kwartje zal een dubbeltje niet opmerken en een dubbeltje zal spottend neerzien op een cent. Maar dit hoort bij christenen zo niet te zijn. Wij behoren rang en stand te vergeten als we naar de kerk komen. Bedenk, christen, Wie uw Meester was; Iemand uit de armen. Hij woonde onder hen; Hij at met hen. En wilt u met opgeheven hoofd en stijve nek gaan en met ontoelaatbare verachting neerzien op uw mindere medewormen? Wat bent u eigenlijk? De minste van allen, omdat uw kunsten en opsieringen u hoogmoedig maken. Erbarmelijke, verachtelijke zielen bent u! Wat bent u klein in Gods oog! Christus was nederig; Hij vernederde Zich om alles te doen waarmee Hij anderen van dienst kon zijn. Hij was niet hoogmoedig; Hij was een nederige Man, een Vriend van tollenaren en zondaren. Hij ging met hen om. Christen, wees gelijk uw Meester; iemand die kan bukken. Ja, iemand die het geen vernedering vindt, maar liever anderen beter dan zichzelf acht, die het een eer vindt om naast de armsten van het volk van Christus te zitten en te zeggen: ”Al staat mijn naam in het donkerste hoekje van het Boek des Levens geschreven, dan ben ik tevreden; ik ben niet waardig om opgemerkt te worden”. Wees als Christus in Zijn ootmoed. 

			

			Zo zou ik door kunnen gaan, broeders, en spreken van de verscheidene karaktertrekken van Christus Jezus. Maar omdat u ze zelf net zo goed kunt vinden als ik, doe ik het niet. Het is gemakkelijk voor u om te gaan zitten en Christus uit te schilderen, want u hebt Hem voor u in het Woord uitgetekend. Ik ontdek dat ik tijd te kort zou komen als ik u een volkomen beeld van Jezus zou moeten geven. Maar laat mij dit zeggen: Volgt Hem na in Zijn heiligheid. IJverde Hij voor Zijn Meester? Doe dat ook. Wandel steeds rond om goed te doen. Laat geen tijd verloren gaan. Die is te kostbaar. Betrachtte Hij zelfverloochening, was Hij niet op eigenbelang uit? Doe dat ook. Was Hij godvruchtig? Wees ook zo vurig in uw gebeden. Eerbiedigde Hij de wil van Zijn Vader? Onderwerpt u zich dan aan Hem. Was Hij geduldig? Leer dan te verdragen. En laat het meest uitnemende beeld van Jezus zien door uw vijanden te vergeven; dat deed Hij ook. Laat die verheven woorden van uw Meester: ”Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, steeds in uw oren blijven klinken. Als u geprikkeld wordt om u te wreken, als u witheet van boosheid begint te worden, toom dit ros meteen in en laat het niet met u op hol slaan. Onthoud dat drift een tijdelijke krankzinnigheid is. Vergeef, zoals u op vergeving hoopt. Hoop met uw vriendelijkheid vurige kolen op het hoofd van uw vijand. Onthoudt dat het Goddelijk is goed voor kwaad te vergelden. Wees dan zoals God, in alle opzichten. Leef zó, dat uw vijanden kunnen zeggen: ”Hij is met Jezus geweest”.

			Wanneer moeten christenen zo zijn? 

			Want de gedachte leeft, dat men op zondag erg godsdienstig behoort te zijn, maar dat het er niet toe doet wat men op maandag is. Wat zijn er op een sabbat veel vrome predikanten, die de rest van de week hele goddeloze predikanten zijn. Wat zijn er veel, die met een ernstig gezicht naar Gods huis komen om mee te zingen en, zoals zij zeggen, te bidden, maar toch geen deel noch lot in dit woord hebben, maar zijn ”een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid”! Dit geldt voor sommigen onder u, die hier zijn. Wanneer hoort een christen dan als Jezus Christus te zijn? Is er een tijd wanneer de krijgsman zijn uniform mag uittrekken, zijn wapenrusting mag loskoppelen en worden als alle anderen? O nee; laat een christen zijn wat hij belijdt te zijn, altijd en overal. Ik herinner me dat ik enige tijd met iemand sprak, die zei: ”Ik houd niet van gasten in mijn huis, die met godsdienst aankomen; ik vind dat wij op de sabbat, wanneer wij naar Gods huis gaan, godsdienstig moeten zijn, maar niet in de salon”. Ik merkte tegen hem op dat meubelstoffeerders veel werk zouden hebben, als er alleen maar in Gods huis religie zou bestaan. ”Hoezo?” vroeg hij. ”Wel, antwoordde ik, wij zouden in alle kerken bedden moeten hebben, want we hebben godsdienst nodig om te sterven en dus zal ieder daar willen sterven”. Ja, wij hebben allen uiteindelijk de troost van God nodig. Maar hoe kunnen we verwachten die te ontvangen, tenzij wij in het leven de voorschriften van de godsdienst gehoorzaam zijn? 

			Broeders, laat mij zeggen: Wees altijd gelijk Christus. Volg Hem na in het openbaar. De meesten van ons leven in zekere zin voor het oog van de mensen. Velen van ons worden geroepen onder mensen hun werk te doen. Wij worden bekeken. Er wordt op onze woorden gelet. Men gaat ons leven na en analyseert het. De wereld neemt met arendsogen, met argusogen, alles waar wat we doen en we staan onder scherpe kritiek. Laten wij in het openbaar leven als Christus. Laten wij streven het beeld van onze Meester te vertonen en niet dat van onszelf, zodat wij kunnen zeggen ”Ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij”. En leden van de kerk, zorg ervoor dat dit ook in de kerk gebeurt. Wees als Christus in de kerk. Hoeveel zijn er onder u, die gelijk Diotrephes, de voornaamste trachten te zijn? Wat zijn er veel die waardigheid en macht over hun medemensen proberen te krijgen, in plaats van te bedenken dat de grondregel van alle kerken is, dat alle mensen er gelijk zijn, allen broeders en als zodanig te aanvaarden. Draagt dan, wie u ook bent, die geest van Christus uit in uw kerken. Laat uw medelidmaten van u zeggen: ”Hij is met Jezus geweest”. 

			Maar zorg er bovenal voor dat u godsdienst hebt in uw huizen. Godsdienst in huis is het beste bewijs van ware godsvrucht. Het is niet mijn kerk; het is mijn huis. Niet mijn dominee, maar mijn huisgenoot kan het beste over mij oordelen; mijn dienstbode, het kind, de echtgenote, de vriend kan mijn echte karakter het beste leren kennen. Een goed mens zal zijn huisgezin verbeteren. Rowland Hill heeft eens gezegd dat hij niet wilde geloven dat iemand een waar christen was, als zijn vrouw, zijn kinderen, zijn dienstpersoneel en zelfs de hond en de kat er niet wel bij voeren. Dat is godsdienst. Als uw huisgezin niet wel vaart door uw eerlijkheid, als men niet kan zeggen: ”Dit is een beter huis dan andere”, bedrieg u niet, dan hebt u niets van Gods genade in u. Laat uw dienaar, die zijn baan bij u opzegt, niet zeggen: ”Wel, dit is wel een vreemd soort godsdienstig huishouden; ‘s morgens werd er niet gebeden. Ik begon de dag met zwoegen; ‘s avonds werd er niet gebeden. Ik moest de gehele zondag thuisblijven. Misschien mocht ik een keer in de veertien dagen ‘s middags weg, als ik toch nergens naar de kerk kon. Mijn baas en zijn vrouw gingen ergens heen waar zij natuurlijk wel het gezegende Evangelie van God hoorden. Dat was voor hen. Wat mij betreft, ik moest het ‘s middags doen met de droesem en de restjes van een oververmoeide hulppredikant”. Christenen zullen zo zeker niet handelen. Nee. Draag uw godsdienst uit in uw gezin. Laat iedereen zeggen dat u de praktijk van de godsdienst hebt. Laat het in het huis gekend en gelezen worden, even goed als in de wereld. Let daar op uw karakter. Want dan zijn wij die wij werkelijk zijn. Ons leven buitenshuis is slechts geleend, de rol van een toneelspeler in een groot toneelstuk, maar thuis is de goochelaar weg en is men wat men blijkt te zijn. Pas op uw huisgodsdienst. 

			Nog eens, broeders, voor ik hier van afstap, volgt Jezus in het verborgen na. Als geen oog u ziet, behalve het oog van God, als duisternis u verbergt, als u buiten de waarneming van stervelingen bent, wees zelf dan als Jezus Christus. Herinnert u zich Zijn vurige vroomheid, Zijn verborgen gebedsleven, hoe Hij na de hele dag ingespannen gepredikt te hebben, wegsloop naar de middernachtschaduwen om tot Zijn God om hulp te roepen. Bedenk hoe Zijn hele leven voortdurend nieuwe krachten kreeg door nieuwe invloeiingen van de Heilige Geest, als vrucht van het gebed. Let op uw verborgen leven. Laat het zo zijn dat u zich niet hoeft te schamen als u op de jongste, grote dag het leest. Uw innerlijke leven staat beschreven in Gods boek en eens zal het voor u opengelegd worden. Als het hele leven van sommigen onder u bekend was, zou het helemaal geen leven zijn: het zou een dood zijn. Ja, zelfs van sommige echte christenen kunnen we zeggen dat het nauwelijks leven is. Het is een voortslepend bestaan; een haastig gebed per dag, een ademtocht, net genoeg om hun ziel in leven te houden, maar niets meer. O mijn broeders, strijdt om meer te zijn als Jezus Christus. Er zijn tijden dat wij meer behoefte hebben aan het verborgen gebed. Deze hele week heb ik zeer gevreesd. Ik weet niet of het waar is, maar als ik dit gevoel heb, vertel ik het graag aan hen die tot mijn gemeente horen. Ik heb gebeefd van vrees, dat u niet meer zo ernstig bad als vroeger, als u weg was. Ik herinner mij uw kermen en gebeden, hoe u vroeger bij menigten in Gods huis bij elkaar kwam en tot God riep om Zijn dienaar te helpen. Momenteel kunnen wij op deze wijze niet vergaderen, maar bidt u nog in uw woning? Hebt u mij vergeten? Bent u opgehouden met tot God te roepen? O vrienden, als ik u bidden mag, zoveel ik kan, laat mij een beroep op u doen! Bedenk wie ik ben en wat ik ben; een kind met weinig onderwijs, weinig geleerdheid, weinig bekwaamheid of talent. En hier sta ik week na week om tot deze mensenmenigte te preken. Geliefden, wilt u niet voor mij smeken? Heeft het God al niet tienduizend keer behaagd om uw gebeden te verhoren? En zult u nu ophouden, nu er in veel kerken een machtige opwekking gaande is? Wilt u niet meer bidden? O nee, ga naar uw huis, val op uw knieën, roep hardop tot God om u in staat te stellen nog steeds uw handen opgeheven te houden, gelijk Mozes op de heuvel, zodat Jezus beneden tegen de Amalekieten kon vechten en die overwinnen. Nu is het de tijd voor de overwinning. Wij zullen niet verliezen. Dit is de vloed die ons over de zandbank doet drijven. Laten we nu de roeiriemen uitsteken. Laten we daaraan nu met ernstige gebeden trekken, tot God de Geest roepend om de zeilen te bollen. U die God lief hebt, op elke plaats in elke kerk, worstel voor uw predikanten. Bidt voor hen. Waarom zou God juist nu niet Zijn Geest doven? Waarom worden ons Pinkstertijden onthouden? Waarom zullen wij nu niet, als een machtige legermacht voor Hem neervallen en Hem om Zijns Zoons wil smeken om Zijn kwijnende kerk te doen herleven? Dan zouden allen merken dat wij inderdaad de discipelen van Christus zijn.

			Maar nu ten derde: Waarom horen christenen Christus na te volgen? Het antwoord komt gemakkelijk, ja vanzelf. Christenen behoren als Christus te zijn, ten eerste ter wille van zichzelf. Ter wille van hun eerlijkheid en hun vertrouwenswaardigheid, laat hen voor God en mensen niet blijken leugenaars te zijn. Ter wille van hun welstand, als zij bewaard willen blijven voor zonde en afwijking, laat hen Jezus navolgen. Ter wille van hun zaligheid, als zij gezuiverde wijnen willen drinken, als zij een heilige en zalige omgang met Jezus willen genieten, als zij opgetild willen worden boven de zorgen en moeiten van deze wereld, laat hen Jezus Christus navolgen. O broeders, er is niets dat zo nuttig voor u kan zijn, niets dat u zo zal kunnen doen bloeien, helpen, snelle voortgang doen maken op weg naar de hemel, u uw hoofd doen opheffen, uw ogen heerlijk doen stralen, als de navolging van Jezus Christus. U bent het meest zalig en u wordt het beste bekend als kinderen van God, als u door de kracht van de Heilige Geest in staat gesteld wordt de voetstappen van Jezus te drukken en Hem te volgen. 

			Vervolgens, ter wille van de religie, strijdt om Jezus na te volgen. Arme religie, uw wrede vijanden hebben u fel aangevallen, maar door hen bent u niet half zo gewond als door uw vrienden. Christendom, er zijn er geen die u zoveel schade berokkend hebben, als degenen die belijden christenen te zijn. Wij hebben deze wonden aangebracht in deze schone hand der godzaligheid. Ik zeg dat dit gebeurd is door de belijder die niet geleefd heeft overeenkomstig zijn belijdenis; de man die met valse voorwendsels de schaapskooi binnenkomt, terwijl hij niet anders is dan een wolf in schaapskleren. Zulke mannen, mensen, doen het Evangelie meer schade dan anderen, meer dan de lachende ongelovige, meer dan de spottende criticus, berokkent deze man onze zaak schade, terwijl hij belijdt haar lief te hebben, maar door zijn daden ontkent die liefde te hebben. Christenen, hebt u die zaak lief? Is de naam van de Verlosser u dierbaar? Zou u graag zien dat de koninkrijken van de wereld het koninkrijk wordt van onze Heere en Christus? Wenst u de trots vernederd en de machtigen van zijn hoogte afgestoten? Verlangt u naar de zielen van ondergaande zondaars en wenst u hen te winnen en hun zielen te redden van de eeuwige brand? Zou u willen voorkomen dat zij in het land van de verdoemden zouden vallen? Is het uw verlangen dat Christus het om de arbeid van Zijn ziel zal zien en overvloedig verzadigd zal worden? Doet uw hart pijn om uw mede­stervelingen? Verlangt u ernaar dat hun schuld vergeven wordt? Wees dan consequent in uw godsdienst. Wandel voor Gods aangezicht in het land der levenden. Gedraagt u als een verkorene. Onthoudt wat we dienen te zijn in een heilige wandel en godzaligheid. Dit is de beste manier om de wereld te bekeren; ja, zulk een gedrag zou meer doen dan zelfs de inspanningen van zendingsarbeid, hoe uitnemend die ook mogen zijn. Als men maar ziet dat wij in ons gedrag boven anderen uitsteken, dan zal men geloven dat onze godsdienst de moeite waard is. Maar als men ons helemaal tegengesteld ziet aan wat wij belijden te zijn, wat zal men dan zeggen? ”Die godsdienstige mensen zijn niet beter dan anderen! Waarom zouden wij ook zo worden?” En dat zeggen ze heel terecht. Ze gebruiken alleen maar hun gezonde verstand. O vrienden, als u de godsdienst om haar zelf lief hebt, wees dan consequent en wandel in de liefde van God. Volg Christus Jezus.

			Nu zal ik me zo sterk mogelijk uitdrukken: om Christus’ wil, doe alles wat u kunt, om te zijn als Hij. Kon ik de stervende Jezus maar hierheen halen en Hem tot u laten spreken. Mijn eigen tong is vanmorgen gebonden, maar ik zou Zijn bloed, Zijn littekenen en Zijn wonden laten spreken. Arme stomme monden, ik verzoek elk voor Hem te laten spreken. Als Jezus hier stond, hoe zou Hij u vanmorgen Zijn handen laten zien! ”Mijn vrienden”, zou Hij zeggen, ”zie Mij aan, hoe deze handen voor u doorboord zijn; kijk eens naar Mijn zijde. Die is geopend als een fontein van uw zaligheid. Zie Mijn voeten; daar zijn de wrede spijkers ingegaan. Elk van deze beenderen zijn om uwentwil ontwricht. Stromen tranen sprongen uit deze ogen. Dit hoofd is met doornen gekroond. Deze wangen werden geslagen, dit haar uitgetrokken; Mijn lichaam werd het middelpunt van doodssmart. Ik hing daar te beven in de brandende zon; alles voor u, Mijn volk. En zult u Mij nu niet liefhebben? Ik verzoek u te zijn als Ik ben. Is er enig gebrek in Mij? O nee! U gelooft dat Ik schoner ben dan tienduizend die schoon zijn, en beminnelijker dan tienduizend. Heb Ik u gekwetst? Heb Ik niet alles gedaan om u zalig te maken? En zit Ik niet in de Troon van Mijn Vader en doe nu voorbidding voor u? Als u Mij lief hebt, christen, hoor dit woord. Laten de lieflijke klanken steeds in uw oren klinken, als het langdurige klinken van zilveren klokken: ”Indien u Mij lief hebt, zo onderhoudt Mijn geboden”. 

			Christen, laat dat ”indien” vanmorgen op u afkomen. ”Indien gij Mij lief hebt”. Heerlijke Verlosser! Is het wel een ”indien”? U, dierbaar, bloedend Lam, kan er een ”indien” zijn? Als ik het bloed van U zie af­stromen; is er dan een ”indien”? Mijn gedachten en mijn woorden maken er vaak een ”indien” van. Ja, ik zeg wenend, dat het een ”indien” is. En toch vind ik, dat mijn ziel voelt dat het niet een ”indien” is. In mijn ogen is licht niet zo dierbaar en vriendschap maar half zo zoet. Ja, ik heb U lief, ik weet dat ik U liefheb. Heere, U weet alle dingen. ”U weet dat ik u liefheb”, kan de christen zeggen. ”Wel dan”, zegt Jezus, neerziend met een blik van liefdevolle goedkeuring, ”omdat u Mij lief hebt, houd Mijn geboden”. 

			Geliefden, welke krachtiger reden kan ik u geven? Het is het motief van liefde en genegenheid. Wees als Christus, daar dankbaarheid immers gehoorzaamheid vereist. Dan zal de wereld weten dat u met Jezus geweest bent. U hebt geweend. Ik merk dat u de kracht van het medelijden gevoeld hebt en sommigen onder u vragen: ”Hoe kan ik Hem navolgen?” 

			Dus ligt het op mijn weg om, voor u vertrekt, u te zeggen, hoe u veranderd wordt en het beeld van Christus gelijkvormig wordt. In de eerste plaats dan, geliefde vrienden, laat mij, antwoordend op uw vraag, zeggen dat u Christus als uw Verlosser moet kennen, voor u Hem als uw Voorbeeld kunt volgen. Er wordt veel gezegd over het voorbeeld van Jezus en we treffen nauwelijks iemand aan, die niet gelooft dat onze Heere een uitnemend en heilig mens was, zeer te bewonderen. Maar hoe uitnemend Zijn voorbeeld ook was, het zou onmogelijk zijn Hem na te volgen, als Hij ook ons Offer niet geweest was. Weet u vanmorgen dat Zijn bloed voor u gestort is? Zo ja, dan bent u op weg om Hem na te volgen. Maar zoek Hem pas na te doen, als u een bad genomen hebt in de fontein, gevuld met bloed dat uit Zijn aders gehaald is. Het is niet mogelijk dat u dit eerder doet; uw hartstochten zijn te sterk en te verdorven en u bouwt zonder fundament, een gebouw dat zo stevig zal zijn als een droom. U kunt uw leven pas naar Zijn voorbeeld inrichten als u Zijn Geest ontvangen hebt, als u bekleed bent met Zijn gerechtigheid. ”Wel”, zeggen sommigen, ”zover zijn we gekomen, wat zullen we vervolgens doen? Wij weten dat wij deel aan Hem hebben, maar wij beseffen dat we nog veel tekort komen”. Laat mij u dan vervolgens verzoeken het karakter van Christus te bestuderen. Deze arme Bijbel is bijna een achterhaald boek geworden, zelfs bij sommige christenen. Er zijn zoveel tijdschriften en andere kortstondige geschriften, dat wij het gevaar lopen het Schriftonderzoek te verwaarlozen. Christen, zou u uw Meester leren kennen? Kijk naar Hem. Het karakter van Christus heeft een wondere macht, want hoe meer u het beschouwt, des te meer zult u eraan gelijkvormig worden. Ik bekijk mijzelf in de spiegel; ik ga heen en vergeet wat ik was. Ik aanschouw Christus en ik word als Christus. Zie dan op Hem. Bestudeer Hem in de evangeliën. Onderzoek nauwkeurig Zijn karakter. 

			”Maar”, zegt u, ”dat hebben we gedaan, maar wij zijn maar weinig gevorderd”. Verbeter dan vervolgens elke dag uw navolging. Probeer aan het eind van de dag al uw daden van de laatste vierentwintig uren na te gaan. Beoordeel ze heel nauwgezet. Als men mij drukproeven van mijn geschriften toestuurt, moet ik de verbeteringen in de marge aanbrengen. Ik zou ze wel vijftig keer kunnen nalezen en de drukkers zouden nog steeds de fouten afdrukken als ik ze niet merkte. Dat moet u doen; als u ‘s nachts een fout aantreft, geef in de marge aan waar de fout zit en u kunt hem morgen verbeteren. Doe dit elke dag weer en schrijf uw fouten één voor één op, om ze morgen te herstellen. Het was een stelregel van de oude filosofen dat wij onze daden driemaal per dag behoren na te gaan. Laten we dat doen. Laten we niets vergeten. Laten we ons liever elke nacht onderzoeken en zien waarin we gefaald hebben, opdat wij ons leven kunnen reformeren. 

			Tenslotte, de beste raad die ik u kan geven, zoek de Geest van God meer; want dat is de manier om aan Christus gelijkvormig te worden. IJdel zijn al uw pogingen om te zijn zoals Hij is, voor U Zijn Geest gezocht hebt. Neem het koude ijzer en probeer het tot een bepaalde vorm te smeden, als u kunt. Hoe vruchteloos is deze poging! Leg het op het aambeeld, neem de moker met al uw kracht, laat er slag op slag neerkomen en u hebt niets bereikt. Verdraai het; draai het om, gebruik al uw gereedschappen, maar u zult het niet in de vorm kunnen krijgen die u wenst. Maar leg het in het vuur, laat het zacht worden en bewerkbaar; leg het dan op het aambeeld en elke slag zal een machtige uitwerking hebben, zodat u het in elke vorm kunt krijgen die u wenst. Neem uw hart dus niet zo koud als het is, zo steenachtig als het van nature is, maar leg het in de oven; laat het daar smelten en daarna is het als was om er een zegel in te drukken en te vormen naar het beeld van Jezus Christus. 

			Broeders, wat kan ik nu zeggen om mijn tekst kracht bij te zetten, behalve dit: Als u op aarde op Christus lijkt, zult u in de hemel op Hem lijken. Als u door de kracht van de Geest volgelingen van Jezus wordt, zult u in de heerlijkheid ingaan. Want aan de poort van de hemel zit een engel, die alleen diegenen toelaat die dezelfde trekken heeft als onze aanbiddelijke Heere. Daar komt een man met een kroon op zijn hoofd. ”Ja”, zegt hij ”u hebt weliswaar een kroon, maar kronen zijn hier geen middel om binnen te komen”. Er komt een ander, gekleed in toga’s die getuigen van een hoge positie en van geleerdheid. ”Ja”, zegt de engel, ”dat kan wel goed zijn, maar toga’s en geleerdheid zijn niet de kenmerken die u nodig hebt om hier binnengelaten te worden”. Er komt iemand anders, schoon, mooi en bevallig. ”Ja”, zegt de engel, ”dat zou op aarde aangenaam kunnen zijn, maar schoonheid wordt hier niet gevraagd”. Er komt weer een ander, wiens roem hem vooruitsnelt en die door mensen toegejuicht wordt, maar de engel zegt: ”Voor mensen is dat goed, maar u hebt niet het recht om hier binnen te komen”. Dan volgt weer iemand anders. Hij is misschien arm en ongeleerd geweest, maar de engel glimlacht als hij hem aanziet en zegt: ”Dat is Christus weer; dat is een tweede uitgave van Christus. Kom binnen, kom binnen. Eeuwige heerlijkheid zult u gewinnen. U lijkt op Christus. U zult in de hemel een plaats hebben, want u bent Hem gelijk”.

			Op Christus te lijken is naar de hemel te gaan; maar ongelijk aan Christus te zijn is in de hel neer te dalen. Soort wordt uiteindelijk bij soort gevoegd, onkruid bij onkruid, tarwe bij tarwe. Als u met Adam gezondigd hebt en gestorven bent, zult u voor eeuwig bij de geestelijk doden blijven, tenzij u in Christus opstaat in nieuwigheid des levens. Dan zullen wij met Hem in alle eeuwigheid leven. Tarwe bij tarwe, onkruid bij onkruid. ”Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien”. Gaat dan heen met deze ene gedachte, broeders, dat u zich aan Christus kunt toetsen. Als u op Christus lijkt, bent u van Christus en zult u bij Christus zijn. Als u niet op Hem lijkt, hebt u geen deel aan de grote erfenis. 

			

			Moge mijn arme preek helpen om de dorsvloer te wannen en het kaf open te leggen, moge het velen van u brengen tot het zoeken om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht, tot prijs van Zijn genade. Hem zij alle eer! 

			Amen

		

	
		
			Volharding in heiligmaking

			”Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”. (Markus 13:13b)

			Deze tekst werd oorspronkelijk gericht tot de apostelen, toen zij uitgezonden werden om in de naam van de Heere Jezus te onderwijzen en te preken. Misschien hadden zij stralende visioenen in het hoofd van eer en achting onder de mensen. Het was geen kleine waardigheid om tot de eerste twaalf herauten van het heil aan de kinderen van Adam te behoren. Moesten zij geremd worden in hun hoge verwachtingen? Misschien wel. Opdat ze niet hun werk zouden beginnen zonder de kosten berekend te hebben. Christus geeft hen een volledige beschrijving van de behandeling die zij zouden kunnen verwachten en herinnert hen eraan dat zij geen loon zouden ontvangen om het feit dat zij met hun dienstwerk zouden beginnen, maar ”Wie volhardt tot het einde zal zalig worden”. 

			Het zou goed zijn als elke jonge gegadigde voor het ambt van predikant dit zou bedenken. Als alleen het leggen van de hand aan de ploeg een bewijs is van onze roeping door God, wat zouden er dan veel zijn. Maar helaas, teveel mensen zien achterom en blijken het koninkrijk niet waardig te zijn. De opwekking van Paulus aan Timotheüs is een heel noodzakelijke aansporing aan elke jonge dominee: ”Wees getrouw tot de dood”. Het gaat er niet om getrouw te zijn voor een tijd, maar ”getrouw te zijn tot de dood”, hetgeen een mens in staat zal stellen om te zeggen: ”Ik heb de goede strijd gestreden”. 

			Hoeveel gevaren omringen de christelijke predikant! Zoals de officieren in het leger de uitgekozen mikpunten zijn voor scherpschutters, zijn de dienaren van Christus het ook. De koning van Syrië zei tegen zijn dienaren: ”Gij zult noch kleinen noch groten bestrijden, maar de koning Israëls alleen,” De aartsvijand doet zijn grootste aanval op Gods dienaren. Vanaf het eerste ogenblik van zijn roeping tot het werk zal de prediker van het Woord met verzoeking vertrouwd zijn. Als hij nog jong is, zijn er menigten van aantrekkelijke verzoekingen om het hoofd van de jeugdige heraut van het kruis op hol te doen slaan en hem te doen struikelen. Als de verlokkingen van vroege populariteit voorbij zijn, wordt hij aangevallen voor het scherpe krassen van laster en de addertong van ondankbaarheid. Men noemt hem uitgepreekt en oppervlakkig, terwijl hij eens gevleid en bewonderd werd; ja, het gif van kwaadwilligheid volgt op de honingzoete beten van verafgoding. Laat hem nu zijn lendenen opschorten en de goede strijd des geloofs strijden. Laat hem in zijn nadagen fris en groen zijn, de gemeente regeren als onder het oog van God, waken over de zielen, wenen met de wenenden, blij zijn met de blijden, een voedsterheer zijn voor jongbekeerden, huichelaars streng bestraffen, afwijkers getrouw behandelen, met ernstig gezag en vaderlijk gevoel spreken met hen die de eerste tekenen van verachtering vertonen. De zorg voor de zielen van honderden mee te dragen is genoeg om hem oud te doen worden, terwijl hij nog jong is, en om zijn gezicht met verdriet te tekenen tot men hem, gelijk eens de Heiland, zal aanzien voor een man van bijna vijftig jaar in plaats van dertig. ”Gij hebt nog geen vijftig jaren en hebt Gij Abraham gezien?” zeiden de tegenstanders van Christus tot Hem, toen Hij tweeëndertig was. Als de predikant zou vallen, broeders; als hij op een tinne gezet was, zou hij omlaag geworpen worden; als hij op gladde plaatsen stond, zou hij struikelen; als de banierdrager valt - en dat is heel goed mogelijk - welk een kwaad wordt daardoor de kerk aangedaan! Wat zullen de vijanden juichen! Wat zullen de dochters van Palestina juichen! Hoe is Gods banier dan bevlekt en de Naam van Jezus door het slijk gehaald! Als de dienaar van Christus een verrader wordt, lijkt het of de pilaren van het huis staan te trillen; elke steen in het gebouw voelt de schok. Als satan erin zou slagen predikanten te laten vallen, lijkt het of een weelderige boom plotseling onder de bijl valt. Uitgestrekt in het stof ligt hij daar te verdorren en te rotten. Waar zijn nu de vogels die hun nest tussen zijn takken maakten en waar vluchten de dieren des velds heen, die een gelukkige schaduw onder zijn takken vonden? Ze zijn door ontsteltenis aangegrepen, en geschrokken vluchten zij weg. Allen die door het woord van de prediker getroost werden, door zijn voorbeeld gesterkt werden en door zijn onderwijs gesticht, vernederd en bedroefd zijn, roepen: ”Helaas, mijn broeder”. Wegens deze vele gevaren en zware verantwoordelijkheid voor ons, mogen wij wel heel billijk een beroep op u doen onder onze bediening voedsel te vinden en u te smeken: ”Broe­ders, bidt voor ons”. We weten dat, hoewel onze bediening door de Heere Jezus is aanvaard, als wij tot nu toe door de kracht van de Heilige Geest getrouw mochten blijven, toch alleen wie tot het einde toe volhardt, zalig zal worden.

			Maar broeders, wat is het gezicht van een mens die als een dienaar van Christus tot het einde toe volhardt, heerlijk! Ik heb zojuist in mijn hart een foto genomen van een mens die me heel, heel dierbaar is. Ik denk dat ik het kan wagen een ruw beeld van hem te schetsen, als een gepast voorbeeld van hoe eervol het is tot het einde toe te volharden. Deze man begon te preken toen hij nog jong was. Voortgekomen uit voorouders die de Heere liefhadden en Zijn kerk dienden, voelde hij de gloed van heilige geestdrift. Nadat zijn bekwaamheid gebleken was, ging hij naar de universiteit en na zijn studie voltooid te hebben, vestigde hij zich op een plaats waar hij vijftig jaar onafgebroken gewerkt heeft. In zijn vroegere tijd werden zijn nuchtere ernst en gezonde leer door God erkend, hetgeen bleek uit vele bekeringen in eigen gemeente en daarbuiten. Aangevallen door laster en scheldwoorden, was het zijn voorrecht om door zijn leven mensen te overtuigen van het tegengestelde. Hij leefde langer dan zijn vijanden en hoewel hij een generatie vrienden begraven had, vond hij veel warme harten, die tot op het laatst om hem heen stonden. Hij bezocht zijn kudde, preekte op zijn eigen kansel en maakte veel reizen naar andere gemeenten. De jaren volgden elkaar zo snel op, dat hij ongemerkt aan het hoofd kwam te staan van een groot geslacht kinderen en kleinkinderen, van wie de meesten in de waarheid wandelden. Toen hij tachtig was preekte hij nog steeds, tot zijn tijd was gekomen om te sterven. Hij was erg gebrekkig geworden, maar even gelukkig en vrolijk als in het hoogtepunt van zijn jeugd. Toen hij laatst met mij sprak, kon hij naar waarheid zeggen: ”Ik weet niet of mijn getuigenis voor God ooit veranderd is, wat de grondstukken van de leer betreft. Ik heb veel ervaring gekregen, maar van de eerste dag tot nu, heb ik aan mijn hoorders geen nieuwe leerstukken gepreekt. Ik hoefde geen schuldbelijdenis te doen wegens dwalingen op hoofdpunten, maar ben vastgehouden bij de leer der genade en kan zeggen dat ik die meer dan ooit liefheb”. Hij leek zoveel op de oude Paulus dat hij verlangde te preken zolang zijn wankelende knieën hem naar de kansel konden dragen. 

			Ik ben dankbaar dat ik zulk een vader in Christus had. Hij is juist enige uren in Christus ontslapen en op zijn sterfbed sprak hij even opgewekt als men maar kan doen in de volle kracht van zijn gezondheid. Hij sprak zeer aangenaam over de dierbaarheid van Christus en hoofdzakelijk over de veiligheid van de gelovige, de waarheid van de belofte, de onveranderlijkheid van het verbond, Gods trouw en de onfeilbaarheid van het Goddelijk besluit. Wat hij onder andere op het laatst zei is wel de moeite waard om in uw geheugen als een schat te bewaren. ”Zijn belofte staat vast als Zijn troon,” zei hij, ”Hij moet ophouden Koning te zijn, voor Hij Zijn belofte kan breken en Zijn volk verliezen. Goddelijke soevereiniteit geeft ons allen zekerheid”. Hij ontsliep heel rustig; want zijn dag was voorbij en de nacht was gekomen. Wat kon hij beter doen dan gaan rusten in Jezus? Geve God dat het ons lot zou zijn om zolang wij adem hebben het Woord te preken, tot het einde vast staande in de waarheid van God. En al zien wij dan niet dat onze zonen en kleinzonen die leer preken die ons lief is, als we toch maar mogen zien dat onze kinderen in de waarheid wandelen. Beste vrienden, ik zou niet weten wat ik liever had als mijn levensdoel, dan tot in de dood trouw gehouden te worden aan mijn God. Nog steeds een winnaar van zielen. Nog steeds een trouwe heraut van het kruis te zijn en van de Naam van Jezus te getuigen tot mijn laatste uur. Alleen zij worden zalig, die zo in het ambt mogen staan.

			Onze tekst komt echter ook voor in Mattheüs 24:13, waar hij niet gericht is tot de apostelen, maar tot de discipelen. Toen de discipelen naar de enorme stenen keken die gebruikt waren in de bouw van de tempel, bewonderden zij het bouwwerk en zij verwachtten dat hun Heere enige woorden zou preken van overvloedige lof. In plaats daarvan deed Hij iets heel anders. Hij is niet gekomen om bouwkunst te bewonderen, maar om levende stenen te houwen uit de steengroeve van de natuur. Om deze levende stenen op te bouwen tot een geestelijke tempel. Dit was een voorbeeld van praktisch gebruik van de opmerkingen van de discipelen, door ze voor een tijd van tegenspoed te waarschuwen. Daarin zouden er moeiten komen als er nog nooit eerder geweest waren. Jezus voegde eraan toe ”en ook nooit zal zijn”. Hij beschreef een tijd van vele valse profeten, waarin de liefde van velen zou verkouden en waarschuwde: ”Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”. Dus deze ernstige waarheid geldt voor u allen.

			Al is een Christen niet geroepen tot een gevaarlijke post waarin hij in het openbaar getuigenis moet geven van Gods genade, hij is toch bestemd om naar Zijn vermogen van Jezus te getuigen en een brandend en schijnend licht te zijn in zijn eigen omgeving. Hem is wellicht niet de zorg voor een gemeente opgedragen, maar hij heeft veel meer zakelijke zorgen. Hij heeft veel met de wereld te maken. Hij wordt gedwongen met goddelozen om te gaan. In hoge mate moet hij, soms zes dagen per week, in een sfeer vertoeven die met zijn aard strijdig is. Hij is gedwongen woorden te horen die hem nooit zullen aansporen tot liefde, en goede werken en daden te zien waar een schadelijk voorbeeld van uitgaat. Hij wordt blootgesteld aan allerlei verzoekingen, want dat is het lot van hen die het Lam volgen. Satan weet hoe nuttig een standvastige volgeling van de Heiland is en hoeveel schade een onstandvastige belijder de zaak van Christus kan doen. Daarom schiet hij zijn pijlkoker leeg om de soldaat van het kruis zelfs dodelijk te verwonden.

			Broeders, velen van u hebben een veel langere ervaring dan ik. U weet hoe hard de geestelijke strijd is, hoe u zelfs ten bloede moet tegenstaan, strijdende tegen de zonde. Uw leven is een voortdurend toneel van strijd, uitwendig en inwendig. Misschien roept u zelfs nu uit met de apostel, ”O ellendig mens die ik ben! wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?” De loopbaan van een Christen is altijd te strijden, zonder ophouden; altijd over een stormachtige zee zwoegend, zonder te rusten voor hij de haven van de heerlijkheid bereikt. Zo zal mijn God, als u tenminste Zijn kind bent, u tot het einde bewaren. Hij zal u onderhouden als u uw ziel toevertrouwd hebt aan Zijn trouwe hoede. Wat een eer wacht u dan! Ik heb nu iemand in het oog die ongeveer zestig jaar met deze gemeente verbonden is geweest en die deze week, oud en der dagen zat en rijp voor de hemel, door engelen in de boezem van de Heiland gevoerd werd. Door Goddelijke genade geroepen toen hij nog jong was, werd hij al vroeg lid van de christelijke gemeente. Door Goddelijke genade werd hij in staat gesteld vele jaren lang consequent en eervol te leven. Als ambtsdrager was hij aangenaam onder zijn broeders en nuttig met zijn godzalig voorbeeld en gezond oordeel. Hij maakte een goede opgang in verschillende gemeenten. Afgelopen zondag ging hij tweemaal naar Gods huis waar hij de laatste jaren gewoon was op te gaan en zich in het Woord verlustigde en veel mocht genieten aan de Avondmaalstafel. Hij ging naar bed zonder dat er iets ernstigs met hem aan de hand was; hij had de laatste avond van zijn leven doorgebracht met opgewekte gesprekken met zijn dochters. Voor het morgen was, was hij in Christus ontslapen, met zijn hoofd op zijn handen. Hij mocht de rust ontvangen die er overblijft voor het volk van God. 

			Als ik aan mijn broeder denk, die ik overigens de laatste jaren slechts weinig gezien heb, kan ik me alleen maar verheugen in de genade die zijn weg licht maakte. Toen ik hem de week voor zijn afreizen bezocht, was hij nog zeer helder, al was hij zeer oud. Hij was het toonbeeld van een oude heilige die op zijn Meester wachtte en bereid om te werken in zijn gemeente, zolang hij leefde. Zoals de meesten van u weten, heb ik het over Samuël Gale. Laten we God danken en moed scheppen. Laten we God danken dat Hij in deze gemeente zo veel lange jaren een christen heeft bewaard. Houdt moed in de hoop dat er te allen tijde in deze kerk velen gevonden zullen worden van wie hun grijze haren de kroon van de heerlijkheid zullen dragen. ”Wie volhardt tot het einde, zal zalig worden”.

			Maar, beste vrienden, volharding is niet het lot van de weinigen; zij is niet voorbehouden voor ijverige dienaren des Woords of standvastige ambtsdragers; zij behoort bij elke gelovige in de kerk. Dit moet wel zo zijn, want alleen door hun volharding zal de belofte vervuld worden: ”Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden”. Zonder volharding kunnen zij niet zalig worden; en omdat zij zalig moeten worden, zullen zij door Goddelijke genade volharden.

			Nu zal ik, als God mij in staat stelt, kort en ernstig zo over onze tekst spreken: Volharding is het kenmerk van heiligen, het mikpunt van onze vijanden, de heerlijkheid van Christus, en de zorg van alle gelovigen.

			

			In de eerste plaats: Volharding is het kenmerk van ware kinderen van God. Het is hun Schriftuurlijk kenmerk. Hoe kan ik een christen herkennen? Uit zijn woorden? Wel, tot op zekere hoogte verraden woorden de man; maar wat een mens zegt is niet altijd een weergave van zijn hart, want met een gladde tong kunnen velen bedriegen. Wat zegt onze Heere? ”Aan hun vruchten zult gij hen kennen”. Maar hoe kan ik de vruchten van een mens kennen? Door hem een dag te observeren? Misschien kan ik raden hoe iemands karakter is als ik slechts één uur bij hem ben, maar ik kan niet met vertrouwen een uitspraak over zijn staat doen, al zou ik een week bij hem zijn. Aan George Whitefield werd eens gevraagd wat hij van iemand dacht. ”Ik heb nooit bij hem gewoond,” was zijn zeer passend antwoord. Als wij, laten we zeggen tien, twintig of dertig jaar nauw met iemand omgaan, kunnen wij door hem zorgvuldig gade te slaan zien dat hij de vruchten der genade door de Heilige Geest draagt; dan kunnen wij met vrij grote zekerheid de juiste conclusie trekken. Zoals de echte magneetnaald in het kompas, afgezien van vele afwijkingen, toch echt en natuurlijk naar de pool wijst, zo kan ik zien dat, ondanks gebreken, mijn vriend oprecht en consequent op heiligheid gericht is. Dan mag ik met enige zekerheid de gevolgtrekking maken dat hij een kind van God is. Hoewel werken een mens niet in het oog van God rechtvaardigen, rechtvaardigen zij wel iemands belijdenis in het oog van zijn medemensen. Ik kan niet zeggen dat u gerechtvaardigd bent omdat u zichzelf een christen noemt, als ik uw werken niet zie. Uit uw werken zult u gerechtvaardigd worden, zoals Jacobus zegt. U kunt mij niet met woorden overtuigen dat u een christen bent, nog minder met uw ervaringen die ik niet kan zien, maar vertrouw dat u die hebt, tenzij u een aartshuichelaar bent zullen uw daden de waarheid spreken en dat wel heel luid. Als uw gang gelijk is aan het schijnende licht dat de hele dag schijnt, weet ik dat u op de weg der rechtvaardigen loopt. Alle andere gevolgtrekkingen zijn slechts het oordeel der liefde dat we dienen te gebruiken. Maar iemand kan slechts met zekerheid oordelen als iemands leven steeds consequent geweest is.

			Bovendien toont overeenkomst met andere zaken dat volharding het kenmerk van de ware christen is. Hoe weet ik wie de winner is van een renwedstrijd? Er zijn toeschouwers en lopers. Wat een sterke man! Wat een geweldige spieren! Wat een lichaamskracht! Daar is het doel, en daar moet ik beoordelen wie de winnaar is: niet hier bij de start, want: ”Zij lopen wel allen, maar één wint de prijs”. Ik kan denken dat deze of die waarschijnlijk zal winnen, maar ik heb pas absolute zekerheid als de wedloop voorbij is. Daar gaan ze! Zie hoe zij zich met kracht voortbewegen met gespannen spieren. Maar de één struikelt; de ander valt flauw, een derde is buiten adem en anderen blijven ver achter. Er is er slechts één die wint - wie is het? Wel, die tot het einde doorliep. Dit kan ik opmaken uit de overeenkomst die Paulus ons steeds laat zien met de oude spelen. Slechts hij die blijft doorlopen tot hij het doel bereikt, kan een christen genoemd worden. Een schip begint een reis naar Australië. Als het in Madeira stopt of terugkeert na de Kaap bereikt te hebben, zou u dan vinden dat het een emigrantenschip naar New South Wales genoemd kan worden? Het moet de hele reis maken of het verdient de naam niet. Een man is begonnen een huis te bouwen en heeft één muur overeind staan. Beschouwt u hem als een bouwer als hij daar ophoudt en er het dak niet op zet of de andere muren voltooit? Prijzen wij mannen als dappere soldaten, omdat zij één wanhopige aanval kunnen doen, maar de veldtocht verliezen? Hebben wij de laatste tijd niet geglimlacht om de roemende telegrammen van commandanten te velde, waar beide kanten dapper vochten, maar geen van beiden het gezonde verstand had om door te stoten en de overwinning binnen te halen? Wat was de kracht van Wellington anders dan dat hij, toen een veldslag gewonnen was, de oogst wist binnen te halen, die in bloed gezaaid was? En alleen hij is de ware overwinnaar en zal tenslotte gekroond worden, die doorstrijdt tot de oorlogstrompet niet meer klinkt. Met een christen is het net als met Napoleon; hij zei: ”Veroveringen hebben me gemaakt die ik ben en veroveringen moeten mij zo houden”. Onder God hebben overwinningen u gemaakt en overwinningen moeten u zo houden. Uw motto moet zijn: ”Excelsior”; anders kent u niet de edele geest van Gods vorsten. Maar waarom stapel ik het ene voorbeeld op het andere, als de hele wereld weergalmt van de lof van de volharding?

			Bovendien zegt ons het gezonde verstand van de mens dat zij die slechts beginnen en niet volharden, niet zalig zullen worden. Wel, als iedereen zalig zou worden die Christus begon te volgen, wie zou dan verdoemd worden? In een land als dit hebben de meesten wel eens een godsdienstige opwelling. Ik veronderstel dat er niemand voor mij zit die nooit eens besloten heeft een pelgrim te worden. U, mijnheer Gezeggelijk, werd ertoe gebracht door een christelijke vriend die enige invloed op u had, om een eindje mee te gaan tot u bij Poel Mistrouwen kwam. En u vond uzelf heel verstandig dat u eruit gekrabbeld was aan die kant die het dichtst bij uw huis was. En zelfs u, mijnheer Halsstarrig, bent niet altijd weerbarstig. U hebt perioden dat u doordenkt en teer bent. Toehoorder, wat was u onder de indruk tijdens de dienst! Wat was u enthousiast tijdens die opwekkingsdienst! Toen u een ijverige broeder hoorde spreken bij de schouwburg, wat gaf dat een indruk! O ja! Uw winkel ging een paar zondagen dicht. Bijna een maand lang vloekte u niet en werd u niet dronken, maar u kon het niet langer volhouden. Als zij die begonnen, zalig zouden worden, waarom zou u dan veilig zijn, hoewel u op dit ogenblik zo ver van de godsdienst af bent als de duisternis van middernacht van het stralende middaglicht? Bovendien laat het gezonde verstand ons zien, zeg ik, dat een mens moet volhouden; anders kan hij niet zalig worden; want de slechtsten zijn zij die beginnen en het daarna opgeven. Als u alle zwarte bladzijden van misdaad zou opslaan om de zoon des verderfs te vinden, waar zou u die vinden? Wel, onder de apostelen. De man die wonderen gedaan had en het Evangelie gepredikt had, verkocht zijn Meester voor dertig zilverlingen. Judas Iskarioth verraadt de Zoon des mensen met een kus! Waar vindt u een slechtere naam dan die van Simon de Tovenaar? Simon ”geloofde ook,” zegt de Schrift; toch bood hij de apostelen geld als zij hem de Heilige Geest wilden verkopen. Hoe berucht is Demas niet geworden, die deze tegenwoordige boze wereld liefhad. Hoeveel kwaad heeft Alexander de kopersmid Paulus gedaan? ”Hij heeft mij veel kwaads betoond,” zei hij; ”de Heere vergelde hem naar zijn werken”. En toch stond die Alexander vooraan in het gevaar en stelde hij in de schouwburg te Efeze zelfs zijn leven in de waagschaal, om de apostel te redden. Er zijn er geen zo slecht als zij die eens goed waren. ”Als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het dan gezouten worden?” Wat het beste is als het rijp is, is het slechtst wanneer het rot is. Drank die op een bepaalde tijd het zoetst is, wordt het zuurst op een andere tijd. ”Die zich aangordt, beroeme zich niet als degene die zich losmaakt”. Zelfs het gezonde verstand leert u dat het er niet om gaat om te beginnen, maar tot het einde toe te volharden; dat bewijst dat iemand een kind van God is. 

			

			Maar wij hoeven geen overeenkomsten te zoeken en naar het gezonde verstand te kijken. De Schrift is duidelijk genoeg. Wat zegt Johannes? ”Zij zijn uit ons uitgegaan”. Waarom? Zijn zij ooit heiligen geweest? O nee, ”Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn”. Het waren geen christenen, anders waren zij niet afgevallen. Petrus zegt: ”Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is teruggekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk”. Dit laat meteen duidelijk zien dat de hond nog altijd een hond was, al heeft hij uitgespuwd wat hem niet toekwam. Als men met tegenzin afstand doet van zijn zonden en niet omdat men ze haat, maar omdat men ze niet kan vasthouden, komt men op een meer gunstige tijd terug en slikt weer in wat men scheen te verlaten. De zeug die gewassen was - breng haar in de salon, stel haar aan het gezelschap voor. Zij was gewassen, en goed ook. Wie heeft er ooit zo een achtenswaardig lid van de broederschap der zwijnen gezien? Breng haar binnen! Jawel, maar houdt u haar daar ook? Wacht maar af. Omdat u er geen mens van gemaakt hebt, zult u haar bij de eerste gelegenheid in de modder zien wentelen. Waarom? Zij was geen mens, maar een zeug. En zo menen we te leren uit talrijke andere Schriftplaatsen, als we de tijd hadden om ze aan te halen, dat zij die zich onttrekken ten verderve helemaal geen gelovigen waren; want volharding is het kenmerk van de rechtvaardigen. ”De rechtvaardige zal zijn weg vasthouden, en die rein van handen is zal in sterkte toenemen”. Wij ontvangen niet alleen het leven door het geloof, maar het geloof houdt het in stand. ”De rechtvaardige zal door het geloof leven”. ”Maar indien iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen”.

			Wat wij, vrienden, uit de Schrift geleerd hebben, is overvloedig bevestigd door de waarneming. Elke dag kan ik de Heere wel danken dat wij in zo een grote gemeente betrekkelijk weinig mensen hebben van wie gebleken is dat het geen echte christenen zijn. Maar ik heb genoeg gezien en de Heere weet meer dan genoeg om over u te ijveren met een godvruchtige ijver. ”Wie heeft hen gehinderd der waarheid gehoorzaam te zijn”. Ik herinner mij een jongeman van wie ik even goede gedachten had als van u allen en ik geloof dat zijn leven er toen naar was. Hij verkeerde onder ons, één van de meest veelbelovende onder onze kinderen en wij hoopten dat de Heere hem voor Zijn zaak zou gebruiken. Zijn geweten sprak nog genoeg na een lange periode van leven in een verborgen zonde om zich in zijn goddeloosheid onbehaaglijk te voelen, maar toch liet hij de zonde niet varen. Toen hij het tenslotte niet meer kon ontkennen en anderen ervan af wisten, schaamde hij zich zo voor zijn christelijke naam dat hij vergif innam om de schande te ontgaan die hij zich op de hals gehaald had. Hij werd nog gered, door menselijke bekwaamheid en Gods goede voorzienigheid. Maar waar en wat hij nu is, weet God alleen, want hij nam weer vergif in, nog dodelijker dan het andere, hetgeen hem de slaaf van zijn eigen lusten maakte.

			Denk nu echter niet dat het alleen deze jongeman is. Het is een heel betreurenswaardig feit dat er naar verhouding meer afval gevonden wordt onder de ouderen dan onder de jongeren. Als u in dit opzicht zoekt naar een grote zondaar, zult u hem zeker negen van de tien keren met grijze haren op het hoofd zien. Heb ik niet vaak gezegd, dat u in de Schrift niet veel gevallen vindt van jongeren die afgedwaald zijn? U leest van gelovigen die in zonde gevallen zijn, maar het waren allemaal oude mensen. Daar is Noach - geen jongeman. Daar is Lot, geen kind toen hij dronken was. Daar is David met Bathseba - geen jongeman in de hitte van zijn hartstocht. Daar is Petrus, die zijn Meester verloochende - toen was hij bepaald geen jongen. Dit waren mannen met ervaring, kennis en wijsheid. ”Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle”.

			Met verdriet herinneren we ons iemand die wij jaren geleden onder ons hoorden bidden, en wel heel aangenaam. Hij werd door ons allen geacht en vertrouwd. Ik weet nog dat een lieve broeder heel vriendelijk, maar niet al te verstandig, zei: ”Als hij geen kind van God is, ben ik het ook niet”. Maar wat heeft hij, broeders, tot onze schande en verdriet gedaan? Hij verviel in de ergste en vuilste zonde. Waar is hij nu? Misschien in een kroeg of nog ergere plaatsen. Zo hebben we gezien dat de zon die bij deze aarde hoort, verduisterd kan worden. Sterren kunnen doven en alle menselijke heerlijkheid kan wegsmelten en schande kan overblijven. Er gaat geen waar kind van God verloren. Houd dat vast. Maar dit is het kenmerk van een waar kind van God, dat het volhardt tot het einde. Als een man niet volhoudt, maar laf, heimelijk naar zijn oude meester terugkeert en zijn oude kleren weer aantrekt en het juk van satan weer op zijn schouders neemt, is dat een vast bewijs dat hij nooit door Jezus Christus, zijn Voorganger, uit het geestelijke Egypte gehaald is en dat hij nooit dat eeuwige leven ontvangen heeft dat niet kan sterven, omdat hij uit God geboren is. Hiermee, vrienden, heb ik dan genoeg gezegd om ontegenzeggelijk te bewijzen dat het echte kenmerk van de christen volharding is en dat zonder die niemand heeft bewezen een kind van God te zijn.

			Ten tweede is daarom de volharding het mikpunt van al onze geestelijke vijanden. Wij hebben veel tegenstanders. Kijk naar de wereld. De wereld heeft er geen bezwaar tegen dat we een poos christen zijn. Zij zal daarin al onze misstappen door de vingers zien, als wij nu terugkeren en worden wat we vroeger waren. Denk eens aan uw oude kameraden, die u vroeger zulke beste vrienden noemde. U had toen slechte vrienden. Zouden zij het u niet graag vergeven dat u christen was, als u maar terugging en werd als vroeger? O zeker! Zij zouden uw godsdienst beschouwen als een vlaag van dwaasheid, maar zij zouden het gemakkelijk door de vingers zien, als u die voortaan maar liet varen. ”O,” zegt de wereld, ”kom terug - kom weer terug in mijn armen. Word verliefd op mij en hoewel u harde woorden tegen mij gesproken en mij wreed behandeld hebt, wil ik het u vrolijk vergeven”. De wereld heeft het altijd gemunt op de volharding van de gelovige. Soms zal ze hem doen terugkeren door intimidatie. Zij zal hem met haar tong vervolgen en gebruik maken van wrede spot. Op een andere tijd zal ze hem met list vangen: ”Kom toch bij mij terug; o, kom toch terug! Waarom worden wij het niet eens? U bent voor mij bestemd en ik voor u!” En zij wenkt zo lief en zo zacht, zoals Salomo’s hoer vroeger. Zij wenst alleen dat u geen pelgrim meer bent en in IJdelheidskermis gaat wonen om handel te drijven.

			Uw tweede vijand is het vlees. Wat is zijn doel? ”O,” roept het vlees, ”we zijn het zat, wat worden we moe als we pelgrim zijn: kom geef het op”. Luiheid zegt: ”Blijf zitten waar je zit. Genoeg is genoeg; althans deze saaie bedoeling”. Dan roept de wellust: ”Moet ik altijd gedood worden? Kunt u nooit eens aan mij toegeven? Gun me tenminste een poosje verlof van deze voortdurende strijd? Wat het vlees betreft mag de keten heel zacht zijn, als zij ons maar vasthoudt en voorkomt dat wij naar de heerlijkheid zullen jagen.

			Dan komt de duivel; soms slaat hij op de grote trom en roept met donderende stem: ”Er is geen hemel; er is geen God; u bent wel dwaas dat u wilt volharden”. Of hij verandert zijn tactiek en roept: ”Kom terug! Ik zal u beter behandelen dan vroeger. U vond mij een harde heer, maar dat was een misverstand. Kom maar en probeer het maar met mij; ik ben anders dan tien jaar geleden. Ik ben nu achtenswaardiger. Ik eis niet dat u teruggaat naar de schouwburg of het casino. Kom mee en heb op een bescheiden manier de genietingen lief. Ik kan net zo goed een lakens kostuum aantrekken als een geruit pak. Ik kan me bewegen aan de hoven van de koningen en ook in de binnenplaatsen en steegjes van de bedelaars. ”O, kom terug”, zegt hij ”en geeft u aan mij”. Op deze manier doet deze helse drie-eenheid, de wereld, het vlees en de duivel, een aanval op de christelijke volharding.

			Er worden herhaaldelijk aanvallen gedaan op iemands volharding in het dienen: ”Wat voor voordeel is er in de dienst van God?” Soms zegt de duivel tegen mij, zoals tot Jona: ”Vlucht naar Tarsis en blijf niet in dit Ninevé; zij geloven u toch niet, al spreekt u in de naam van God!” Tegen u zal hij zeggen: ”Wel, u hebt het alle zes dagen van de week zo druk; wat hebt u eraan om uw zondag in een zondagsschool door te brengen met een stel ondeugende kinderen? Waarom moet u de straat op om folders te verspreiden? Wat zal het u veel opleveren. Zou u er niet beter aan toe zijn als u wat rust had?” O dat woord ‘rust’. Sommigen houden er zeer veel van; maar u dient te bedenken dat wij die rust bederven als wij die hier proberen te krijgen, want de rust is slechts weggelegd voor het leven voorbij het graf. Wij zullen eens genoeg rust hebben als we eenmaal in Gods tegenwoordigheid gekomen zijn. De duivel is erop uit om de deugd van het volhardend dienen te vermoorden. Als hij ons in het dienen niet kan tegenhouden, zal hij proberen te voorkomen dat wij in het lijden volharden. ”Waarom zou u nog langer geduld hebben?” zegt hij. ”Waarom zit u op de mesthoop uw zweren met een potscherf te krabben? Vloek God en sterf. U bent nog steeds arm sinds u christen bent. Uw zaak bloeit niet. U ziet toch dat u geen geld kunt verdienen, tenzij u doet gelijk de anderen? U moet met de tijd meegaan; anders komt u niet vooruit. Laat alles maar zitten.” Zo verzoekt de onreine geest ons. Of u hebt zich verbonden aan een goede zaak. Zodra u uw mond opendoet, lachen velen en ze proberen u af te maken. ”Wel,” zegt de duivel, ”u laten afmaken, wat voor nut levert het op? Waarom wordt u een bijzonder buitenbeentje en stelt u uzelf bloot aan voortdurend martelaarschap? ”Het is allemaal mooi,” zegt hij, ”dat u martelaar wilt worden, naar de brandstapel gaan en er meteen vanaf te zijn; maar zoals Lord Cobham opgehangen te worden en dagenlang boven een vuurtje geroosterd te worden is niet erg aangenaam”. ” Waarom moet u steeds lijden?” vraagt de verzoeker, ”Geef het op!” 

			U ziet dus dat de duivel ook zijn aanvallen doet op de volharding in het lijden. Of misschien valt hij uw volharding in standvastigheid aan. De liefde van velen is verkild, maar u blijft vurig. ”Wel,” zegt hij, ”wat hebt u eraan als u zo vurig bent? Andere mensen zijn toch ook goed? U zou er geen aanmerkingen op kunnen maken. Waarom wilt u dan rechtvaardiger zijn dan zij? Waarom zou u de kerk voor u uitduwen en de wereld achter u aanslepen? Waar is het goed voor twee marsen per dag te maken? Is één niet genoeg? Doe gelijk de anderen: treuzelen. Slaap gelijk de anderen en laat uw lamp maar uitgaan zoals de tien maagden”. Zo worden er herhaaldelijk aanvallen gedaan om onze standvastige volharding.

			Of anders gaat het om onze leer. ”Waarom”, zegt satan, ”houdt u vast aan deze kerkelijke geloofsbelijdenissen? Verstandige mensen worden liberaler; zij geven weg wat hun niet toebehoort - Gods waarheid. Zij zetten de oude palen terug. Akten van enigheid moeten herroepen worden. Dogmatiek en geloofsbelijdenis moeten opzij gezet worden als waardeloos hout; zij zijn niet nodig voor deze verlichte eeuw. Wees het hier mee eens en wordt een Ariaan die alles accepteert. Geloof maar dat zwart wit is; geloof maar dat waarheid en leugen erg aan elkaar verwant zijn en dat het er niet toe doet wat wij geloven, want wij hebben allemaal gelijk, hoewel wij elkaar vierkant tegenspreken. De Bijbel is een wassen neus die op elk gezicht past. Hij leert niets belangrijks; u kunt hem laten buikspreken. ”Doe dat,” zegt hij, ”en blijf niet vast op uw mening staan”.

			

			Ik denk dat ik bewezen heb - en ik hoef er niets meer aan toe te voegen - dat volharding het mikpunt voor alle vijanden is. Houdt uw schild dicht bij uw wapenrusting vast, christen, en roep krachtig tot God, opdat u door Zijn Geest tot het einde mag volharden.

			Ten derde, broeders: Volharding is de roem voor Christus. Het strekt Hem zeer tot eer dat Hij al Zijn volk doet volharden tot het einde. Als zij zouden afvallen en verloren gaan, zou elk ambt, werk en elke eigenschap van Christus door de modder gesleurd worden. Als er een kind van God zou verloren gaan, wat zou er dan terecht komen van wat Christus in het verbond op Zich genomen heeft? Wat is Hij waard als Middelaar en Borg van het Verbond, als Hij niet voor alle beloften aan Zijn zaad instond? Broeders, Christus is tot Voorganger en Leidsman van Zijn volk gemaakt om vele zielen naar de heerlijkheid te brengen. Maar als Hij ze niet in Zijn heerlijkheid brengt, waar is dan de eer van de opperste Leidsman? Waar is de kracht van Zijn dierbaar bloed als het niet metterdaad verlost? Als het slechts voor een tijdelijke verlossing zorgt en ons dan verloren laat gaan, wat is het dan waard? Als het de zonden slechts voor een paar weken uitwist en de zonden dan laat terugkomen en op ons blijven; waar, zeg ik, is dan de roem van Golgotha en waar is de luister van de wonden van Jezus? Hij leeft - Hij leeft om voorbede te doen. Maar hoe kan ik Zijn tussentreding eren als die vruchteloos is? Bidt Hij niet: ”Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt”. En als zij daar tenslotte niet gebracht worden, waar is dan de eer van Zijn tussentreding? Heeft de Pleiter dan gefaald en heeft de grote Middelaar dan tevergeefs ontslag gekregen wegens voldane arbeid? Is Hij niet tot op vandaag één met Zijn volk? Maar wat is de vereniging met Christus waard, als die vereniging de zaligheid niet waarborgt? Zit Hij heden niet aan de rechterhand van God om een plaats voor Zijn gunstgenoten te bereiden? En zal Hij een plaats voor hen bereiden en hen onderweg verliezen? Is het mogelijk dat Hij voor de harp en de kroon zorgt en geen zielen zalig maakt om die te gebruiken? Broeders, de ondergang van een waar kind van God zou Jezus zo tot oneer strekken dat ik het een Godslastering acht om er alleen maar aan te denken. Een ware gelovige in de hel! Wat zal er dan in de afgrond gelachen worden. Wat een verzetshouding! Welk een onheilige vreugde! ”O Vorst van leven en heerlijkheid”, zegt de vorst uit de afgrond. ”Ik heb u verslagen”. Ik heb de prooi uit de hand van de machtige weggegrist en de wettige gevangene heb ik bevrijd. Ik heb een juweel van Uw kroon gerukt. Kijk maar, hier is hij. U hebt deze ziel met uw bloed gekocht en toch is zij in de hel”. Hoor wat satan roept: ”Christus heeft voor deze ziel geboet en nu laat God haar voor zichzelf boeten. Waar is Gods rechtvaardigheid?” Christus kwam uit de hemel naar de aarde om deze ziel te redden en het is mislukt en ik heb hem hier”. Terwijl hij de ziel in diepere golven van ellende dompelt, klimt de juichkreet steeds meer godslasterlijk naar boven. ”Wij hebben van de hemel gewonnen! Wij hebben het eeuwige verbond verscheurd. Wij hebben het voornemen van God verijdeld. Wij hebben Zijn besluit ongedaan gemaakt. Wij hebben getriomfeerd over de macht van de Middelaar en Zijn bloed ter aarde gestort!” Zal dit ooit gebeuren? Een monsterlijke vraag! Dit kan nooit gebeuren. Die in Christus zijn worden zalig. Zij met wie Christus Zich in waarheid verenigd heeft, zullen zijn waar Hij is. Maar hoe kunt u weten of u met Christus verenigd bent? Broeders, dat kunt u alleen maar weten door gehoorzaamheid aan de woorden van de apostel: ”Benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken”.

			Ik besluit daarom door het laatste punt even aan te stippen: Volharding dient de grootste zorg voor een christen te zijn, zijn zorg bij dag en nacht. Geliefden, ik bezweer u door de liefde van God en de liefde voor uw eigen ziel, wees getrouw tot in de dood. Hebt u moeilijkheden? U moest ze overwinnen. Hannibal trok over de Alpen, want zijn hart was vol woede tegen Rome. U moet de bergen van moeiten over, want ik vertrouw dat uw hart vol haat tegen de zonde is. Toen Smeaton de vuurtoren op de Eddystone gebouwd had, keek hij ongerust na een storm of het gebouw er nog stond en tot zijn grote vreugde zag hij het nog staan. Want een eerdere bouwer had een gebouw geplaatst dat hij onverwoestbaar achtte. Hij had de wens uitgesproken dat hij erin zou zitten in de zwaarste storm die er ooit zou komen. Dat gebeurde en men heeft hem en zijn vuurtoren nooit meer gezien. Nu zult u blootgesteld worden aan veel stormen. U moet in uw vuurtoren zijn in de zwaarste storm die er ooit gewoed heeft. Bouw dan vast op de Rots der eeuwen en maak uw staat vast voor de eeuwigheid. Als u deze dingen doet, zult u nooit struikelen. Doe het alstublieft ter wille van deze gemeente; want niets kan een gemeente zozeer onteren en verzwakken als de val van belijders. Duizend rivieren stromen naar de zee en maken de weilanden rijk, maar niemand hoort het geluid daarvan. Maar als er een stroomversnelling is, hoort men het bruisen kilometers in het rond en elke reiziger zal het vallen van het water opmerken. Duizend christenen kunnen hun Meester nauwelijks zo eren als een huichelaar Hem smaad kan aandoen. 

			Als u ooit gesmaakt hebt dat de Heere genadig is, bidt dan dat uw voet niet uitglijden zal. Het zou oneindig beter zijn om u in de grond te begraven dan begraven te worden in de zonde. Als ik verloren moet gaan, geve de Heere dat het niet gebeurt als een afvallige. Als ik tenslotte verloren moet gaan, zou het beter zijn dat ik de weg van de gerechtigheid nooit gekend had. Dat zou beter zijn dan dat ik die verstandelijk gekend had en nadat ik er iets van genoten had, weer terug zou keren naar de armoedige dingen van de wereld. Laat uw gebed niet zijn om bewaard te worden voor de dood, maar wel voor de zonde. Voor uw bestwil, ter wille van de gemeente, om Christus’ wil, bidt daar alstublieft om. Maar u kunt slechts volharden met veel waakzaamheid in de binnenkamer, veel zorgvuldigheid in elke daad, veel vertrouwen op de sterke hand van de Heilige Geest, Die u alleen staande kan houden. Wandel en leef voor Gods aangezicht, wetend waarin uw grote kracht ligt. Dan kunt u erop vertrouwen dat u die mooie lofzang uit de brief van Judas kunt zingen: ”Hem nu, Die machtig is van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen”. 

			Eenvoudig geloof brengt de ziel bij Christus. Christus houdt het geloof levend. Dat geloof stelt de gelovige te volharden en zo gaat hij naar de hemel. Moge dat uw en mijn lot zijn, om Christus’ wil. 

			Amen.

		

	
		
			Heiligmaking is vrucht dragen

			”…vond Hij niet dan bladeren.” (Markus 11:13m)

			De meeste wonderen van Mozes waren grootse blijken van Goddelijke gerechtigheid. Wat waren de eerste tien wonderen anders dan tien plagen? Hetzelfde kan gezegd worden van de profeten, vooral van Elia en Elisa. Was het niet kenmerkend voor het karakter en de zending van Elia, toen hij vuur van de hemel afriep op de hoofdmannen der vijftigen? Hij, op wie zijn mantel viel, was niet minder ontzaglijk toen de berinnen hem wreekten op zijn bespotters. Het werd aan de vleesgeworden God overgelaten om het hart van God te laten zien. De Eniggeborene was vol van genade en waarheid en Zijn wonderen laten ons God zien als zijnde LIEFDE. Met uitzondering van het wonder dat we nu bespieden en misschien gedeeltelijk een ander wonder, hebben de wonderen van Jezus het karakter van weldaden. In werkelijkheid is dit zeker niet anders, maar alleen in schijn. Het opwekken van de doden, de schare te eten geven, het stillen van de storm, de genezing van ziekten - wat waren deze anders dan het betonen van de goedertierenheid van God? Wat was dit anders dan ons te leren dat Jezus Christus van de Vader gekomen is met een boodschap van loutere genade? Laat ons ons verheugen dat God Zijn liefde jegens ons bevestigt, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

			Toch, om te tonen dat Jezus de Heiland ook Jezus de Rechter is, moet een glimp van Zijn rechtvaardigheid naar voren springen. Welke richting wijst ons Gods barmhartigheid? Ziet, broeders, zij wijst niet naar een mens, maar Gods recht komt neer op een onbewust ding dat niet lijden kan - een boom. De vloek, als wij die een vloek kunnen noemen, kwam niet neer op een mens of een dier, of zelfs maar op het kleinste insect. Zijn bliksemschicht sloeg zonder gevaar voor mens of dier in een vijgenboom aan de kant van de weg. Deze boom droeg reeds de tekenen van onvruchtbaarheid en behoorde misschien niemand toe. Klein was daarom het verlies dat men leed door het verdorren van die groenende schijn. Er bleef echter meer waardevol onderwijs over dan duizenden hectaren vijgenbomen, voor het welzijn van de mens in alle eeuwen. Het enige andere voorbeeld waar ik zojuist op doelde was dat de duivels toestemming kregen om in de zwijnen te varen en de hele kudde stortte zich vanaf een steile plaats in de zee en kwam in het water om. Ook in dit geval was het een grote barmhartigheid dat de Heiland niet toeliet dat een troep mannen de slachtoffers werden van de boze. Het was oneindig beter dat de hele kudde zwijnen omkwam dan dat één arme man door hun invloed een bezetene werd. De schepselen die in de afgrond stikten waren slechts zwijnen. Zwijnen die de Joodse eigenaars niet gerechtigd waren te houden. Zelfs toen kwamen zij niet om door een daad van Jezus Christus, maar door de kwaadwilligheid van de duivelen. Want zelfs zwijnen moeten hollen als de duivel hen voortdrijft. 

			Let dan aandachtig op dit enkele voorbeeld van een streng oordeel door de hand van de Heiland. Neem wel in ernstige overweging dat als Christus maar één keer tijdens Zijn hele omwandeling op de aarde een wonder heeft gedaan als zuivere daad van oordeel, dan moet zo een unieke les wel betekenisvol zijn. Als er slechts één vloek is, waar komt die dan neer? Wat is de les daarin? Ik weet niet of ik méér de noodzaak van ware trouw gevoeld heb, dan toen ik nadacht over deze wonder-gelijkenis - want zo mogen we dit wonder wel noemen. U zult meteen wel opmerken dat de vloek in zijn overdrachtelijke en geestelijke betekenis op die hoge belijders valt, die ware heiligheid totaal missen. Op hen die een weelderige bladertooi tonen, maar die geen vruchten voor God voortbrengen. Slechts één bliksemschicht en wel voor pochenden die Godsvreze voorwenden. Slechts één vloek, en wel voor huichelaars. O gezegende Geest! schrijf deze hartdoorzoekende waarheid op onze harten.

			Wij willen onze uiteenzetting beginnen met de opmerking dat er veel bomen waren die alleen maar bladeren droegen en toch werd slechts deze vijgenboom door de Heiland vervloekt. Het is de aard van vele bomen dat zij aan mensen alleen maar schaduw geven. De hongerende Heiland wendde Zich niet tot de eik of de iep om naar eten te zoeken. De spar en de den gaven Hem ook geen hoop op verkwikking. Hij heeft ook geen hard woord tot hen gericht, want hij wist hoe ze waren en dat zij geen vruchtbomen waren en dat zij dat ook niet deden voortkomen. Zo, vrienden, zijn er velen wier leven slechts bladeren draagt, maar geen vruchten en toch worden zij, Gode zij dank, door almachtige lankmoedigheid verdragen. Zij mogen hun leven uitleven en dan worden zij wel omgehakt en in het vuur geworpen. Maar zolang zij mogen staan is er geen vloek die hen doet verdorren. Gods lankmoedigheid is hun genadig. Hier volgen enige trekken van hen die wel bladeren dragen, maar geen vruchten.

			Er zijn duizenden die de tekenen volgen en helemaal niet weten waar het om gaat. In Engeland vinden wij dat wij veel op de Roomse landen voor hebben. Maar wat heeft de eredienst van velen toch Roomse trekken! Zij gaan naar de kerk en zij denken dat de kerkgang alleen en de aanwezigheid daar gedurende een zekere tijd en het naar buitenkomen voor God aangenaam zijn. Loutere vormendienst, ziet u, wordt aangezien voor geestelijke eredienst. Zij zorgen er wel voor dat hun kinderen besprengd worden, maar wat de plechtigheid betekent, weten ze niet; en zonder in de Bijbel te kijken of de Heere zulk een instelling beveelt, bieden zij Hem hun onwetende eigenwillige godsdienst, hetzij uit gehoorzaamheid of uit gewoonte of in onkundig bijgeloof. Wat het eigenlijk is en waarom het gedaan wordt, onderzoeken zij niet, maar zij volbrengen de plechtigheid gelijk bepaalde papegaaien hun gebeden opzeggen. Zij weten niets van de inwendige en geestelijke genade waar de catechismus over spreekt. Zij weten niet of inwendige, geestelijke genade wel in verband gebracht zou kunnen worden met een onschriftuurlijk, uitwendig en zichtbaar teken. 

			Als deze arme mensen naar het Avondmaal komen, gaan hun gedachten niet verder dan het brood en de wijn of de handen die het brood breken en de wijn inschenken. Zij hebben totaal geen notie van gemeenschap met Jezus, van Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken. De zielen zijn niet verder gekomen dan de schil en zijn nooit tot de kern doorgedrongen om de zoetheid daarvan te smaken. Zij hebben de naam dat zij leven, maar zijn dood. Hun godsdienst is slechts schijn; een uithangbord zonder herberg; een goed gedekte tafel zonder eten; een mooie optocht waarin niets van goud is, maar alles verguld. Niets wat echt is, maar alles valse schijn, verf, witkalk en voorwendsels. Afgescheidenen, uw kerken zijn er vol van; ook de huizen van de leden van de staatskerk. Scharen mensen leven en sterven tevreden met de uitwendige praal van de godsdienst en zijn volkomen vreemd aan inwendige, levende godzaligheid. Nee, zij zijn te beklagen; zij hebben onze voorbede nodig; zij moeten opgezocht worden met woorden van liefde en eerlijke waarheid. Men kan nog hoop voor hen hebben, want wie weet of God hen misschien nog tot bekering roept, zodat zij het leven van God nog in hun zielen mogen ontvangen?

			Een andere talrijke klasse van mensen hebben wel een mening, maar geen geloof; een geloofsbelijdenis, maar geen vertrouwen. We komen hen overal tegen. Wat zijn ze ijverig voor de protestantse religie. Zij zouden niet alleen voor de rechtzinnige religie willen sterven, maar ook anderen doden. Misschien hebben zij de calvinistische leer ontvangen. Dan zijn de vijf hoofdpunten hen net zo lief als hun vijf zinnen. Dezen willen ernstig voor het geloof strijden, ja zelfs op woeste wijze. Zij veroordelen heftig allen die maar in het minste van hen verschillen en verdoemen overal in het land met de grootste vrijmoedigheid allen die te licht bevonden worden op de weegschaal van hun Zoar, Rehoboth of Jireh. Terwijl de zin van Christus, de liefde van de Geest, medelijden en een heilig karakter van hen niet meer verwacht kunnen worden dan druiven van doornen of vijgen van distels. De leer, broeders moet boven alles gewaardeerd worden. Wee de kerk van God als men maar geringschattend denkt over dwalingen, want dan wordt aan de waarheid weinig waarde gehecht. En wanneer de waarheid weg is, wat is er dan nog over? Maar tegelijkertijd maken we een grote vergissing als wij denken dat een rechtzinnige belijdenis ons zal zalig maken. Ik ben ziek van dat geroep van ”de waarheid”, ”de waarheid”, ”de waarheid” van mensen met een slecht leven en een onheilig temperament. Er is een rechtzinnige weg naar de hel evenals een onrechtzinnige en de duivel weet even goed hoe hij met calvinisten om moet gaan als met arminianen. Het lidmaatschap van geen enkele kerk kan de zaligheid garanderen; geen leer op zich kan ons het eeuwige leven waarborgen. ”Gijlieden moet wederom geboren worden”. U moet vruchten dragen der bekering waardig. ”Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”. Als wij niet komen tot een levensgemeenschap met de Heere Jezus door een waar geloof, missen wij de grote vereiste om naar de hemel te gaan. Toch is de tijd nog niet gekomen dat de mensen met alleen hoofdkennis vervloekt worden. Die bomen hebben alleen bladeren, maar zij zijn nog niet hopeloos verdord door een dodelijke vervloeking. Nee, zij moeten opgezocht worden; zij kunnen de Heere nog met het hart leren kennen en de Heilige Geest kan hen nog nederige volgelingen van het Lam maken. 

			Een derde soort praat zonder gevoel. Mondchristen in ”De Christenreis” vertegenwoordigt een talrijke menigte. Zij spreken heel vlot over Goddelijke zaken. Of het gaat over de leer, de ervaring of de praktijk, zij praten vloeiend over alles; maar kennelijk is alles lippentaal; het welt niet uit het hart op. Als het uit het hart kwam, zou het koken, maar nu is het als een ijspegel aan de lippen. U kent ze; u kunt wel iets van hen leren; maar u merkt steeds dat, al zijn hun woorden een zegen voor anderen, zijzelf ongezegend blijven. Laten wij er toch bezorgd over zijn, dat dit niet het geval met ons is. Laat de prediker de zorg van de apostel Paulus voelen dat hij, na anderen gepredikt te hebben, niet zelf verwerpelijk bevonden worde. En laten mijn toehoorders dezelfde zorg voelen, dat zij, na over de Goddelijke zaken gesproken te hebben, zelf niet slechts lippendienaars blijken te zijn en niet kinderen die door de Allerhoogste zijn aangenomen.

			Nog een volksstam rijst nu voor mijn ogen op: zij die berouw hebben zonder bekering. Na een hartdoorzoekende preek voelen velen zich verdrietig om hun zonden en toch hebben zij nooit de wilskracht om ze te verlaten. U zegt dat het u spijt, maar u gaat op dezelfde voet door. Als dood en oordeel op u afkomen, voelt u werkelijk een zekere spijt, dat u zo dwaas hebt kunnen zijn. Maar de volgende dag is de kracht van de verleiding zo groot dat u ten prooi valt aan juist dezelfde verdwaasdheid. Het is gemakkelijk een mens naar de rivier van spijt te brengen, maar u kunt hem niet het water van berouw laten drinken. Als Agag met woorden gedood kon worden zou geen enkele Amalekiet blijven leven. Als de voorbijgaande spijt om de zonde echt berouw was, leeft er niemand die nooit eens echt berouwvol zou zijn geweest. Hier zijn echter slechts bladeren en geen vruchten.

			

			Wij hebben weer een soort mensen die iets voornemen zonder het uit te voeren. Zij zullen... Zij willen wel, maar het is altijd toekomst. Het zijn hoorders, zelfs met gevoel, maar het zijn geen daders van het Woord. Zover komt het niet. Zij zouden graag vrij willen zijn, maar zij hebben geen geduld om hun boeien door te vijlen en ook geen genade om hun handboeien los te maken. Zij zien wat goed is, maar zij laten het verkeerde over hen regeren. Zij zijn bekoord door de heerlijkheid van het heiligdom, en worden toch verlokt door de wellust van de zonde. Zij zouden het pad van Gods geboden wel willen lopen, maar de weg is te ruw en hard lopen is vermoeiend. Zij zouden wel voor God willen strijden, maar de overwinning wordt nauwelijks behaald, en dus keren ze om, zodra ze uitgegaan zijn. Zij leggen de hand aan de ploeg en blijken dan absoluut onbekwaam voor het koninkrijk te zijn.

			De grote meerderheid van mensen die er godsdienst op na houden, welke dan ook, draagt bladeren, maar brengt geen vruchten voort. Ik weet dat hier zulke mensen zijn, en ik waarschuw u ernstig: Al komt de vloek op u niet neer, al denken wij niet dat het wonder waarover we nu nadenken enige betrekking op u heeft, bedenk toch dat het enige dat gedaan kan worden met bomen die slechts bladeren dragen, is: te zijner tijd de bijl te gebruiken en ze dan in het vuur te gooien. Dit moet uw eeuwige ondergang zijn. Zo zeker als u leeft onder de klanken van het Evangelie en er toch onbekeerd onder blijft, zo zeker zult u in de buitenste duisternis geworpen worden. Zo zeker als Jezus Christus u nodigt en u niet wilt komen, zo zeker zal Hij Zijn engelen uitzenden om de dode bladeren te verzamelen, met u erbij, en ze in het vuur te werpen. Pas op! Pas op, boom zonder vruchten! U blijft niet altijd staan! Barmhartigheid bevloeit u nog met haar tranen. Gods goedertierenheid graaft nog om u. Nog komt de wijngaardenier jaar na jaar naar vruchten zoeken. Pas op! De snede van de bijl is scherp en de arm die er mee zwaait is niets minder dan almachtig. Pas op, dat u niet in het vuur valt!

			Ten tweede: Er waren andere bomen die geen bladeren en ook geen vruchten droegen en geen ervan werd vervloekt.

			De tijd van de vijgen was nog niet gekomen. Daar de vijgenboom óf vijgen voortbrengt vóór bladeren, óf tegelijkertijd vijgen en bladeren, waren de meeste bomen, misschien wel allemaal, deze niet uitgezonderd, geheel zonder vijgen en zonder bladeren. Toch heeft Jezus geen van de andere vervloekt, want de tijd van de vijgen was nog niet gekomen.

			Hele scharen zijn totaal zonder godsdienst! Zij hebben geen enkele belijdenis. Zij hebben niet alleen geen vruchten van godzaligheid, maar de bladeren van uitwendige eerbied ervoor ontbreken eveneens. Zij komen niet naar Gods huis. Zij bidden op geen enkele manier. Zij komen niet naar de instellingen. De grote mensenmenigte van deze grote stad - wat voor invloed heeft de religie op hen? Het is heel verdrietig te bedenken dat er mensen zijn die vlak bij het licht in totale duisternis leven. Waar in dezelfde straat waar het Evangelie gepredikt wordt, mensen wonen die nog nooit een preek gehoord hebben. Wonen er niet overal in deze stad honderdduizenden die in betrekking tot de godsdienst hun rechterhand niet van hun linkerhand kunnen onderscheiden? Hun kinderen gaan naar de zondagsschool, maar zelf brengen zij de hele sabbat door met van alles behalve de eredienst. In de dorpen van ons platteland heeft de religie van de staatskerk of van afgescheidenen totaal geen invloed op de bevolking. Neem bijvoorbeeld het dorp dat een beruchte reputatie zal houden zolang Essex bestaat - het dorp Hedingham. In die plaats staan niet alleen kerken van de staatskerk, maar ook van de afgescheidenen. Toch moeten die mensen die de arme vrouw schandelijk vermoordden, omdat zij een heks zou zijn geweest, even onwetend en onverschillig geweest zijn in betrekking tot het gezonde verstand, laat staan de godsdienst, als zelfs Hottentotten of kaffers, bij wie het licht van de religie nooit gekomen is. Waarom? Komt het niet omdat er niet genoeg zendingsgeest onder christenen is, om hen op te zoeken die onderaan de maatschappelijke ladder staan, zodat er scharen mensen nooit in aanraking komen met enige vorm van godsdienstig leven? In Londen zullen zendelingen in de stad getuigen dat, terwijl zij soms de vrouwen bereiken, er toch duizenden echtgenoten zijn die, als de zendeling op bezoek komt, noodzakelijk weg zijn, hun leven lang geen woord van bestraffing of vermaning of nodiging of aanmoediging horen. Praktisch gezien hadden zij evengoed midden in Afrika als in Londen geboren kunnen zijn, want zij zijn zonder God, zonder hoop, vreemdelingen van het burgerschap Israëls; ver weg, niet slechts door hun goddeloosheid, maar door diepe onkunde omtrent God en Goddelijke zaken.

			Deze mensen kunnen we verdelen in twee groepen. Op geen van beide valt de verterende vloek in dit leven. Wij kijken op de eersten met hoop. Hoewel we geen bladeren en ook geen vruchten zien, weten we dat ”het de tijd van de vijgen nog niet is”. Het zijn Gods verkorenen, maar zij zijn nog niet toegebracht. Hun namen staan in het Boek des Levens des Lams van voor de grondlegging der wereld. Hoewel zij dood zijn in de misdaden, zijn het voorwerpen van de Goddelijke liefde. Zij moeten te zijner tijd geroepen worden door onweerstaanbare genade en uit de duisternis tot het licht overgebracht worden. ”De Heere heeft veel volks in deze stad,” en dit moet voor ieder een aanmoediging zijn om goed te doen, omdat God onder de meest walgelijke mensen, de grootste onverlaten, de meest verdorven dronkaards, mensen heeft, een verkoren volk heeft, dat zalig moet worden. Als u met het Woord naar hen toe komt, doet u dat omdat God bepaald heeft dat u voor hun ziel de bode van het leven moet zijn. En zij moeten het ontvangen, want dat bepaalt het besluit van de predestinatie. In de volheid des tijds moeten zij geroepen worden om broeders van Christus en kinderen van de Allerhoogste te zijn. Zij zijn vrijgekocht, geliefde vrienden, maar niet wedergeboren; zij zijn evengoed gekocht met dierbaar bloed als de heiligen voor de eeuwige troon. Zij zijn Christus’ eigendom; toch staan zij op dit ogenblik mogelijk te wachten rond de kroeg tot de deur opengaat; - gekocht met Jezus’ dierbaar bloed en toch hun nachten in een bordeel doorbrengen en hun dagen in de zonde. Maar als Jezus Christus hen gekocht heeft zal Hij ze hebben. Bij het aftellen van de dierbare druppelen is God niet ontrouw, zodat Hij de prijs vergeten zou die de Zoon betaald heeft. Hij zal niet toelaten dat Zijn plaatsbekleding ergens een vruchteloos dood iets zou zijn. Tienduizenden vrijgekochten zijn nog niet wedergeboren, maar dat moeten zij wel worden. Dit is uw en mijn troost als wij uitgaan met het levendmakende Woord van God. Ja, er is meer: Christus bidt voor de troon voor deze goddelozen. ”Ik bid niet alleen voor dezen,” zegt de grote Voorbidder, ”maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen”. Zij bidden niet voor zichzelf. Arme, onwetende zielen, zij weten totaal niet wat bidden is, maar Jezus bidt voor hen. Hun namen staan op Zijn borst en spoedig zullen zij hun weerbarstige knieën buigen en berouwvolle gebeden opzenden naar de troon der genade. ”Het is de tijd van de vijgen niet”. Het vooraf bepaalde uur is nog niet geslagen; maar als de tijd komt, zúllen zij, want God wil Zijn eigendom hebben. Zij moeten, want de Geest is niet te weerstaan, als Hij met kracht komt. Zij moeten de gewillige dienaren worden van de levende God. ”Mij volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Mijn heerkracht”. ”Hij zal er velen rechtvaardigen”. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien”. ”Daarom zal ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen”.

			Op hen valt geen vloek; zij verdienen het wel, maar eeuwige liefde voorkomt het. Hun zonden schrijven de vloek, maar het volbrachte offer wist de vloek uit. Zij kunnen verloren gaan omdat zij geen genade zoeken, maar Christus bidt voor hen en zij zullen leven.

			Helaas! Onder hen zijn er echter die geen bladeren en ook geen vruchten dragen, een andere groep die het nooit zullen doen. Zij leven in de zonde en sterven in onwetendheid en gaan zonder hoop verloren. Als zij de wereld verlaten, kunnen zij ons dan verwijten dat wij geen acht op hen geslagen hebben? Zijn wij vrij van hun bloed? Zal niet het bloed van velen tegen ons van de aardbodem roepen? Wanneer zij wegens hun zonden verdoemd worden, kunnen zij ons dan niet beschuldigen, omdat wij hun het Evangelie niet gebracht, maar hen aan hun lot overgelaten hebben? Een vreselijke gedachte! Maar schudt hem niet af. Elke dag zijn er tienduizenden die ongered overgaan naar het rijk van de geesten en de rechtvaardige toorn van God erven. Toch valt er in dit leven geen bijzondere vloek op hen, ziet u. Dit wonder van de vervloeking heeft betrekking op een heel ander soort mensen, over wie we nu willen spreken.

			In de derde plaats: Wij hebben een bijzondere groep voor ons.

			Ik heb al gezegd dat bij een vijgenboom de vruchten eerder zijn dan de bladeren, of dat vruchten en bladeren tegelijkertijd komen. Daarom is het de algemene regel dat als er bladeren aan een vijgenboom zitten, men terecht vruchten kan verwachten.

			

			Om dan te beginnen met de verklaring van dit bijzonder geval - bij een vijgenboom komen vruchten eerder dan de bladeren. Zo komen bij een ware christen de vruchten altijd vóór de belijdenis. Zoek maar eens een ware dienaar van God. Voor hij zich bij de gemeente aansloot en in het openbaar trachtte een gebed te doen of zich bij het volk van God te voegen, heeft hij zich onderzocht of hij echt berouw van zijn zonden had. Hij verlangde te weten of hij een oprecht en waar geloof in de Heere Jezus Christus had. Misschien heeft hij nog een poosje gewacht om zichzelf te toetsen of er vruchten van heiligmaking in zijn dagelijkse leven waren. Ik kan wel zeggen dat sommigen te lang wachten. Zij zijn zo bang dat zij een belijdenis afleggen voor zij genade bezitten, dat zij jaar na jaar wachten - te lang. Zij handelen onverstandig en maken van een deugd een ondeugd. Toch is dit de regel bij christenen: Zij geven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan Gods volk, overeenkomstig Zijn wil. U die Gods dienaren bent  - acht u het niet beneden zich om door te vloeien? Zou U het geen schande achten om iets te belijden wat u niet gevoeld hebt? Voelt u geen heilige schroom om meer te onderwijzen dan wat God u geleerd heeft? Vreest u niet zelf in uw gebed uitdrukkingen te gebruiken, die verder gaan dan u ervaren hebt? Ik weet zeker dat de ware christen altijd vreest, wat lijkt op bladeren vóór vruchten.

			Hieruit volgt nog een opmerking: Waar we bladeren zien, hebben we het recht om vruchten te verwachten. Als ik een lid van een kerk zie, als ik hem hoor bidden, verwacht ik heiligheid te zien - het karakter en het beeld van Christus. Ik heb recht om het te verwachten, omdat de man plechtig verzekerd heeft dat hij deel heeft aan de Goddelijke genade. U kunt niet lid worden van een kerk zonder heel gewichtige verantwoordelijkheden op u te nemen. Wat verklaart u als u ons bezoekt en vraagt om tot de gemeente toegelaten te worden? U zegt ons dat u uit de dood in het leven bent overgegaan, dat u wedergeboren bent, dat u een verandering doorgemaakt hebt zoals nooit tevoren en die alleen God heeft kunnen werken. U zegt ons dat u gewoon bent in de binnenkamer te bidden, dat u verlangt naar de bekering van anderen. Als u dit niet belijdt, durven wij u niet aan te nemen. Wel, nu u dit alles beleden hebt, zou het niet oprecht van ons zijn als wij niet verwachtten dat u heilig zou zijn in uw wandel. Afgaande op uw belijdenissen hebben wij het recht om dit te verwachten. Wij hebben het recht dit te verwachten van het werk van de Heilige Geest, dat u beweert ontvangen te hebben. Zal de Heilige Geest in een mensenhart werken om een bagatel voor te brengen? Denkt u dat Gods Geest voor ons dit Boek geschreven heeft en dat Jezus Christus Zijn dierbaar bloed heeft gestort om een huichelaar voort te brengen? Is een inconsequent christen het hoogste werk van God? Ik veronderstel dat Gods heilsplan Zijn gedachten en wijsheid meer bezig gehouden heeft dan de schepping van alle werelden en het onderhoud daarvan door Zijn voorzienigheid. En zal dit beste, dit hoogste, dit lievelingswerk van God niets meer voortbrengen dan die arme, gemene, pratende, luie, vruchteloze bedrieger? U hebt geen liefde voor zielen, geen zorg voor de uitbreiding van het koninkrijk van de Verlosser en dan denkt u nog dat de Geest u zo gemaakt heeft! Geen ijver, geen smeltende ingewanden van ontferming, geen ernstige smekingen, geen worstelen met God, geen heiligheid, geen zelfverloochening. En toch zegt u dat u een vat bent gemaakt door uw Meester en geschikt voor Zijn gebruik! Hoe kan dat? Nee; als u belijdt christen te zijn, hebben wij recht om vruchten van u te verwachten; dat moet wel zo zijn als het gaat om het werk van de Geest. Bovendien zien we vruchten in ware belijders. Wij zien trouwe verbondenheid aan de zaak van de Verlosser, volharding tot het einde, in armoede, in ziekte, in schande, in vervolging. Wij zien dat andere belijders aan de waarheid vasthouden; zij worden niet terzijde afgeleid door verzoekingen; zij doen de zaak die zij omhelsd hebben geen schande aan. Als u belijdt tot zulken te behoren, hebben wij het recht dezelfde gezegende vruchten van de Geest in u te zoeken. Als wij ze niet zien, hebt u bij ons valse verwachtingen gewekt.

			Merk verder op dat onze Heere honger heeft naar vruchten. Iemand die honger heeft, zoekt iets wat hem kan verzadigen - vruchten, geen bladeren. Jezus hongert naar heiligheid. Sterk uitgedrukt, zult u zeggen; maar ik twijfel er niet aan of het juist is. Waartoe zijn wij verkoren? Wij zijn verordineerd om aan het beeld van Gods Zoon gelijk te zijn; wij zijn verkoren tot goede werken, ”welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen”. Wat is het doel van onze verlossing? Waarom is Jezus Christus gestorven? ”Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken”. Waarom zijn wij geroepen, anders dan dat wij heiligen zouden zijn? Welk doel hebben alle weldaden van het genadeverbond? Zijn zij niet alle gericht op onze heiligheid? Als u aan een voorrecht, welk dan ook, denkt, dat de Heere Zijn volk geeft door Christus, dan zult u merken dat al de voorrechten de heiligmaking van de verkorenen ten doel hebben - zodat zij vruchten voortbrengen, opdat God de Vader erin verheerlijkt zal worden. Christen, om de tranen van de Heiland, om Zijn smarten en bloedig zweet, om de vijf dodelijke wonden, om Zijn begrafenis en opstanding maakt Hij u heilig, volkomen heilig, zoals Hijzelf is. En is het mogelijk dat u geen waarde hecht aan het dragen van vruchten, als Hij naar vruchten hongert? Belijder! Wat een schande om u een kind van God te noemen dat met bloed gekocht is en toch alleen voor uzelf te leven! Hoe durft u, onvruchtbare boom, die belijdt water te ontvangen door het bloedige zweet en waaromheen gegraven bij de smarten en pijnen van de gewonde Heiland, hoe durft u bladeren voort te brengen en geen vruchten?” Het is heiligschennende bespotting van een hongerige Heiland! Hoe Godslasterlijk om bij de hongerige Heere de eetlust op te wekken. U belijdt dat Hem dit alles gekost heeft en u draagt toch geen vruchten. Als ik eraan denk dat Jezus naar vruchten in mij hongert, spoort het mij aan om meer voor Hem te doen. Heeft het niet dezelfde uitwerking op u? Hij heeft honger naar uw goede werken. Hij hongert ernaar om u nuttig te zien. Jezus, de Koning der koningen, hongert naar uw gebeden, hongert naar uw zorg om de zielen van anderen. Om de arbeid van Zijn ziel wil Hij niets anders zien dan dat u helemaal aan Zijn zaak toegewijd bent. 

			Dit brengt ons tot de kern zelf van het wonder. Er zijn er die een buitengewone belijdenis doen en toch de Heiland in Zijn verwachtingen teleurstellen. Dat hebben de Joden gedaan. Toen Jezus Christus kwam, was het de tijd van de vijgen niet. De tijd waarin velen in woord en daad heilig zouden zijn, kwam na de komst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Alle andere volkeren waren zonder bladeren. Griekenland, Rome - zij toonden geen tekenen van geestelijke vooruitgang. Maar het Joodse volk was vol bladeren. Zij beleden dat zij de zegeningen die Hij kwam brengen al hadden. Daar stond de Farizeeër met zijn lange gebeden. Daar waren de Wetgeleerden en de Schriftgeleerden met hun diepe kennis van de zaken van het Koninkrijk. Zij zeiden dat zij het licht hadden. De tijd van de vijgen was het nog niet, toch hadden zij de bladeren, maar geen enkele vrucht. U weet wat voor vloek op Israël neergekomen is, hoe op de dag van de verwoesting van Jeruzalem de boom verdorde, helemaal vanaf de wortel, want hij had bladeren, maar geen vruchten.

			Hetzelfde zal voor elke kerk gelden. Er zijn tijden dat alle kerken in dodigheid verzonken liggen. Zo een tijd beleefden we, laten we zeggen, tien jaar geleden. Maar één kerk schijnt misschien helemaal te leven. De gemeenten zijn groot. Er wordt kennelijk veel voorgesteld om het Koninkrijk van de Heiland te doen groeien. Men hoort er veel over. Er wordt veel gepraat en men is vol verwachting. Als er geen vruchten zijn, geen echte toewijding aan Christus, als er geen ware gulheid is, geen ernstige levendige godzaligheid, geen geheiligde standvastigheid, mogen andere kerken blijven leven, maar een kerk als deze, die zo een klinkende belijdenis aflegt en zo voorbarig bladeren voortbrengt, zal een vloek van God ontvangen. Niemand zal er in eeuwigheid vruchten van eten en zij zal verdorren.

			Voor mensen persoonlijk is de les van dit wonder deze: Sommigen worden beschouwd als jonge gelovigen die vroeg lidmaat worden. ”Het is de tijd van de vijgen niet”. Het gebeurt niet elke dag dat kinderen bekeerd worden. Maar het gebeurt en wij zijn zeer dankbaar. Wij zijn echter bezorgd dat we bladeren zouden zien en geen vruchten. Deze jongeren zijn buitengewone gevallen en daarom kijken we uit naar hogere uitwerkingen. Wat kunnen we, als we teleurgesteld worden, anders verwachten dan een vervloeking om hun vroegrijpheid die hen bedrogen heeft? Sommigen waren bekeerd of belijden dat het gebeurde toen zij jong waren. En als wij tot nu toe geleefd hebben en slechts woorden voortgebracht hebben, voornemens, belijdenissen, maar geen vruchten voor God, dan moeten wij de vervloeking verwachten.

			Ook belijders die een hoge plaats innemen. Er kunnen maar weinig predikanten zijn, maar weinig ambtsdragers. Maar als men zich door ijver zo onderscheidt, of door een meer klinkende belijdenis dan anderen om door het christelijk publiek gehoord te worden en op verantwoordelijke posten geplaatst te worden - als zij dan geen vruchten dragen, zijn zij degenen op wie de vervloeking zal neerkomen. Bij andere christenen kan het zo zijn dat het de tijd van de vijgen niet is. Zij zijn niet zo ver gevorderd als dezen belijden gedaan te hebben. Maar daar zij op hun eigen belijdenis gekozen zijn in een ambt dat absoluut vruchten vereist, mogen zij, die geen vruchten voortbrengen, wel oppassen.

			Dezelfde waarschuwing is voor hen die belijden Christus zeer lief te hebben. Voor de meeste christenen ben ik bang dat ”het de tijd van de vijgen niet is”, want wij lijken te veel op de gemeente van Laodicea. Maar sommige mensen kom je tegen, van wie je denkt: ”Wat zijn die verliefd op Christus! Wat kunnen zij aangenaam over Hem spreken. Maar wat doen zij voor Hem? Niets - niets! Hun liefde ligt alleen maar in de adem die uit hun eigen mond komt en dat is alles. Nu, als de Heere een vervloeking heeft, deelt Hij die aan zulken uit. Zij gingen alle anderen voorbij in een ontijdige verklaring van een zeer vurige liefde en nu brengen zij geen vrucht voor Hem voort. ”Ja,” zegt de een, ”Ik heb God zo lief, dat ik niets heb dat ik mijn eigendom noem. Het is allemaal van de Heere - alles is van de Heere en ik ben Zijn rentmeester”. Wel, deze beste man is natuurlijk lid van de kerk geworden en na enige tijd was er wat hulp nodig voor de zending. Wat was zijn antwoord? ”Als ik mijn zitplaatshuur betaal, heb ik alles gedaan wat ik van plan ben”. Een man in goeden doen. Na een poosje vond dezelfde man het lastig om zelfs zijn zitplaats te betalen en hij gaat nu naar een kerk waar het niet zo vol is, waar hij een zitplaats kan krijgen en niets bijdraagt in het onderhoud van de gemeente. Als er ergens een bijzondere bliksemschicht is, gaat het om deze zalvende huichelaars die janken over hun liefde voor Christus en zich buigen voor de schrijn van de mammon.

			Of neem een nader geval. U komt anderen tegen die niet zoveel liefde belijden, maar wel veel ervaring. Wat hebben zij veel ervaren! Wat een diepe bevinding! Zij weten wat het is als het hart vernederd wordt en zij kennen de plaag van de menselijke natuur. Zij kennen de diepten van de verdorvenheid en de hoogten van gemeenschap met God, enzovoort. Ja, en als u bij hen in de winkel komt, dan komt u erachter dat de verdorvenheid doorgaat achter de toonbank en het bedrog in het kasboek. Als zij de plaag van hun eigen hart niet kennen, zijn zij ten minste een plaag voor hun eigen gezin. Zulke mensen zijn walgelijk voor anderen en veel meer voor God.

			Men komt anderen tegen die altijd klaar staan om anderen te veroordelen. Wat moeten zij wel goed zijn. Zij kunnen de gebreken van anderen zo duidelijk zien! Het klopt niet met de kerk en de ander is niet goed en die prediker daar - sommigen vinden hem erg goed, maar zij niet. Zij zien de tekorten in de verschillende kerkverbanden en zij merken op dat er maar weinig zijn die de Schrift brengen, zoals het moet. Zij klagen over gebrek aan liefde en zijn juist de mensen die de oorzaak zijn van dat gebrek. Nu, als u deze vittende mensen gadeslaat, ziet u dat zij in dezelfde gebreken leven die zij in de anderen aanwijzen. Terwijl zij de splinter in het oog van hun broeder trachten te ontdekken, hebben zij een balk in eigen oog. Dit zijn de mensen die met de vijgenboom bedoeld worden. Want als men hun eigen maatstaven aanlegt, dienen zij beter te zijn dan anderen. Als zij de waarheid spreken, zijn het bijzonder heldere sterren en dan behoren zij bijzonder licht aan de wereld te geven. Zij zijn zodanig dat zelfs Jezus Christus Zelf vruchten van hen zou kunnen verwachten. Maar het zijn niets dan bedriegers, met hun hoge vluchten en trotse pochen. Per slot van rekening zijn zij slechts schijnchristenen. Zoals Izebel zich blankette en zich daardoor lelijker maakte, willen zij schijnen wat zij niet zijn. Zoals de oude Adam zegt: ”Het zijn kaarsen met veel katoen en weinig vet en als zij doven geven ze een vuile en misselijkmakende stank”. ”In hun hoofd is het zomer, maar hun harten zijn bevroren”. Men zou denken dat zij het land Gosen waren, maar zij zijn een wildernis van zonde. Laten we ons onderzoeken, opdat dit met ons zo niet is.

			In het vierde en laatste punt: Het ligt het voor de hand dat zo een boom verdort. Bedrog wordt door God verafschuwd. Daar stond de Joodse tempel; priesters stonden daar in ceremoniële pracht en praal; daar waren de overvloedige offers op Gods altaar. Maar was God tevreden met Zijn tempel? Nee, want in de tempel waren allemaal bladeren, de hele uitwendige eredienst, maar er was geen echt gebed, geen geloof in Gods grote Paaslam, geen waarheid, geen gerechtigheid, geen mensenliefde, geen zorg voor Gods eer. Zo was de tempel, die een huis van het gebed geweest was, een moordenaarskuil geworden. U kijkt er niet van op dat de tempel verwoest is. U en ik kunnen net als die tempel worden. Wij kunnen doorgaan met de hele uitwendige godsdienst; wellicht laten we onze plaats in de kerk nooit leeg staan. We kunnen zelf heel ijverig zijn in kerkenwerk. Uitwendig kunnen we preciezer zijn dan vroeger. Desondanks kunnen wij in ons hart een moordenaarskuil geworden zijn. Het hart kan aan de wereld gegeven zijn, terwijl wij uitwendig nog vasthouden aan uitwendige godsdienstoefeningen. Laten we hiervoor oppassen, want dan kan de vloek niet lang uitblijven. God walgt ervan.

			Ook is er: het bedrog van mensen. Kijk naar die tempel. Waarom gaat men daar heen? Om heiligheid en deugd te zien. Waarom haar heilige voorhoven betreden? Om tot God te naderen. En wat vindt men daar? Begeerlijkheid in plaats van heiligheid; in plaats van tot God te naderen, komt men midden op een markt te staan, waar men aan het afdingen is op de prijs van duiven en ruzie maakt over het wisselen van sikkels. Zo kan men verwachten een gepast woord van onze lippen te horen, en in plaats daarvan horen zij kwade woorden. Zoals die tempel vervloekt werd om het bedrog van mensen kan dit ons ook overkomen, omdat wij bedriegen en de mensen teleurstellen, omdat zij niet krijgen wat zij nodig hebben.

			Meer dan dat: deze onvruchtbare vijgenboom heeft heiligschennis tegenover Christus begaan, nietwaar? Zou hij Hem niet blootgesteld kunnen hebben aan de spot van anderen? Sommigen zouden hebben kunnen zeggen: ”Profeet, hoe kunt u naar een boom gaan die geen vruchten draagt?” Een onware belijder maakt Christus belachelijk. Zoals de oude tempel God onteerde, doet een christen, wiens hart niet oprecht is, dat eveneens. Hij onteert God en zorgt dat Gods heilige zaak door de tegenstander vertrapt wordt. Zulken hebben wel reden om op te passen.

			Nog eens: deze boom zou het best vervloekt kunnen worden, omdat het dragen van alleen bladeren een duidelijk bewijs is van haar onvruchtbaarheid. Zij was sterk en vol levenskracht, maar er werd een verkeerd gebruik van gemaakt en dat zou zo blijven. De vervloeking van Christus was slechts een bevestiging van zijn toestand. Hij zei als het ware: ”Wie onvruchtbaar is, laat hem onvruchtbaar blijven”. Maar wat nu, als Christus vanmorgen in deze kerk zou komen en naar u en naar mij zou kijken en in iemand een klinkende belijdenis en een grote bladerenpracht zou zien en toch geen vruchten? Als Hij dan de vloek over ons zou uitspreken, wat voor uitwerking zou dit dan hebben? Wij zouden net als anderen verdorren. Wat bedoelen wij hiermee? Wel, zij zijn plotseling de wereld ingegaan. Wij konden niet begrijpen dat zulke goed uitziende heiligen plotseling zulke zwarte duivels zouden worden. Dit komt omdat zij begonnen te verdorren, zodra Christus de vloek uitgesproken had. Als Hij hier het ontmaskerende woord zou uitspreken over een belijder die de Geest niet heeft en zou zeggen: ”Niemand ete enige vrucht van u in der eeuwigheid,” breekt u uit in grove zonden en teert u tot uw schande weg. Dit zal waarschijnlijk plotseling plaatsvinden. Als dat gebeurt gaat u onherroepelijk verloren. U hoeft niet aan later herstel te denken. U zult voor eeuwig weg gestoten worden. U zult blijven leven als een blijvend gedenkteken van de verschrikkelijke gerechtigheid van Christus als het grote Hoofd van de kerk. Uw leven zal gespaard worden om te tonen dat een mens buiten de kerk in dit leven ongestraft kan zondigen, maar dat een mens in de kerk vervloekt zal worden terwijl hij nog leeft en als een boom staande gehouden, die voor altijd door de bliksem van God verzengd zal zijn. 

			Nu, dit is een zaak die noopt tot onderzoek van het hart. Het ging gisteren door mij heen, toen ik dacht: ”Wel, hier ben ik; ik heb beleden door God tot het predikambt geroepen te zijn; ik heb me met moeite een leidende positie in Gods kerk verworven; ik heb me vrijwillig in een positie geplaatst waar zevenvoudige verdoemenis mijn onvermijdelijke erfenis zal zijn, als ik niet waar en oprecht ben”. Ik kon bijna wensen dat ik buiten de kerk stond of althans de minst bekende plaats in haar gelederen innam, om de gevaren en de verantwoordelijkheden van mijn positie te ontgaan. Ditzelfde geldt voor u, als u niet het getuigenis van de Geest in u hebt, dat u uit God geboren bent. U kunt wensen dat u nooit aan Christus gedacht hebt en er nooit van gedroomd had om zich aan Zijn naam te verbinden. Als u door ijver een hoge positie onder Gods volk verworven hebt - als u slechts bladeren hebt en geen vruchten - des te zekerder zal de vloek zijn, omdat de teleurstelling van de Heiland des te groter zal zijn. Hoe meer u belijdt, hoe meer van u verwacht wordt. En als u aan die verwachtingen niet voldoet, zal de veroordeling des te rechtvaardiger zijn, als Hij u eeuwig zal laten staan, verdord door de vloek van Christus. Mannenbroeders, laat ons toch beven voor het hartdoorzoekend oog van God. Maar laat ons toch bedenken dat genade ons nog vruchtbaar kan maken. De weg van barmhartigheid is nog open. Laten we vanmorgen de toevlucht nemen tot de wonden van Christus. Als we nog nooit begonnen zijn, laat ons dan nu beginnen. Laten we nu de armen om de Heiland heenslaan. Laten we Zijn Goddelijke genade zoeken, opdat we de rest van ons leven voor God mogen werken. O, ik hoop werkelijk meer voor God te doen en dat hoop ik ook van u. O Heilige Geest! Werk in ons krachtig, want in U wordt onze vrucht gevonden! 

			Amen.

		

	
		
			Naastenliefde, teken van heiligmaking

			”Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Mattheüs 19:19b)

			Onze Heiland heeft vaak gepreekt over de zedelijke voorschriften van de wet. Veel van de preken van Christus - en welke preken zijn daarmee te vergelijken? - bevatten niet wat men tegenwoordig ”Evangelie” noemt. Onze Heiland sprak niet in elke preek over de verkiezing, de verzoening, de inwendige roeping of over de volharding der heiligen. Nee, Hij sprak even vaak over de plichten van een mens en over de kostelijke vruchten van de Geest, die door Gods genade in ons gewerkt zijn. Let op wat ik zojuist gezegd heb. Eerst bent u misschien geschrokken, maar als u de vier Evangeliën naarstig leest zult u ontdekken dat ik gelijk heb, als ik zeg dat de Heiland veel tijd doorbracht met de mensen te zeggen wat zij voor elkaar moeten doen. Veel van Zijn preken zijn niet wat onze nauwgezette critici tegenwoordig preken vol zalving en geur zouden noemen; zij zouden zeker niet in de smaak vallen bij de ziekelijke, sentimentele christenen die het praktische deel van de godsdienst niet belangrijk vinden. Geliefden, het hoort evengoed tot het werk van Gods dienaar om te preken wat een mens moet doen, als de prediking van de verzoening van Christus; en tenzij hij preekt over de plichten van een mens zal hij nooit zo gezegend worden, dat door zijn prediking een mens daar komt dat hij de schoonheid van de verzoening gaat zien. Tenzij hij soms met de wet dondert en voor Zijn Meester het recht op gehoorzaamheid opeist, zal hij waarschijnlijk geen mensen tot overtuiging brengen - zeker niet die overtuiging die later tot bekering leidt. Ik besef dat mijn preek vanmorgen niet zo zalvend en aangenaam zal zijn voor u, die altijd hetzelfde rijtje leerstukken wilt horen, maar daar geef ik weinig om. Deze ruwe wereld heeft soms een bestraffing nodig en als wij de oren van de mensen kunnen bereiken moeten wij hen bestraffen. Als er ooit een tijd was dat uitvoerig over deze tekst gepreekt moet worden, dan is het nu wel. Men vergeet hem zo vaak en men denkt er zo zelden aan. ”Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.

			

			Ik zal allereerst letten op het gebod; ten tweede zal ik proberen enige redenen aan te voeren voor uw gehoorzaamheid. Daarna zal ik enige aanwijzingen geven die uit de wet zelf voortvloeien.

			Ten eerste dan het gebod. Het is het tweede grote gebod. Het eerste is: ”Gij zult liefhebben de Heere, uw God”. Daar geldt: Gij zult God meer liefhebben dan uzelf. Het tweede gebod is ”Gij zult uw naaste liefhebben”. Daar is de eis enigszins lager, maar toch bij uitstek hoog: ”Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Dat is het gebod. Wij kunnen het in drie delen onderverdelen. Wie moet ik liefhebben? Mijn naaste. Wat moet ik doen? Ik moet hem liefhebben. Hoe moet ik dat doen? Ik moet hem even lief hebben als mijzelf.

			In de eerste plaats: Wie moet ik liefhebben? Ik moet mijn naaste liefhebben. Onder het begrip naaste moeten wij verstaan: ieder die bij ons is. Het komt van het woord na; dat betekent dichtbij. Dus mensen naast ons en als er iemand bij ons is, is hij onze naaste. De Samaritaan die de gewonde op de weg naar Jericho zag, voelde aan dat deze bij hem in de buurt was en dat hij daarom zijn naaste was en hij verplicht was om hem lief te hebben. ”Hebt uw naaste lief”. Misschien is hij rijk en u arm en u woont in uw hutje naast zijn herenhuis. U ziet zijn landgoederen, u let op zijn fijn linnen en zijn overdadige kleding. God heeft hem deze gaven gegeven en als hij die niet aan u gegeven heeft, begeer zijn rijkdom niet en hebt geen harde gedachten van hem. Er zullen altijd verschillen zijn in de levensomstandigheden van de mensen; laat dat zo zijn. Wees tevreden met uw eigen lot als u het niet kunt verbeteren. Kijk niet naar uw naaste om te wensen dat hij zo arm is als uzelf en verleen geen hulp aan hem, die hem zijn rijkdom wil ontroven om u haastig rijk te maken. Heb hem lief, u kunt hem niet benijden. 

			Maar het zou aan de andere kant kunnen zijn dat u rijk bent en arme mensen naast u wonen. Versmaad hen niet uw naasten te noemen. Wees niet te hoogmoedig om toe te geven dat het uw plicht is om zelfs hen lief te hebben. De wereld noemt hen uw minderen. Waarin zijn zij minder? Zij zijn aan u gelijk, al is het niet in de plaats in de samenleving. ”God heeft uit enen bloede het hele geslacht van de mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen”. U bent helemaal niet beter dan zij. Het zijn mensen en wat bent u meer? Het zijn misschien mensen in lompen, maar mensen in lompen zijn mensen. En als u een mens bent in scharlaken uitgedost, bent u niet meer dan een mens. Zorg er voor uw naaste lief te hebben, ook al loopt hij in lompen; veracht hem niet, al is hij aan lager wal geraakt. Heb uw naaste ook lief, ook al behoort hij tot een andere godsdienst. U vindt dat u tot die kerk behoort die het dichtst bij de waarheid staat en u hebt hoop dat u en de mensen van uw kerk die zo goed denken, zeker zullen zalig worden. Uw naaste denkt er anders over. U zegt dat zijn godsdienst niet zuiver en gezond is; hebt hem toch lief. Laat het verschil geen scheiding maken. Misschien heeft hij gelijk en u ongelijk; wie het meeste liefheeft, heeft in de praktijk het meest gelijk. Misschien heeft hij helemaal geen godsdienst. Hij bekommert zich niet om uw God; hij ontheiligt de sabbat; hij is een verklaard atheïst; heb hem toch lief. Harde woorden zullen hem niet bekeren, hardvochtige daden zullen van hem geen christen maken. Hebt hem consequent lief. Hij zondigt niet tegen u, maar tegen uw God. Uw God wreekt Zich wel over de zonden tegen Hem begaan; laat dat aan God over. Maar als u hem een goede dienst kunt bewijzen, als u iets vindt waarmee u hem kunt dienen, doe het, of het overdag of ‘s nachts is. En als u onderscheid maakt, doe het dan zo: Omdat u niet van mijn godsdienst bent, dien ik u temeer, opdat u tot de rechte bekeerd moogt worden; al bent u een ketterse Samaritaan en ik een orthodoxe Jood, u bent toch mijn naaste en ik zal u liefhebben in de hoop dat u uw tempel op Gerizim opgeeft en u komt neerbuigen in Gods tempel te Jeruzalem. Heb uw naaste lief, ondanks verschillen in godsdienst.

			Hebt uw naaste lief, al is hij uw tegenstander in uw beroep. Dit zal een motto zijn waarbij u op de beurs of in de handel niet terecht kunt; desniettemin moet ik u, kooplieden en handelslui dat prediken. Onlangs is een jonge man met een winkel begonnen waardoor u vreest schade te lijden. U mag hem geen kwaad doen; u mag niets denken of zeggen om hem schade te berokkenen. Het is uw zaak hem lief te hebben, want hoewel hij in zaken tegenover u staat, is hij toch uw naaste. Er woont een ander naast u, die u geld schuldig is en als u alles wat hij u schuldig is, afpakt, zult u hem bankroet maken. Maar als u hem tegen een beetje rente uw geld laat houden, kan hij wellicht de storm doorstaan en zijn inspanningen beloond zien. Het is uw zaak om hem lief te hebben als uzelf. Laat hem uw geld hebben; laat hem het weer proberen en mogelijk krijgt u uw geld toch en hij is er ook door geholpen. Met wie u ook zaken te doen hebt, hij is uw naaste. Met wie u ook handelt, of hij groter of minder is dan u, hij is uw naaste en de christelijke wet gebiedt u uw naaste lief te hebben. Zij zegt niet slechts dat u hem niet mag haten, maar het zegt u hem lief te hebben. En al dwarsboomt hij u in uw plannen, al hindert hij u om rijk te worden, al ontrooft hij u uw klanten, ja, al legt hij een smet op uw naam, toch bent u verplicht hem lief te hebben als uzelf. Deze wet laat geen uitzonderingen toe. Is hij dichtbij u en hebt u met hem te maken? De wet zegt: ”Gij zult hem liefhebben”.

			U bent ook gehouden uw buurman lief te hebben, al ergert hij u met zijn zonden. Soms is onze geest overstelpt en ons hart opgezwollen, als we de goddeloosheid in onze straten zien. Wij zijn gewend een hoer of een losbol als een vloek uit onze samenleving uit te bannen. Dat is niet goed en ook niet christelijk. We zijn gehouden zelfs zondaren lief te hebben en hen niet alle hoop te ontzeggen, maar hen zelfs zoeken te redden. Is iemand een schurk, een dief, of een leugenaar? Ik kan zijn schurkerij niet liefhebben of ik zou zelf een schurk zijn. Ik kan zijn leugenachtigheid niet liefhebben of ik zou onwaar zijn, maar ik ben verplicht hem toch lief te hebben. En hoewel hij mij onrecht aangedaan heeft, toch moet ik geen enkel wraakgevoel koesteren en zoals ik begeer dat God mij vergeeft, zo moet ik hem vergeven. En als hij tegen de landwet zondigt, zodat hij (terecht) gestraft wordt, moet ik hem in zijn straf liefhebben; maar ik moet hem niet uit wraak tot gevangenisstraf veroordelen, maar voor zijn bestwil, opdat de straf hem tot bekering zou leiden. Ik moet hem zoveel straf geven als passend is, niet als verzoening voor zijn misdaad, maar om hem te leren hoe boos het is en hem ertoe te brengen het pad van de misdaad te verlaten. Maar laat mij hem met een traan in het oog veroordelen, omdat ik hem nog steeds liefheb. En als hij in de gevangenis geworpen wordt, laat mij er zorg voor dragen dat zijn cipiers hem vriendelijk behandelen en al zou een strenge tucht in de gevangenis nodig zijn, laat die niet te ver gaan, opdat zij niet overga in wreedheid en buitensporig wordt in plaats van nuttig. Ik ben gehouden hem lief te hebben, hoewel hij diep in de misdaad gezonken is en ontaard. 

			

			De wet kent geen uitzonderingen. Zij eist mijn liefde voor hem op. Ik moet hem liefhebben. Ik hoef hem niet in huis te nemen. Ik hoef hem niet te behandelen als een familielid. Een bepaalde vriendelijkheid kan onverstandig zijn, als ik zie dat daardoor anderen geruïneerd worden en ik met ondeugd beloond word. Ik ben verplicht om toornig op hem te zijn, daar ik rechtvaardig ben, maar ik moet mijn hart niet voor hem sluiten, want hij is mijn collega-mens. Hoewel de duivel zijn gezicht bevuild heeft en zijn vergif in zijn mond spuwt, zodat hij niet zonder vloeken kan spreken, ook al gaan zijn voeten snel om bloed te vergieten, toch is hij een mens en als mens is hij mijn broeder en als broeder ben ik gehouden hem lief te hebben. Als ik door te bukken hem kan opheffen tot een zekere zedelijke waardigheid, ben ik verkeerd bezig als ik dat niet doe, want ik ben gehouden hem lief te hebben zoals ik mijzelf liefheb. Gave God dat deze wet volledig zijn loop had. Toehoorders, u hebt uw naasten niet lief; dat weet u. U hebt nauwelijks liefde voor de mensen die naar dezelfde kerk gaan. U zou er vast niet aan denken hen lief te hebben die anders denken als u. Dat zou een al te vreemde liefde zijn. Wel, u hebt nauwelijks uw broers en zusters lief. Sommigen onder u hebben slaande ruzie met hen die dezelfde borst gezogen hebben. Hoe kan ik verwachten dat u uw vijanden lief hebt als u uw vrienden niet lief hebt? Sommigen zijn hier gekomen die boos zijn op hun ouders en hier is een broer die boos is op zijn zuster om iets wat ze gezegd heeft voor hij van huis ging. O, als u uw broers en zusters haat, bent u erger dan een heiden en een tollenaar. Hoe kan ik verwachten dat u dit hoge en machtige gebod: ”Hebt uw naasten lief” zult gehoorzamen? Maar of u gehoorzaamt of niet, ik moet het preken en niet aanpassen aan de smaak van een tegensprekend geslacht. Ten eerste zijn we verplicht om alle mensen lief te hebben en te eren, alleen al omdat het mensen zijn. Verder moeten we hen liefhebben die bij ons wonen, niet om hun goedheid of om een dienst die ze ons zouden kunnen bewijzen, maar enkel omdat de wet het eist en het onze naasten zijn. ”Hebt uw naasten lief als uzelf”.

			Maar, wat moet ik dan voor mijn naaste doen? Hebt hem lief, het is een hard woord - hebt hem lief. ”Wel, ik geloof,” zegt iemand, ”ik zeg nooit een onvriendelijk woord tegen een van mijn naasten. Ik weet niet of ik ooit iemands eer aangetast heb. Ik pas er wel voor op om mijn naaste schade te berokkenen. Als ik zaken doe, laat ik mijn concurrentiegeest nooit mijn liefde omverwerpen. Ik probeer niemand te kwetsen”. Beste vriend, dat is goed zover het strekt, maar het gaat niet de hele weg. Het is niet genoeg om te zeggen dat u uw naaste niet haat, u moet hem lief hebben. Als u hem op straat ziet, is het niet voldoende dat u hem niet in de weg loopt en hem niet omver loopt. Het is niet voldoende dat u hem ‘s nachts niet lastig valt en hem in zijn nachtrust niet stoort. Het is geen negatief, maar een positief gebod. Het gaat niet om niet doen, het gaat om het doen. U mag hem weliswaar niet benadelen, maar als u dat gedaan hebt, hebt u nog niet alles gedaan. U behoort hem lief te hebben. ”Wel,” zegt er een, ”als mijn naasten ziek zijn; als ze arm zijn, neem ik een stuk vlees en stuur het hun, opdat zij ook wat te eten hebben en kunnen aansterken, en als zij straatarm zijn, geef ik mijn geld opdat er voor hen gezorgd wordt”. Ja, maar dit kunt u doen en hen toch niet liefhebben. Ik heb gezien dat men aan een arme liefdadigheid bewees, zoals men een hond een bot toewerpt; er was geen liefde in. Ik heb gezien dat men geld gaf aan iemand die het nodig had, met nog niet de helft van die wellevendheid van waarmee men een paard hooi geeft. ”Hier is het; u hebt het nodig. Ik veronderstel dat ik het u moet geven, anders zal men mij niet vrijgevig vinden. Pak het maar; jammer dat u hier gekomen bent. Waarom ga je niet ergens anders heen? Ik word steeds door armoedzaaiers achtervolgd”. O, dat is geen naastenliefde en zo zal hij u niet liefhebben. Als we hem met een vriendelijk woord hadden afgewezen, zou hij ons meer liefgehad hebben, dan als we hem op onvriendelijke manier wat gegeven hadden. Nee, al voedt u de armen en bezoekt u de zieken, dan gehoorzaamt u dit gebod niet, tenzij uw hart met uw hand meegaat en de vriendelijkheid van uw ziel uit uw leven blijkt. ”Gij zult uw naaste liefhebben”. 

			En nu is het mogelijk dat iemand hier zegt: ”Dominee, ik kan mijn naaste niet liefhebben, u de uwe misschien wel, omdat zij misschien beter zijn dan die van mij, maar die van mij zijn zo vreemd en ik probeer ze lief te hebben, maar wat ik ook doe, zij antwoorden met beledigingen”. Dat geeft des te meer ruimte voor heldhaftigheid. Zou u liever een salonheld zijn dan de ruwe strijd te strijden? Mijnheer, wie het meest waagt, wint het meest en als uw pad van de liefde ruw is, betreed het stoutmoedig en standvastig en hebt uw naasten door dik en dun lief. Hoopt kolen vuur op hun hoofd en als het moeilijk is om hun genoegen te doen, zoek dan niet hun genoegen te doen, maar uw Meester genoegen te doen. Bedenk, als zij uw liefde verachten: uw Meester heeft het niet gedaan en uw daad is even aangenaam voor Hem als wanneer het voor hen aangenaam is. ”Gij zult uw naaste liefhebben”.

			Nu, als deze liefde voor onze naaste tot zijn recht kwam, liefde, echte liefde - zou zij alle drift onmogelijk maken. Wie is er boos op zichzelf? Ik veronderstel alle verstandige mensen zo nu en dan, en ik vermoed dat we niet rechtvaardig zouden zijn als we niet soms boos waren. Een mens die nooit eens boos is, is geen knip voor zijn neus waard. Hij kan geen goed mens zijn, want hij ziet vaak zulke slechte dingen dat hij er wel boos op moet worden. Maar bedenk dat u niet het recht hebt om bozer te zijn op uw naaste dan op uzelf. U ergert zich soms aan uzelf en u kunt zich soms ergeren aan een ander, als hij verkeerd gedaan heeft. Maar uw boosheid op uzelf duurt erg kort: u vergeeft het uzelf spoedig. U bent verplicht een ander even snel te vergeven, en hoewel u een ruwe uitdrukking bezigt, trek hem terug als hij te ruw is en als hij tamelijk ruw is, maak het niet erger. Zeg de waarheid, als het moet zo vriendelijk als u kunt. Wees niet strenger dan nodig is. Ga met anderen om zoals u met uzelf zou doen. Koester vooral geen wrok. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid - als u dit doet kunt u uw naaste niet liefhebben. Wraak maakt gehoorzaamheid aan dit gebod helemaal onmogelijk.

			U bent gehouden uw naaste lief te hebben; verwaarloos hem dan niet. Misschien is hij ziek; hij woont misschien vlak bij u en hij stuurt niemand om u eens te vragen om langs te komen, want hij zegt: ”Ik wil niet lastig zijn”. Bedenk dat het op uw weg ligt om navraag naar hem te doen. De meest eerzame armoede vraagt niet om medelijden. Kijk eens waar uw naasten behoeftig zijn; wacht niet tot het u gezegd wordt, maar ontdek het zelf en help dan. Loop hen niet achteloos voorbij; en wanneer u gaat helpen, doe dat dan niet met die trotse hooghartigheid waarmee liefdadigheid vaak vergezeld gaat; niet als een hoger wezen dat een weldaad gaat bewijzen, maar ga naar uw broeder als om hem een schuld te betalen, welke betaling hem toekomt omdat hij arm is; ga naast hem zitten en praat met hem; en als hij trots is, bewijs hem die liefdadigheid niet als liefdadigheid. Doe het anders opdat u zijn hoofd niet breekt met de fles zalf waarmee u hem had willen zalven. Betracht grote behoedzaamheid als u met hem spreekt; breek zijn geest niet. Laat uw liefdadigheid achter u en hij zal het vergeten, maar hij zal wel onthouden hoe vriendelijk u hem toesprak.

			Liefde tot de naasten schakelt elke zonde uit, die verwant is aan begeerte en nijd en geeft ons te allen tijde de bereidheid om hem te dienen, om zonodig hun voetbank te zijn, zodat wij blijken kinderen van Christus te zijn.

			”Wel,” zegt iemand, ”Ik kan niet inzien dat ik altijd moet vergeven; u weet wel dat een worm zich omdraait als erop getrapt wordt”. Is een worm uw voorbeeld? Een worm zal zich omdraaien, maar een christen niet. Ik vind het ver beneden mijn stand om een worm tot mijn voorbeeld te stellen als ik Christus daarvoor heb. Christus draaide Zich niet om. Toen Hij gescholden werd, schold Hij niet weder. Toen ze Hem kruisigden en aan het hout spijkerden, riep Hij uit; ”Vader, vergeef hen”. Laat liefde, onoverwinnelijke liefde, in uw boezem rusten, liefde die vele wateren niet kunnen uitblussen, liefde die overstromingen niet kunnen verdrinken. Heb uw naasten lief.

			We zijn klaar met dit gebod, als we gezien hebben hoe we onze naaste moeten liefhebben. Het zou een goede zaak zijn als sommige dames hun naasten liefhadden zoals zij hun schoothondjes liefhebben. Het zou prachtig zijn als een landjonker zijn naasten liefhad gelijk hij zijn jachthonden liefheeft. Ik denk dat het deugd in hoge mate zou zijn als sommigen hun naasten zouden liefhebben zoveel zij hun liefste dier in huis liefhebben. Wat zal dat echter een laag soort deugd zijn! En toch zou die veel hoger zijn dan u bereikt hebt. U hebt uw naaste niet lief zoals u uw huis, uw bezit of uw portemonnee lief hebt. Hoe hoog is dan de eis die het Evangelie stelt aan ”Hebt uw naaste lief als uzelf”? Hoe heeft een mens zichzelf lief? Niemand te weinig, sommigen teveel. U mag uzelf liefhebben zoveel als u wilt, maar let erop dat u uw naaste net zo zeer lief hebt. Ik weet dat u niet opgewekt hoeft te worden om uzelf lief te hebben. U zorgt wel voor uzelf, uw eigen gerief zal wel bovenaan uw zorgenlijstje staan. U wilt uw eigen nest wel met donzen veren bekleden, als u kunt. Het is niet nodig u aan te sporen uzelf lief te hebben. Wel, heb uw naaste lief zoveel u uzelf lief hebt. En let wel, hiermee wordt bedoeld uw vijand, uw concurrent en wie tot een andere stand behoort. U hoort hem lief te hebben, zoals u uzelf lief hebt.

			O, als dit in praktijk gebracht werd, zou de wereld ondersteboven komen te staan. Dit zou een prachtige hefboom zijn om veel zaken radicaal te veranderen, die nu in het land gewoonte zijn geworden. In Engeland hebben we een systeem van standen dat net zo erg is als in Hindoestan. Mijnheer zal niet spreken met iemand die enigszins in waardigheid onder hem staat. En wie hem in waardigheid volgt, vindt dat een koopman oneindig onder hem staat en een koopman vindt een monteur nauwelijks het aankijken waard. Ambachtslui hebben naar gelang hun opleiding is ook hun rangen en standen. O, wat zal dat een dag zijn als die verschillen zullen wegvallen, als er maar een hartslag gevoeld zal worden en als men als een gezin elkaar zal liefhebben en beseft dat de standen van elkaar afhankelijk zijn! Het zou goed zijn als men elkaar zoveel mogelijk zou helpen. U, grote dame, in zijde en satijn gekleed, u bent heel wat keren naar de kerk geweest en hebt naast een arme vrouw gezeten die een rode mantel aanhad, die net zo godvruchtig was als u kunt zijn. Maar spreekt u wel eens met haar? Nog nooit. U wilde met haar, arme ziel, niet spreken omdat u toevallig meer honderden ponden waard bent dan zij shillings. Daar zit u, heer Johannes, u treedt naar uw zitplaats en u verwacht dat iedereen u zeer eerbiedig groet, wat ook hoort, want wij zijn allen achtbare lieden en dezelfde tekst die zegt: ”Eert de koning”, zegt ook: ”Eert een iegelijk”. En dus zijn we gehouden iedereen te eren. Maar u denkt dat u boven alle mensen geëerbiedigd moet worden. U buigt zich niet neer tot mensen van lagere stand. Beste heer, u zou de helft groter zijn als u zich niet zo groot voordeed. Ik zeg weer: gezegend zij Christus, gezegend zij Zijn Vader voor dit gebod en gezegend is de wereld als dit gebod gehoorzaamd wordt en wij onze naasten als onszelf liefhebben.

			Nu zal ik in de tweede plaats de redenen geven waarom wij dit gebod dienen te gehoorzamen.

			

			We beginnen met de allerbeste reden. We zijn gehouden onze naasten lief te hebben omdat God het gebiedt. Voor de christen is geen argument zo sterk als Gods wil. Gods wil is wet voor de gelovige. Hij vraagt niet naar profijt, naar het effect op anderen, maar hij zegt eenvoudigweg: ”Zegt mijn Vader het? O Heilige Geest, help mij te gehoorzamen, niet omdat ik misschien inzie hoe het mij altijd goed zal doen, maar eenvoudig omdat U het gebiedt”. Het is het voorrecht van de christen om Gods geboden te doen, ”de stem van het Woord te horen”. Maar sommige andere redenen kunnen bij anderen, onder die geen christen zijn, meer gewicht in de schaal leggen.

			Laat ik opmerken dat eigenbelang zelf gebiedt u uw naaste lief te hebben. Het zou nogal vreemd zijn als ”eigenbelang” preekte dat men zichzelf moet doden. Maar als het kon spreken zou het, als het verstandig was, een rede houden als deze: ”Mijn eigen ik, heb uw naaste lief, want dan zal uw naaste u liefhebben. Mijn eigen ik, help uw naaste, want dan zal uw naaste u liefhebben. Maak uzelf, mijn eigen ik, vrienden uit de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Mijn eigen ik, u bent op uw gemak uit; maak het u gemakkelijk door iedereen goed te behandelen. Mijn eigen ik, u wilt genieten, u kunt er geen vreugde aan beleven als de mensen in uw omgeving u haten. Zorg dat zij u liefhebben, mijn eigen ik, en u zult zichzelf gelukkig prijzen”. O, zelfs al bent u egoïstisch, dan wilde ik wel dat u zo uitzonderlijk egoïstisch en zo verstandig egoïstisch was dat u wilde dat anderen u gelukkig zouden maken.

			De kortste weg om zelf gelukkig te worden is proberen anderen gelukkig te maken. De wereld is slecht genoeg, maar zij is niet zo slecht om ongevoelig te zijn voor de kracht van de vriendelijkheid. Behandel dienstpersoneel goed. Er zijn er die onverbeterlijk zijn, maar behandel ze goed en in de regel zullen zij u goed behandelen. Ga goed met uw werkgevers om. Sommigen zijn wel nors en slecht, maar in het algemeen erkennen zij goede werknemers en zij zullen u goed behandelen. Nu, als ik gelukkig wenste te zijn, zou ik niet vragen om al de rijkdommen van de wereld of de dingen die men genoegens noemt. De beste genoegens die ik me zou wensen zouden zijn: liefhebbende mensen om mij heen en het gevoel dat waar ik kwam, ik geluk verspreidde en mensen blij maakte. Dat is de manier om gelukkig te worden en zelfs zou het eigenbelang kunnen zeggen: ”Heb uw naaste lief”, want dat doende hebt u uzelf lief. Er is immers zulk een verbinding tussen hem en u, dat als u hem lief hebt, de stroom van uw liefde weer in uw eigen hart terugkomt.

			Maar ik zal u niet met zulk een flauw motief lastig vallen; dit is te armzalig voor een christen; dat zou het voor elk mens zijn. Heb uw naaste vervolgens lief, omdat dat de manier is om in de wereld goed te doen. U bent menslievend; sommigen geven bijdragen aan zendingsverenigingen; u geeft uw bijdrage aan het genootschap voor wezen en andere liefdadigheidsinstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat deze instellingen, hoe uitnemend en goed zij ook mogen zijn, in sommige opzichten nadelig zijn, want nu geeft een mens aan een genootschap een tiende van wat hij zelf gegeven zou hebben, als een wees door een gezin zou worden opgevoed. Maar nu zijn het tien gezinnen samen, die een wees onderhouden. Ik denk dat iemand die tijd heeft, niets aan stichtingen hoeft te geven, maar wel zijn tijd. Wees uw eigen stichting. Als er een stichting voor zieken nodig is, wees het zelf. Als u tijd hebt om zelf de zieken op te zoeken, dan weet u dat het geld goed besteed wordt en u bespaart uzelf de kosten van een secretaresse. Er is een stichting die voor de armen soep ophaalt. Kook uw eigen soep. Geef het zelf en als iedereen die zijn gulden aan een stichting geeft zijn gulden uitgaf om zelf voor soep te zorgen en die weg te geven, dan zou er meer gebeuren. Stichtingen zijn goed. U hoort er mij geen kwaad woord van zeggen. Doe er alles voor wat u kunt. Maar ik ben bang dat zij soms in de weg staan van persoonlijke inspanningen en ik weet dat zij ons een gedeelte van het genoegen afnemen dat wij zouden hebben bij persoonlijk weldoen - het genoegen de glanzende ogen te zien en het dankbare woord te horen als wij zelf liefdadigheid bedrijven.

			Beste vrienden, bedenk dat het welzijn van de mens vereist dat u vriendelijk bent voor uw medemensen. De beste manier om de wereld te verbeteren is zelf vriendelijk te zijn. Bent u dominee? Preek dan maar eens op norse toon. Het zal niet lang duren of er is niets meer van de gemeente over. Bent u zondagsschoolleider? Vertel uw kinderen met een frons op uw gezicht. Wat zullen ze veel leren! Bent u heer des huizes? Doet u aan huisgodsdienst? Ga tekeer tegen uw dienstpersoneel en zegt: ”Laten we bidden”. Wat zult u op deze manier veel echte vroomheid kweken! Bent u gevangenbewaarder die gevangenen onder zich heeft? Behandel ze slecht en stuur dan de gevangenispredikant op hen af. Een prachtige voorbereiding om Gods Woord te horen! U hebt armen in uw omgeving; u zou willen dat zij het wat beter hadden, zegt u. U loopt altijd te mopperen over hun armzalige woningen en hun slechte smaak. Ga tegen hen te keer - dat zou een geweldige manier zijn om hen op een hoger plan te brengen! Nu, was die zwarte frons van uw gezicht en koop ergens wat zomer en brengt dat op uw gezicht aan; heb een glimlach om uw mond en zeg: ”Ik houd van u; ik wil niet vroom doen, maar ik houd van u en zoveel ik kan wil ik dat bewijzen. Wat kan ik voor u doen? Kan ik u over een obstakel helpen? Kan ik u helpen of een vriendelijk woord tot u zeggen? Ik zou op uw dochtertje kunnen passen. Kan ik de dokter roepen voor uw vrouw die ziek is?” 

			Al deze vriendelijke dingen zouden de wereld iets verbeteren. Uw gevangenissen en galgen en dergelijke hebben de wereld nog nooit beter gemaakt. U kunt zo lang u wilt mensen ophangen; u bereikt er niet mee dat het moorden ophoudt. Hang ons allen op en het wordt er niet beter van. Het is niet nodig mensen op te hangen; de wereld wordt er niet beter van. Ga vriendelijk en liefdevol met de mensen om en er is geen wolf in mensengedaante wiens hart niet breekt door uw vriendelijkheid. Er is geen tijger in vrouwengedaante of zij zal verbroken worden en om vergeving vragen als God de liefde zegent waarmee haar vriendin naar haar toekomt. Weer zeg ik voor het bestwil van de wereld: hebt uw naasten lief. Er is nog een andere reden; hebt uw naaste lief, want er is veel ellende in de wereld waar u geen weet van hebt. Wij hebben vaak harde woorden gesproken tot arme en ellendige zielen; wij wisten niets van hun ellende af, maar wij hadden het moeten weten; wij hadden het moeten ontdekken. Zal ik u eens zeggen, beste huurbaas; gisteren bent u een dwangbevel wezen halen voor een vrouw met drie kinderen. Haar man is lang geleden overleden. Zij was drie jaar achter bij het betalen van haar huur. De laatste keer heeft ze om u te betalen de horloge van haar overleden man en haar trouwring verkocht. Het was alles wat zij had en het was haar lief en zij heeft u betaald. Toen u de week daarop naar haar toe ging, smeekte zij om een beetje geduld en u vindt dat u zich heel voorbeeldig gedragen hebt omdat u dat beetje geduld had. U hebt gezegd: ”Ik veronderstel dat die vrouw niet deugt en zou dat wel zo zijn, dan heb ik er niets mee te maken of zij drie kinderen heeft of geen; huur is huur en zaken zijn zaken. Ze moet er direct uit”. Als u die vrouw eens gezien had, toen zij daar zonder geld en dakloos stond en zij wist niet waar ze haar kinderen die nacht moest onderbrengen, zou u gezegd hebben: ”Het geeft niet, beste vrouw, blijf staan. Ik kan geen weduwe uit haar huis zetten”. U hebt het zelf niet gedaan, wel? Nee, maar u hebt uw zaakgelastigde gestuurd om het te doen, maar desniettemin is het uw zonde. U had het recht niet om dat te doen; voor menselijke wetten had u dat recht, maar Gods wet zegt: ”Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.

			Een jonge man heeft kort geleden een beroep op u gedaan. Hij zei: ”Mijnheer, u kent mijn bedrijfje. Ik heb heel hard gevochten en u bent zo vriendelijk geweest mij enige dingen op krediet te verkopen. Maar door omstandigheden, ik weet zelf niet hoe, schijn ik financieel moeilijk te zitten. Mijnheer, ik dacht dat  als ik de komende maand doorkom, ik het redden zal. Mijn vooruitzichten voor de handel staan goed als ik iets meer krediet mag hebben”. ”Jonge man,” hebt u gezegd, ”ik moet de laatste tijd heel wat grote schulden afbetalen. Bovendien hebt u geen goede waarborgen; ik kan u niet vertrouwen”. De jonge man heeft een buiging gemaakt en is weggegaan. U weet niet hoe ook zijn geest neergebogen was. Die jonge man heeft een arme, oude moeder en twee zusters in huis en heeft geprobeerd een bedrijfje op te zetten om wat brood met kaas voor hen en voor zich te verdienen. De laatste maand hebben ze nauwelijks iets gegeten als brood met een beetje boter erop en wat slappe thee gedronken; hij heeft gevochten om het te halen. Maar iemand die nog armer leek dan hij heeft hem zijn kleine schuld niet betaald en zodoende kan hij u niet betalen. Als u hem geholpen had, had alles goed kunnen gaan; nu kan hij niet zeggen wat hij nu moet doen. Zijn hart is gebroken en hij is ziek van ellende. Wat moet er nu worden van die oude moeder en die meisjes? U hebt zijn nood niet gekend; anders had u hem geholpen. Maar u had het moeten weten. U had hem nooit zonder te helpen weg moeten sturen, voor u iets meer over hem geweten had. Het zou niet zakelijk geweest zijn, wel? O nee, zakelijk zijn is soms duivels zijn. Maar als dit met u zo is, zou ik niet graag hebben dat u zo zakelijk was. Weg met uw zaak; wees christelijk. Als u belijdt christen te zijn, zoek dan de Heere te dienen en Zijn geboden te gehoorzamen. ”Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 

			”Nee,” zegt een ander, ”maar ik ben altijd vriendelijk voor armen”. Er is hier een dame die een aanzienlijk geldbedrag over heeft en zij heeft net zo veel geld als spelden. En ze gaat de armen opzoeken; als ze binnenkomt geven ze haar een stoel; zij gaat zitten en begint tegen hen te praten over zuinigheid en geeft een flinke les weg. De arme zielen vragen zich af hoe ze nog zuiniger kunnen zijn dan ze al zijn. Ze eten immers droog brood en ze kunnen met geen mogelijkheid iets nog goedkoper kopen. Dan gaat zij hen vermanen over netheid en maakt wel vijftig onbescheiden opmerkingen over de kleren van de kinderen. ”Beste vrouw”, zegt ze, ”voor ik vertrek geef ik u dit evangelisatiefoldertje; het gaat over dronkenschap; u zou het aan uw man kunnen geven”. U kunt er op aan dat hij haar zal slaan, als ze dat doet. ”Vooruit,” zegt ze, ”hier is een gulden”. En nu denkt mevrouw: ”Ik heb mijn naaste lief?” Hebt u haar een hand gegeven? ”Welnee”. Hebt u in liefde met haar gepraat? ”Natuurlijk niet; daar is ze te min voor”. Dan hebt u Zijn gebod niet gehouden: Hebt uw naaste lief als uzelf. Zal ik eens zeggen wat er gebeurd is, nadat u weggegaan bent? Zodra u weg was is de vrouw in tranen uitgebarsten. Zij is naar de dominee gegaan om troost. Zij heeft tegen hem gezegd: ”Dominee, u mag weten dat ik God dankbaar ben dat ik vanmorgen wat hulp gekregen heb, maar mijn geest was bijna verbroken. U moet weten, dominee, dat we het beter gehad hebben. Vanmorgen is mevrouw Dinges geweest en ze heeft tegen me gepraat alsof ik een hond was of een kind en hoewel zij mij een gulden gaf, wist ik niet wat ik moest doen. Ik had de gulden hard genoeg nodig; anders had ik hem achter haar aan geworpen, denk ik. Ze praatte op een manier die ik niet kon verdragen. Als u mij komt opzoeken, dominee, weet ik dat u mij vriendelijk zult toespreken en al geeft u mij niets, u zult toch niet gaan schelden en vitten.” “Mijn hart is gebroken”, zei ze. ”Ik kan dit niet dragen, want wij hebben betere dagen gekend en wij waren gewoon anders behandeld te worden”. U hebt haar dus niet liefgehad. Wat voor goed heeft uw gulden gedaan als u er niet wat liefde bij deed. U had hem de waarde gegeven van tien gulden als u er wat liefde op gelegd had. Zij zou hem veel meer gewaardeerd hebben. ”Heb uw naasten lief”. O, geve God dat ik dit zelf altijd in praktijk kon brengen en dat ik het iedereen op het hart kon drukken. Heb uw naaste lief, zoals gij uzelf lief hebt.

			Het laatste motief dat ik gebruik, is er één die juist bij een christen past. Christen, uw godsdienst maakt aanspraken op uw liefde. Christus heeft u liefgehad voor u Hem liefhad. Hij had u lief toen er niets goeds in u was. Hij had u lief hoewel u Hem beledigde, verachtte en u tegen Hem verzette. Hij is u blijven liefhebben. Hij had u lief in uw afwijkingen en Zijn liefde zorgde ervoor dat u weer op het rechte pad kwam. Hij heeft u liefgehad in uw zonden, boosheid en dwaasheid. Zijn liefhebbend hart is hetzelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid en Hij heeft Zijn hartenbloed gestort om Zijn liefde voor u te bewijzen. Hij heeft u gegeven wat u op aarde nodig hebt en heeft gezorgd dat u straks een woning in de hemel krijgt. Nu christen, uw godsdienst eist dat u lief hebt zoals uw Meester u liefhad. Hoe kunt u Hem navolgen als u zelf niet ook lief hebt? Een koud hart en onvriendelijkheid laten we de Moslims en de Joden en de heidenen houden; dit komt meer overeen met hun opvattingen, maar onvriendelijkheid is bij u een vreemde afwijking. Het is in grote tegenspraak tot de geest van uw godsdienst en als u uw naaste niet lief hebt, kan ik niet inzien hoe u een ware volgeling van de Heere Jezus kunt zijn.

			En nu eindig ik met een paar belangrijke overwegingen; ik zal u niet vermoeien. Mijn tekst wijst er in de eerste plaats op hoe wij allemaal schuldig zijn. Vrienden, als dit de wet van God is, wie van ons kan er zeggen dat hij niet schuldig is? Als Gods Wet eist dat ik mijn naaste liefheb, moet ik op de kansel staan en mijn schuld belijden. Toen ik gisteren over mijn tekst nadacht, had ik tranen in de ogen bij de herinnering aan de harde woorden die ik onverhoeds gesproken heb. Ik dacht aan menige gelegenheid om mijn naaste lief te hebben, die ik achteloos heb laten voorbijgaan en ik heb moeite gedaan om de zonde te belijden. Ik weet zeker dat niemand onder dit talrijke publiek, niet hetzelfde zou doen, als hij voelde dat de wet door de Geest krachtig in zijn ziel toegepast werd.

			

			O, zijn we niet schuldig? Vriendelijkste man en vrouw, liefdadigste ziel, bent u niet schuldig? Wil u dat niet bekennen? En wat volgt er uit deze opmerking? Als niemand door zijn werken kan zalig worden, tenzij hij de wet volmaakt houdt, wie kan er dan door zijn werken zalig worden? Heeft iemand onder u zijn naaste heel zijn leven met zijn hele hart liefgehad? Dan zult u zalig worden door uw eigen daden, als u geen ander gebod overtreden hebt. Maar als u het niet gedaan hebt en het niet kunt, hoor dan het vonnis van de wet. U hebt gezondigd en daarom gaat u verloren. Heb geen hoop zalig te worden krachtens de wet. O, hoe maakt dit het Evangelie bij mij geliefd! Als ik de wet overtreden heb - en dat heb ik - en als ik door de overtreding van de wet niet in de hemel kan komen, dan is de Heiland dierbaar, die mij van al mijn zonden in Zijn bloed kan wassen. Dierbaar is Hij, Die mij mijn gebrek aan naastenliefde en vriendelijkheid, mijn ruw en onbeleefd spreken, mijn harde taal, mijn dweepzucht en onvriendelijkheid kan vergeven en mij door Zijn alles verzoenend offer een plaats in de hemel kan geven, ondanks al mijn zonden. U, die vanmorgen hier bent, zijn zondaars en dat moet u voelen. Als God mijn predikatie zegent, moet zij u wel overtuigen van uw schuld. Welnu, laat mij dan met het Evangelie tot u, zondaars, komen. ”Wie in de Heere Jezus gelooft, zal zalig worden”. Hoewel hij tot nu toe deze wet overtreden heeft, zal God hem vergeven en een nieuw hart en een rechte geest in zijn boezem geven, waardoor hij in de toekomst in staat gesteld zal worden de wet te houden, althans in hoge mate en straks de kroon des levens in de eeuwige heerlijkheid ontvangen.

			Ik weet niet of ik vanmorgen voor iemand persoonlijk geweest ben. Ik hoop oprecht van wel. Dat was mijn bedoeling. Ik weet dat er een heleboel mensen op de wereld zijn die schoenen nodig hebben die precies passen, anders zullen zij ze niet aantrekken en ik heb geprobeerd er zo goed mogelijk voor te zorgen. Als u niet zegt: ”Laat mijn buurman dat in zijn zak steken”. maar nu eens: ”Laat ik me dit aantrekken”, dan hoop ik dat deze vermaning nog wat goeds zal uitwerken. Hoewel de Antinomiaan zich wellicht afwendt en zegt: ”O, dat was maar een wettische preek”. Mijn liefde voor die beste Antinomiaan is er niet minder om. Ik geef er niet om wat hij denkt. Mijn Heiland heeft zo gepreekt en ik zal hetzelfde doen. Ik geloof dat het juist is dat christenen gezegd wordt wat zij moeten doen en de wereldling hoort te weten waartoe het christendom ons brengt. Het hoogste peil van liefde, vriendelijkheid en wetsonderhouding hoort de wereld voorgehouden te worden en de mensen voortdurend voor ogen gesteld. De Heere zegene u en zij met u, om Jezus’ wil.

			Amen.
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